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Türkiye'nin 
dört bir yanında 
CarrefourSA'nın 
yanındayız 


Türk Telekom, Türkiye'nin 81 ilinde, işletmelerin ihtiyaçlarına özel 
çözümler sunuyor. Bu sebeple CarrefourSA gibi devler, teknolojilerini ve 
iletişim altyapılarını Türk Telekom'a emanet ediyor. 
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2018 Ocak Turkishtime 


Hizmet 500'ün önemi... 


Turkishtime'ın bu sayısında Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği “En Büyük 

500 Hizmet İhracatçısı” araştırmasının detayları yer 

alıyor. Hizmet sektörüne ilişkin bilgilerimiz bu araştırma 
öncesinde çok yetersizdi. Bankacılık, enerji dağıtımı gibi 
devlet tarafından sıkı biçimde denetlenen sektörlere ilişkin 
verilerde sorun yok ama müteahhitlik hizmetleri, turizm 
gibi hizmet sektörü kategorilerinde temel büyüklükleri 
bilmiyorduk. TİM'in araştırması işte bu açıdan büyük 

önem taşıyor. Zira araştırmada hizmet şirketlerinin sadece 
ihracatları değil, toplam ciroları da yer alıyor. 

Araştırmanın zirvesinde Türk Hava Yolları yer alıyor. İkinci 
sırada daha önce Turkishtime'da bir kapak röportajıyla 
incelediğimiz, Erol Tabanca'nın Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yaptığı başarılı inşaat şirketi Polimeks var. İlk 
10'u ulaştırma ve müteahhitlik firmaları kapatmış durumda. 
İhracatla ilgili araştırmaları yakından izleyen okurlarımız, 
TİM tarafından hazırlanan En Büyük 1000 İhracatçı 
araştırmasının Zirvesinde otomotiv şirketlerinin yer aldığını 
hatırlayacaktır. TİM'in iki araştırması, Türkiye ekonomisinin 
fotoğrafını çekmek için çok zengin veri kaynağı sunuyor... 
Hizmet ihracatını önemli kılan bir başka özellik, bu 
araştırmada yer alan sektörlerin hemen hepsinin “net 
ihracatçı” olmaları. Yani yurtdışından ithal ettikleri bir 
ürünü işleyip ihraç etmiyorlar. Neredeyse her şeyi içeride 
üretip satıyorlar. Bu açıdan Türkiye'nin cari açığının 
kapatmaya önemli katkı yaptıkları söylenebilir. 

Hizmet ihracatı, mal ihracatının üçte birine gelmiş 
durumda. Hedef büyük: 2023 yılında, bugünkü mal ihracatı 
kadar, yani 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefleniyor. 
Bunun mümkün olduğunu, hizmet ihracatındaki büyük 
sıçramanın Türkiye'yi dünya liginde bir üst sıraya taşıyacak 
ana faktörlerden biri olacağını düşünüyorum. 

Hizmet 500 araştırmasının satır aralarında ilginç detaylar 
var. Örneğin eğitim sektörü sessiz sedasız ihracatçı konusuna 
gelmiş durumda. Eğitim sektörünün lideri Bahçeşehir 
Üniversitesi'nin öyküsünü, kapak röportajımızda Mütevelli 
Heyet Başkanı Enver Yücel anlatıyor... 

Tüm okurlarımıza başarılı bir yıl dileğiyle, 


Barış Soydan 


Turkishtime Yayın Yönetmeni 
barissoydan Oturkishtimedergi.com 


dışetki 


/ YÖNETİM / 


İmtiyaz Sahibi Dışetki İletişim Ajansı ve Dış Ticaret A.Ş. 
adına Filiz Özkan filizozkan©Oturkishtimedergi.com 


Yayın Yönetmeni 
Barış Soydan - barissoydan(©turkishtimedergi.com 


Görsel Yönetmen 
Murat Ulusoy - muratulusoyG©Oturkishtimedergi.com 


İş Geliştirme ve Projeler Koordinatörü 
Murat Yanık - muratyanik&turkishtimedergi.com 


Proje Uzmanı 
Sultan Kuğu - sultankugu©dturkishtimedergi.com 
Yazı İşleri 
İrem Sertbaş - iremsertbas©Oturkishtimedergi.com 
Handan Açan - handanacan(©turkishtimedergi.com 


Katkıda Bulunarlar 
Meral Gündoğdu - meralgundogdu ©turkishtimedergi.com 
Serdar Urçar - serdar Oserdarurcar.com 
Sevgi Özbakır - sevgiozbakır&turkishtimedergi.com 


Fotoğraflar 
Ferhat Uludağlar - ferhatuludaglar©turkishtimedergi.com 


N Renk Ayrımı 
Tolga Ünsal - tolgaunsal ©turkishtimedergi.com 
/ İLETİŞİM / 

Dışetki İletişim Ajansı ve Dış Ticaret A.Ş. 
Seyrantepe Mah. Ibrahim Karaoğlanoğlu Cad. 
Yayıncılar Sok. No.10 Kat: 4 Kağıthane Istanbul 
T:0212 2802242-F:0212324 06.73 
info ©turkishtimedergi.com 
/ REKLAM / 


Reklam Satış Müdürü 
Çiler Erdinç - cilererdinc&turkishtimedergi.com 


Reklam Rezervasyon 
Burçin Tepe - burcintepe ©turkishtimedergi.com 
Fatma Kızak - fatmakizak©turkishtimedergi.com 
/ ABONE / 
T:0212 91207 48-F:0212324 06 73 
abone(©turkishtimedergi.com 
/ ÜRETİM / 
Haydar Kartal - haydarkartal Oturkishtimedergi.com 


/ SATIŞ VEDAĞITIM / 
satisdagitim©turkishtimedergi.com 


/BASKIVECİLT / 
Promat Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş. 
Orhangazi Mah. 1673 Sk. No:34 
Pk: 34517 Esenyurt - Istanbul 
T: 0212 6226363-F:0212 605 07 98 


/ DAĞITIM / 


Turkuvaz Dağıtım Pazarlama ve Tic. A.Ş. 
Barbaros Bulvarı 125/4 Beşiktaş 34349 - Istanbul 
T: 02123543000 -F:0212347 31 07 


/ YAYIN TÜRÜ / 
Yerel Süreli 


DIŞETKİ İLETİŞİM AJANSI VE DIŞ TİCARET A.Ş. 
tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. 
Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon 
ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak göstererek 
dahi alıntı yapılamaz. 


ŞİMDİ HER ŞEY TEK PLATFORMDA! 


e-DAHA NE OLSUN? 


www.turkcell.com.tr/e-sirket 


Turkcell e-Şirket, bir Turkcell Superonline ürünüdür. Turkcell e-Şirket ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için: superonline.net/e-sirket 
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/ ORTAK AKIL TOPLANTILARI / 


YAPI MALZEMELERİ 
SEKTÖRÜNÜN YENİ 
YOL HARİTASI 


Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları'nın 20'ncisinde yapı malzemeleri sektörünün 
önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Sektörün potansiyelini ve geleceğini ele alan 
katılımcılar sorun ve çözümleri konuştu. Ozellikle kayıt dışı ve nitelikli iş gücü sorununa 
dikkat çekilen toplantıda, üretim standardının sağlanması için mevzuatta değişiklik 
yapılması ve sertifikasyona önem verilmesi gereği vurgulandı. 


hil 


2018 


teknoloji 
trendleri 


Teknolojiye yön 
veren şirketlerin 
yöneticileri, 
teknolojiye yön 
veren eğilimleri 
Turkishtime'a 
anlattı. - 16 


/BÜYÜK VERİ / 


Perakende sektörü 
algoritmasını arıyor 


Büyük veriyi işleyebilen 
bir algoritmaile satış 
kayıplarının yüzde 
20'lerden yüzde 5'lere 
inmesi mümkün, -26 


/İHRACAT / 


İşte En Büyük 500 
Hizmet İhracatçısı 


Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), Türkiye'nin 
500 Büyük Hizmet 
İhracatçısını ikinci kez 
açıkladı. -30 


/ MARKETİNG KONSEYİ / 


Türkiye'den küresel 
marka nasıl çıkar? 


Marketing Konseyi bu 
ay, Türk markalarının 
uluslararası pazarlarda 
başarı olabilmesinin 
yollarını masaya 
yatırdı. -72 


/ YATIRIM / 


Arsa gençlere indi, 
konutun alternatifi 
haline geldi 


Kanalİstanbul, 

3. Köprü güzergahı ve 
3. Havalimanı projeleri, 
İstanbul'da arsa 
yatırımının cazibesini 
artırdı. -80 


/ GİRİŞİM / 
Kahve kokan bir girişim 


Kahve,işdünyasının 
ayrılmaz parçası haline 
geldi. Kendi kafenizi 
açıp, güzel kokulu 
birişeadımatmaya 
ne dersiniz? .94 


/ AUTOTIME / 


Aston Martin'in ikonik 
modelinin geri dönüşü 
İngiliz devi Aston 
Martin'inikonik üstü 
açık Spor GTmodeliDBL!!1 
Volante yenilenmiş haliyle 
2018 yılında sahalara 
geridönecek. -98 
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Kip R > 
Best Business Class Best Business Class Best Business Class Best Airline in Southern Europe 
On-Board Catering Lounge Lounge Dining for the 9“ year in a row 


OUR CHOİCE 
OUR PRIDE 


Thanks for honouring us as The Best Airline on four categories 
at the Skytrax Passengers Choice Awards. 


TURKISH 
TURKISHAIRLINES.COM AIRLINES 


İŞTE EN BÜYÜK İ KOBİ'LERİN 


İHRACATÇISI İŞİNE YARAYACAK 
TİM'in araştırmasında BİR KİTAP! 


sektörlerin liderleri hangi , N 
şirketler oldu? “KOBİ'ler İçin Adım Adım 
- Katılım Bankacılığı” kitabı tüm 
urlara Ücretsiz 


ui 
MALZEMELERİ 
M RKASI SEKTÖRÜNÜN 
YENİ ROTASI 

EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK İHRACATÇISI isti 
İ eril : Ortak Akıl 
HEYETİ BAŞKANI ENVER YÜCELİN HEDEFLERİ Toplantısı'nda 


belirlendi 


dışetki 


İREM SERTBAŞ iremsertbas © turkishtimedergi.com 


BMW i8 
124,730 Euro'dan 
başlayan 
fiyatlarla satışa 
sunuluyor. 


BMW 18 ARTIK DAHA ETKİLEYİCİ 


Piyasaya çıktı ğı günden beri BMW 18 'Coupe' eski modele sadık kalarak kullanıcılara çok çeşitli birrenk paleti 


fütüristik tarzıyla fark yaratan sunuyor.BMW 18 'Roadster'ise15 saniye içinde açılıp kapanabilen tavanıile araç 


i a i severlerin karşısında. Plug-in hybrid bir motora sahip olan otomobil, elektrikli 
BMW i8, yeni özellikleriyle ve yanmalı motor teknolojisinin avantajlarını bir araya getiriyor ve sürüş keyfini 
Los Ang es Oto Show'da tanıtıldı. artırıyor. BMWi18,124,730 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. — 
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TİTANYUM 
DAYANIKLILIĞI 
BİLEĞİNİZDE 


İsviçreli Victorinox Swiss 
Army 130 farklı ve zorlu 
testten başarıyla çıkan 

I.N.O.X modelini güncelliyor. 
Saatin titanyum gövdesi 
aleve dayanıklı deri kayışla 

birleşiyor. Dayanıklılığı rr sa ı PN e ı 
ve doğadaki renkleri öne Küçük mucide ödülü Bakan verdi 
çıkaran tasarımıyla macera 
severlerin yeni gözdesi Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması ödülleri açıklandı. Ayşegül Çelik 
olmaya aday. 3.299 TL, — doğalgaz kaçağının etkilerini ortadan kaldırmak üzere geliştirdiği projesiyle 
birinci oldu. Genç mucide ödülün Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan verdi. — 


TÜRK TELEKOM'UN 


YENI VIZYONU 
Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, gerçekleştirdiği 


değerlendirme toplantısında 5 yıllık stratejik planının ipuçlarını 
paylaştı. Doany, vizyonlarının Türkiye'deki dijital uçurumu 
azaltmak ve dijital ahengiartırmak olduğunu söyledi. Yeni 
vizyona göre Türk Telekom, ülkedeki her bireyin günlük 
hayatına dokunan yeniürün ve hizmetleriyle kitlesel pazarda 
büyümesini sürdürürken, uluslararası işbirlikleri ve iştiraklerin de 
sağladığı sinerjiyle Ar-Ge'ye daha fazla odaklanacak. - 


2018 Ocak Turkishtime 


Kerevitaş'a gong töreni 


Dondurulmuş gıda sektörünün önde gelen firması Kerevitaş, Türkiye yağ 


piyasasının tanınmış ismi Besler'iresmen satın aldıktan sonra Borsa İstanbul'da 


gong töreni düzenlendi. Tören'e, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan 


Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel 


Bakım Grup Başkanı Oğuz Aldemir, Yıldız Holding CFO'su Mustafa Tercan 
ve Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Ergünile finans ve 
yatırım dünyasının temsilcileri katıldı. 


SUYA 
DAYANIKLI 
ie > HOPARLÖR 
İK ea İSTANBU İY) takas 


;) vonsa Miyan 


JBL suyun içinde bile 
çalışan hoparlör geliştirdi. 
JBL Clip Waterproof 2 
yağmurda, hatta suyun 
içinde bile çalışıyor. 

8 saatlik baterisiyle uzun 
süre müzik dinleyebilir, 
kancasını kullanarak sırt 
çantanıza takıp zaman 
geçirebilirsiniz. Türkiye'de 

satış fiyatı 196,94 TL. 
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TEMA'ya 
uluslararası 


görev 


EVDEKİ SİRİ 


Amazon Echo kişisel 
asistanı Alexa'yı 
evlere taşıyor. Amzon 
e-ticaretteki başarısının 
ardından geliştirdiği 
teknolojik ürünlerle 
müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmaya devam 
ediyor. 'Evdeki Siri' olarak 


TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Avrupa'nın en büyük 


tanımlanan Amozan Echo çevre örgütü Avrupa Çevre Bürosu'nun yönetim kuruluna seçildi. Ataç konuyla 
ile müzik dinleyebilir, ilgili, “2000 yılından beri tam üyesi olduğumuz Avrupa Çevre Bürosu'nun 
marketten sipariş verebilir, yönetiminde Türkiye'yi temsil ederek Avrupa'nın doğa koruma çalışmalarına 
en yakın arkadaşınızı yön verecek kararlara dahil olmak gurur verici. Bu görevlendirme 
arayabilirsiniz. TEMA Vakfı'nın uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) olma vizyonu 


kapsamında atılmış önemli bir adımdır" dedi. 


DA VINCI, UNIO İSTANBUL'DA! 


“Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul'da" 14 Aralık - 7 Nisan arasında Unig İstanbul'da, Unig Müze'de sanatseverleri 
bekliyor olacak. Da Vinci'nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 100 replikayla beraber el yazması, tablo 
ve çizimlerinreplikalarının bulunduğu 200'e yakın eserin yer aldığı sergi, Belçika'dan sonra ilk kez Türkiye'de. 


pe 


Turkish Cargo'dan Boeing 7/77 
teslimatı kutlaması 


Boeing ve Türk Hava Yolları, küresel taşıyıcının ilk 777 kargo uçağının teslimatını 
kutladı. Teslim alınan uçak, Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığı 
sektöründe hızla yükselen alt markası Turkish Cargo'nun bu yıliçerisinde sipariş 

ettiğiikiadet 777 kargo uçağının ilki olma özelliğini taşıyor. 
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INSTAGRAM'DA TİCARET DEVRİ 


Instagram'da yer alan ticari 
içerikli profillerin sayısı gün 

i geçtikçe artıyor.Instagram'ın 
açıkladığı verilere göre k” 
Temmuz 2017'de15 milyon 
olarak belirlenen ticari içerikli 
profil sayısı, Aralık ayında 25 
milyona yükseldi.Instagram 
Buisness Ürün Direktörü Vishal 
Shah, her gün 200 milyon kişinin 
ticaret yapan profillerienazbir 
kere ziyaret ettiğini açıkladı. 
Vishalayrıcalnstagram'ı ticaret 
için kullanan kullanıcıların, 
genellikle ürünlerini satmak 


veyatanıtmak için başka 


birinternet sitesi kurmayı 
tercih etmediklerini söyledi. 


- 


Bey in hi 


2018 Ocak Turk TSiemmme 


Sl 


Training Status 
Productive 
Fitness Load 


R EN 
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FİTNESS 
ZAMANI 


Garmin Fenix Fitness 5 
Sapphire saat, lüks ve sporu 
birleştiriyor. Paslanmaz 
çelik kasa, çizilmeye karşı 
dayanıklı ve 100 metreye 
kadar su geçirmez 
olan saat ayrıca kalp atış 
hızınızı ölüçebiliyor ve 
GPS olarak da kullanıyor. 
Saat aynı zamanda spor 
aktivitelerinizle ilgili 
bilgileri akıllı telefonunuza 

gönderebiliyor. 4.525 TL. 
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İSTİHDAM 


İSTİHDAM 


SEFERBERLİĞİNDE 
İKİNCİBAHAR 


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
çağrıları ile birlikte istihdamda yaşanan artışlarda 
sağlanan teşvik ve desteklerin büyük payı var. 201/ 
yılının 2 milyon istihdam hedefinin devamı olarak 
2018 yılı için ekonomide yeni bir hamle bekleniyor. 


14 ARALIK 2017 tarihinde 
Beştepe Millet Kültür 

ve Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen İstihdam 
Şurası'nda konuşan 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 2018 
yılında da Milli İstihdam 
Seferberliği 'nin devam 
edeceğini açıkladı. Böylece 
Milli İstihdam Seferberliği 
'nin ikinci perdesi “her 
işveren için iki istihdam” 
hedefiyle başlatılmış oldu. 


2018'de de devam edecek. 


Milli İstihdam Seferberliği 
'nin ikinci perdesinde 
sağlanacak destekler 
şöyledir; 1-3 çalışanı olan 
imalat iş yerlerinin 2018 
yılında mevcut çalışan 
sayılarına ek olarak ilave 
istihdam ettikleri 18-25 yaş 
grubundaki gençlerin ücret 
ve sosyal güvenlik primleri 
ve vergileri bir ay işveren, 
bir ay devlet tarafından 
ödenecek. Bu teşvik, 12 ay 
süreyle geçerli olacak. 


İlave istihdam teşviki 

a) İmalat ve Bilişim 
Sektöründe İlave İstihdam 
Teşviki: İmalat ve bilişim 
sektöründe mevcut istihdama 
ilave her bir çalışanın tüm 
sigorta primleri ve vergileri 
karşılanacak, asgari ücret 
üzerinden değil, prime 

esas kazanç üzerinden 
destek verilecek. Henüz 
detayları belirli olmasa da ek 
istihdamda 4 bin 740 liraya 
kadar olan ücretler teşvik 
kapsamında olacak. 


b) İlave İstihdam İşveren 
Teşviki: İmalat ve bilişim 
harici sektörlerde ise 
ilave istihdam edilecek 
her bir çalışanın sigorta 
primleri ve vergisi 2017'de 
olduğu gibi 2018'de de 
asgari ücret üzerinden 
ödemeye devam edecek. 
Özel politika gerektiren 
grupların işgücüne 
katılımlarını sağlamak 
adına 18-25 yaş arası 
gençlere, kadınlara ve 
engellilere bu teşvikten 18 


rr 


YRD. DOÇ. DR. RESUL KURT İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi 


ay yararlanabilme imkânı 
sunulacak. İlave istihdam 
teşviki 2020'ye kadar 
sürecektir. 


İşbaşı eğitimde yenilikler 
* İşbaşı eğitim programının 
süresi bilişim, imalat ve 
enerji sektörleri için 3 aydan 
6 aya çıkarılacak. Diğer 
sektörler için bu süre yine 

3 ay olarak devam edecek. 

* Siber güvenlik, 
yenilenebilir enerji, bulut 
bilişim, kodlama gibi 
alanlardaki iş başı eğitim 
programlarına katılan 

18-29 yaş arasındakiler 9 aya 
kadar olan eğitimleri için 
günlük 75 lira alacak. 

* Sanayi sektöründeki 
mesleklerde düzenlenecek 
İş Başı Eğitim Programlarına 
ve Mesleki Eğitim Kurslarına 
katılan kadınların bakmakla 
yükümlü oldukları 2-5 Yaş 
arası çocukları için aylık 400 
TL bakım desteği verilecek. 
Mesleki Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Projesi 
(MEGİP) kuruluyor. Bu 
projede işveren örgütleri ile 
iş birliği halinde mesleki 
eğitim ve iş başı eğitim 
programlarını birlikte 
düzenleyen bir sistemi 
hayata geçiriliyor. Projenin 
uygulama süresi iki yıldır. 
Proje kapsamındaki 
programlarda eğitimin teori 
ile pratiği birlikte yapılacak, 
8 aya kadar sürelerle 
program düzenlenecek, 
katılımcılara günlük 54 lira 
da cep harçlığı ödenecektir. 
Nitelikli eleman temininde 
güçlük çeken mesleklerde 
gençlerin akredite 

edilmiş mesleki eğitim 
sağlayıcılarından kendilerine 
uygun zaman ve şartlarda 
istedikleri eğitimi almaları 
sağlanacak. — 


düşünenlere 
IAU Lisansüstü 


İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, deneyimli 
akademik kadrosu ve iş dünyası profesyonelleri 
işbirliğinde, yüksek düşünenleri 

hedeflerine ulaştırıyor. 


Başvurular 
başladı! 
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MARKETİNG 
HOLMES 


YERLİ OTOMOBİL 
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ Mİ? 


Her ne kadar işimiz oldukça Zor gibi görünse de, son / yıldır hiçbir bilgi birikimi 
olmadan yola çıkan Teslanın yaptığı işler azımsanmayacak kadar başarılı. 


KASIM ayının hemen 
başında, Türkiye'nin 
Otomobili Ortak Girişim 
Grubu adı altında yer alan 
Anadolu Grubu, BMC, 

Kıraça Holding, Turkcell 
Grubu ve Zorlu Holding, 
yıllardır hayali kurulan 

yerli otomobili üretmek 
adına bir araya geldiler. Bu 
girişim, 2016 rakamlarıyla 
757 bin otomobilin satıldığı 
ülkemizde, hem dışa 
bağımlılığı bir nebze de 

olsa azaltmak, hem de ülke 
ekonomisinin gelişimi adına 
oldukça önemli bir adım 
olarak öne çıksa da, aklımda 
soru işaretleri var. Yerli 
otomobil Türkiye için yeni 
bir macera değil aslında. En 
yakını geçtiğimiz yıl Saab'dan 


40 milyon dolar maliyetle 
alınan prototiplerin, 1.5 yılın 
sonunda sonuçsuz kalmasıyla 
yerini bilinmezliklere 
bırakmıştı. Yerli e-posta 
sistemi, yerli helikopter, yerli 
insansız hava aracı, yerli 
işletim sistemi tüm bunlar 
bir devletin dışa bağımlığını 
azaltmak ve kendi kendine 
yetebilecek bir yapıya 
bürünmesini sağlamak adına 
oldukça stratejik adımlar. 
Keza yerli otomobil de öyle. 
Atılan tüm bu adımları doğru 
bulmakla birlikte, pazarlama 
gözlüğüyle yerli otomobilinin 
global arenada ne denli bir 
karşılık bulabileceğine ayrıca 
incelemek gerekiyor. 

İlk olarak geçtiğimiz ay 
Statista'nın dünya çapında 


43 bin kişinin katılımıyla 
gerçekleştirdiği, ülkelerin 
marka değerini inceleyen 
“Made-In-Country-Index” 
araştırmasının sonuçlarına 
bakmak gerekiyor. 
Araştırmaya göre dünyanın 
en güvenilir ve saygın 
etiketine sahip ülkesi 100 
puanla Almanya. Türkiye 
ise 43 puanla, Polonya, 
Rusya, Çekya ve Brezilya gibi 
ülkelerin gerisinde, oldukça 
alt sıralarda bulunuyor. 
Türk mallarının Türkiye'de 
bile Alman, Japon ve Norveç 
mallarından daha az tercih 
edildiğini ortaya koyan 
araştırma, Türkiye'deki 
markalaşmanın aslında 

ne düzeyde olduğunun da 
oldukça sert bir yansıması. 


“Made in Turkey” etiketinin 
ne kendi ülkemizde ne 

de dünyada bir karşılığı 
olmadığı bir gerçek. 
Bakılması gereken bir 

diğer metrik ise Ar-Ge 
harcamaları. 2016 yılı 
rakamlarıyla Türkiye'de 
Ar-Ge'ye harcanan 

tutar 7.5 Milyar TL iken, 
yalnızca Volkswagen'in 
Ar-Ge'ye harcadığı tutar 

12.1 milyar dolar. Asimetrik 
bu orana, global arenada 

on yıllardır boy gösteren 
markaların bilgi birikimleri 
bir kenara bırakılarak 
bakıldığında bile, işimizin 
hiç de kolay olmadığı 

gözler önüne seriliyor. Ek 
olarak markaların yıllar 
boyunca oluşturduğu marka 
kimliği, sadık müşteri 
kitlesi, sahiplendikleri 
kavramlar (Mercedes'in 
prestij, Volvo'nun güven) 
sıfırdan pazara girecek bir 
marka için rekabet etmesi 
oldukça zor alanlar. Her ne 
kadar işimiz oldukça zor 
gibi görünse de, son 7 yıldır 
hiçbir bilgi birikimi olmadan 
yola çıkan Tesla'nın yaptığı 
işler azımsanmayacak kadar 
başarılı. Ahmet Zorlu'nun 
“pil” üzerinde çalışma 
kaydettiklerini söylemesi 
de, trendin elektrikli 
araçlara doğru kaydığı pazar 
koşullarında ayakları yere 
basan bir takım çalışmaların 
olduğunu gösteriyor. 
Toparlamak gerekirse, 
millileşme adına atılan 

tüm adımları oldukça 
olumlu buluyorum. Hem 
stratejik noktalarda dışa 
bağımlılığın azaltılması hem 
de ekonominin üretebilen 
bir yapıya büründürülmesi 
noktasında oldukça önemli 
olan bu adımlar umarım 

bir dünya markası yaratma 
noktasında da sonuç verir. — 


NEDEN ODE? 


Çünkü geleceği korumak için dünyalar kadar sebebimiz var. 


KADROMUZ “HEDEFİMİZ 
PROFESYONEL! TÜM DÜNYA! 


Yenilikçi yalıtım malzemelerimizle 
75 ülkeyi yalıtıyoruz; 
şimdilik. . 


Geniş tedarik ağımız ve 
uzman kadromuzla 
tüm dünyayı yalıtıyoruz. 


SON 5 YILDA 
YALITIMA 

55 MİLYON $$ 
YATIRIM 


2015'te başlattığımız yatırım 
atağına, Eskişehir'de Çin - Almanya 
arasındaki en büyük üretim üssünü 
kurarak devam ediyoruz. 


SERMAYEMİZ 
9100 YERLİ! 


5 milyar dolarlık 

Türkiye yalıtım pazarında, 
dünya devi şirketlerle 
rekabet eden en büyük 
Türk şirketiyiz. 
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SEKTÖRÜN 
İLKLERİ 
BİZDEN! 


TUROUALITY* Destek Programı'na katılan, 
tüm ürünlerine EPD (Çevresel Ürün Beyanı) 
alan ilk firmayız. Girişim Sermayesi'nin 
yatırım yaptığı sektördeki tek firmayız. 


REKABETİ 
SEVERİZ! 


TÜSİAD, SEDEFED ve Sabancı 
Üniversitesi tarafından 2014'te 
dördüncüsü düzenlenen Rekabet 
Gücü Ödülü'nde “Türkiye'nin En 
Rekabetçi Şirketi” seçildik. 


INSULATES THE FUTURE 


TRENDLERİ 


). Daha güçlü bataryalar, daha esnek 


depolama çözümleri,daha hızlı,daha 
sezgisel, kullanımı daha kolay cihazlar.. 
Teknolojiye yön veren şirketlerin 
yöneticileri, teknolojiye yön veren 
eğilimleri Turkishtime'a anlattı. 
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TE SİN AE) 


Nesnelerin 
interneti, 
artırılmış 
gerçeklik, 
3D yazıcılar, 
robotik. Yeni 
teknolojiler 
dünyayı yeni 
bir döneme 
taşıyor. 

Peki yeni 
teknolojiler, 


2016'de 
pazarı nasıl 


etkileyecek? 


© 
MURAT KANSU 


Akıllı bulut ve akıllı 
erişim noktaları 


“(DG'nin FutureSpaces 2017 araştırmasına göre 2018'de 
uygulama geliştiren ekiplerin yüzde /9'i uygulamalarında 
ya da çözümlerinde bir yapay zeka işlevine yer verecek.” 


“2018 yılı ve sonrasında 
ölçeğini genişletecek 
segmentlerden biri 
de artırılmış gerçeklik 
ve sanal gerçeklik 

uygulamaları olacak.” 


Bu yılın son aylarında Microsoft adına yeni bir dönem 
başladı ve bu dönemin etkilerini 2018 yılında daha da 
fazla göreceğiz. Şubat 2014'te Microsoft'un CEO'luğunu 
devraldıktan sonra, CEO'muz Nadella, “önce mobil, önce 
bulut” dünya görüşünü ortaya koymuştu. Şimdi ise yeni 
bir dönem başlıyor ve artık “Akıllı Bulut ve Akıllı Erişim 
Noktaları” anlayışını ön plana alıyoruz. Akıllı Bulut ve 
Akıllı Erişim Noktaları modelinin üç ana özelliği bulunuyor: 
Birincisi, teknoloji deneyiminin artık masaüstü, dizüstü, 
akıllı telefon ve tablet gibi birden fazla cihaz üzerinden 
yaşanıyor olması. Örneğin, işyerindeki bir bilgisayarda 


2018 Aralık Turkishtime 


başlatılan çalışma, bir akıllı telefonda tamamlanabiliyor. 
İkinci özellik ise her cihazın ve uygulamanın, deneyimi 
geliştirmek için dahili yapay zeka yeteneklerine sahip 
olması. Ve üçüncü özellik ise gittikçe artan karmaşık 
uygulama gruplarını geliştirmek ve yönetmek için yeni 
imkanlar sunan, mikro servisler ve sunucu-dışı teknolojilerin 
artan kullanımı. Akıllı Bulut ve Akıllı Erişim Noktaları 
stratejimizle beraber Microsoft olarak ürün geliştirmek için 
beş alana yoğunlaşıyoruz: Modern işyerleri, iş uygulamaları, 
uygulamalar ve altyapı, veri ve yapay zeka ve son olarak 
oyun pazarı. Son dönemde en çok konuşulan trendlerden 
birisi elbette ki yapay zeka. Birçok şirket yapay zekanın 
işlerine getireceği avantajın farkına vardı. Danışmanlık 
şirketi Gartner'ın verilerine göre şirketlerin yüzde 59'u 

yapay zekayla ilgili bilgi topluyor ve bu alanda bir strateji 
geliştiriyor. Aynı şirketin değerlendirmelerine göre 2020 
yılına kadar şirketlerin teknolojiden sorumlu üst yöneticilerin 
yüzde 30'u ilk 5 önceliği arasına yapay zekayı koyacak. 

Biz de yapay zekanın demokratikleştirilmesi, bulut bilişim 
sistemleriyle entegre edilmesi ve herkesin bu teknolojileri 
kullanabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Yöneticilerin 

yapay zeka ile ilgili farkındalığını artmasında, yapay zekaya 
ilişkin agresif öngörülerin önemli payı bulunuyor. IDC'nin 
FutureSpaces 2017 araştırmasına göre 2018'de uygulama 
geliştiren ekiplerin yüzde 75'i uygulamalarında ya da 
çözümlerinde bir yapay zeka işlevine yer verecek. 2019 yılına 
gelindiğinde ise dijital dönüşüm inisiyatiflerinin yüzde 40'ı, 
nesnelerin interneti inisiyatiflerinin yüzde 100'ü bu özellikleri 
sistemlerine entegre edecek. Forrester'ın tahminlerine göre, 
bu servisler yıllık olarak daha az gelişmiş 
sistemlerden 1,2 trilyon dolar “çalacak”. 

2018 yılı ve takip eden dönemde ölçeğini 
genişletecek segmentlerden biri de artırılmış 
gerçeklik/sanal gerçeklik uygulamaları olacak. 


“2023'E KADAR 


bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Günümüzde bankaların da 
dahil olduğu farklı oyuncular e-ticaret, dosya paylaşımı 

ve haberleşme gibi işlemler için Blockchain'i keşfetmeye 

ve kullanmaya başlıyor. Sadece dosya paylaşımı ya da 

farklı transferler değil, akıllı sözleşmeler de bu teknoloji ile 
mümkün olacak. Azure platformumuz üzerinde SaS modeli ile 
Blockchain hizmeti sunuyoruz. İsteyen kurumlar Azure bulut 
sistemimiz üzerinde bir servis olarak Blockchain hizmetini 
kullanabiliyor. Çok uzun zamandır konuşulan bulut bilişim 
çözümlerinde 2018 ve takip eden yıllar yeni bir modelin ortaya 
çıktığı dönem olarak tarihe geçecek. Hızla 
gelişmekte olan bulut bilişim bu kapsamda 
trend olmaya devam edecek. Bu alanın trend 
olarak kalmasında bulut tabanlı sistemlerden 
son kullanıcıya ulaşmadaki iyileştirmelerin 


International Data Corporation'ın analizine 


HER YIL YÜZDE 20 


etkisi olacak. Bilgisayardan, mobil cihazlara 


göre bu segmentte küresel gelir önümüzdeki 
4 yılın tamamında yüzde 100 artmış olacak. 
Kurumun tahminlerine göre artırılmış 


BÜYÜMEYLE 
BAĞLANTILI CİHAZ 


kadar bütünleşik kullanıma işaret eden 
bağlantılı cihazlar modeli de 2018 yılının 
takip edilen trendlerinden olacak. Frost and 


gerçeklik/sanal gerçeklik ürün ve çözümlerine 
yapılacak toplam harcama 2021 yılında 215 
milyar dolar seviyesine yükselecek. 2017»de 
bu segmente yapılan toplam harcamanın 

ise 11,4 milyar dolarla tamamlanması 
bekleniyor. Bu segmenteki harcamalar açısından ana adres 
ABD konumunda. İkinci sırada ise Japonya haricindeki 

Asya ülkeleri geliyor. 2021 yılına kadar Batı Avrupa'nın bu 
segmentte ikinci sıraya yerleşmesi bekleniyor. Sektörlerde 
ise tüketim ürünleri, perakende ve imalat sektörlerinin bu 
segmentin uygulanmasında önde gelen lider sektörler olacağı 
öngörülüyor. Biz de Halo Lensile bu gelişimin bir parçası 
olmak için çalışıyoruz. Halo Lens'in satışa sunulduğu ülkeler 
arasında Türkiye'nin de yer alması bu desteğin önemli bir 
parçası olarak karşımıza çıkıyor. 

Birçoğumuzun dikkatini kripto para Bitcoin ile çeken 
Blockchain'in 2018'de hayatımızda daha çok yer edeceğini 
söylemek mümkün. Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme 
bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan 
Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem 
yapmaya izin verebiliyor. Böylece dijital para transferi (bitcoin 
vb.) işlemler direkt olarak alıcı ile satıcı arasında ve güvenli 


SAYISI 45 MİLYARI 
AŞACAK” 


Sullivan'ın rakamlarına göre hali hazırda 
bağlantılı cihaz sayısı 12 milyar civarında. 
Önümüzdeki yıl buna 10 milyar daha 
eklenmesi bekleniyor. 2023 yılına kadar her 
yıl yüzde 20 büyümeyle bağlantılı cihazların 
sayısının 45 milyardan daha fazla olacağı öngörülüyor. Bu denli 
büyük rakamların ortaya çıkması bağlantılı cihazlar üzerinde 
yeni modellerin de konuşulmasına yol açacak. Bu cihazlardan 
üretilen dataların endüstrinin farklı alanlarında kullanılması 
bağlantılı cihaz trendinin gündemde kalmasına olanak 
sağlayacak. Tüm bu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması 
siber güvenlik ihtiyacını daha da artıracak. Dolayısıyla teknoloji 
gündeminin değişmeyen maddesi siber güvenlik olacak. 
Özellikle endüstriyel nesneleri interneti uygulamaların yaygın 
bir şekilde kullanılması, büyük ölçekli dijital operasyonların 
gündeme gelmesini sağlıyor. Bu durum korunması gereken 
operasyonun büyüklüğüne vurgu yapıyor. 2018'de bu alana 
ilişkin daha çok uygulamanın gerçekleştirileceğini öngörmek 
mümkün. Danışmanlık şirketi Deloitte'nin teknoloji trendlerine 
ilişkin araştırmasının 2017 versiyonuna göre teknolojiden 
sorumlu yöneticilerin yüzde 6V'i BT ekiplerinden sadece siber 
güvenliği sağlamalarını talep ediyor. — 


YOSİ RAFAEL 


Mobilite, hız ve ilişki 


“Tüketici tarafına baktığımızda karşımıza üç önemli talep 
çıkıyor; mobilite, hız ve tüm cihazların birbiriyle ilişkide olması.” 


Dünya üzerinde kayıt yapan cihazlar hızla artıyor. Sadece 
2017'de 1.5 milyar kayıt cihazı satıldı. Bu cihazlar da içerik 
patlaması yaşanmasına neden oluyor. Birleşik Devletler ve 
Batı Avrupa verilerine göre 2017 yılında her ev başına 4.5 TB 
veri üretildi. Akıllı telefonlar, drone'lar, aksiyon kameraları, 
oyun sektöründeki ilerlemeler; tüm bu teknolojik gelişmeler 
daha fazla depolama alanına ve içeriğin korunmasına ihtiyaç 
duyuyor. Western Digital çözüm portföyümüzde; tüketici 
çözümleri, bütünleşik çözümler ve veri merkezli çözümler “Yaptığımız 
bulunuyor. 2018'de de bu içerik üretimi katlanarak artmaya Sak le 
devam edecek. Tüketici tarafına baktığımızda karşımıza Yü zde 49'sinin 
üç önemli talep çıkıyor; mobilite, hız ve tüm cihazların içeriklerini 
birbiriyle ilişkide olması. Bu talepleri gözeterek bu yıl : yedeklemediğini 
mobil cihazlarda kullanılan dünyanın en yüksek kapasiteli gösteriyor 
microSD kartını piyasaya sürdük. 400GB SanDisk Ultra© 
microSDXC"" UHS-I, günümüzün mobil merkezli yaşam 


tarzının taleplerine ayak uydurarak tüketicilere depolama içeriklerini yedekleyeceklerini belirtiyor. Bu araştırmanın 
alanı sınırlamaları hakkında endişe duymadan fotoğraf sonuçları üzerine iPhone için geliştirdiğimiz SanDisk iXpand 
ve videoları kaydetme ve paylaşma özgürlüğü sunuyor. Base ürünümüzü piyasaya sürdük. I5W'lık güçle hızlı şarj 
Yaptığımız kapsamlı anketlere göre insanların yüzde 42'sinin sağlayan iXpand Base ile kullanıcılar iPhone'u her şarj 
içeriklerini yedeklemediğini gösteriyor. iPhone verilerinin ettiğinde, internet tabanlı depolama seçeneklerinin aylık 
3'te Vi kaybolup gidiyor. Öte yandan ankete katılanların ücretleri konusunda endişelenmeden dosyalarını orijinal 
yüzde 70'inden fazlası eğer yedekleme otomatik olursa tüm kalitesinde otomatik olarak yedekleyebiliyor. 


? 


“2017 YILINDA 
DÜNYADA z 
1.5 MİLYAR KAYIT © 


YAPAN CİHAZ : 
SATILDI? 
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2018'de yapay 
zekayı konuşacağız 


“Araştırma, 3-9 
yıl içinde fiziksel 
bir nesne ya da 
sistemin dinamik 
bir yazılımının, 
milyarlarca dijital 
İkiz tarafından 
temsil edileceğini 
öngörüyor.” 


2018, IoT için gerekli ultra bağlantılı ortamın 
sağlanabilmesi için altyapı yatırımlarının da 
öne çıktığı bir yıl olacak. 4.5G ihalesi sonrası 
frekansların teknoloji bağımsız kullanılabilmesi 
ile 5G'ye adım atan Türkiye, 2018'de standartların 
belirleneceği 5G'de etkili konumda olacak. Biz de 
Turkcell olarak 5G teknolojisi için 2018 yılında 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılda sıkça 


konuşacağımız diğer bir alan da yapay zeka olacak. 


Gartner'ın yaptığı 2018'in Stratejik Teknoloji 
Trendleri araştırmasına göre; derin öğrenme, nöral 
ağlar ve doğal dil işleme gibi teknolojileri içeren 
yapay zeka ile birlikte iş modellerindeki dijital 
dönüşüm ve inovasyon da ivme kazanacak. Kısa 


bir süre önce hizmete sunduğumuz Türkiye'nin 
arama motoru Yaani ile biz de Turkcell olarak 
yapay zeka için altyapı oluşturma çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Yine Gartner'ın araştırmasına göre 
2018'in trend teknolojileri arasında dijital ikizler, 
sanal ve artırılmış gerçeklik, blockchain gibi 
kavramlar yer alıyor. Bu teknolojilerden Digital 
Twin (Dijital İkiz), gerçek olarak davranacak 
şekilde modellenmiş bir nesnenin sanal kopyası 
anlamına geliyor. IoT bağlamında, dijital ikizler 
gerçek dünyadaki nesnelerle bağlantılı olup 
benzerleriyle ilgiliddurum hakkında bilgi sunuyor, 
değişikliklere cevap vererek işlemleri geliştirerek 
katma değer sağlayabiliyor. Araştırmaya göre 
3ilasyıl içinde fiziksel bir nesne ya da sistemin 
dinamik bir yazılımının, milyarlarca dijital ikiz 
tarafından temsil edileceğini öngörüyor. Finansal 
bir değer olarak yaygınlaşması ile hayatımıza 
giren Blockchain de 2018'de konuşulmaya 
devam edecek. Blockchain kavramı şifrelenmiş 
işlem takibi sağlayan bir veri tabanı olarak 
tanımlanıyor. Finans ve ödeme sistemlerinde 
çığır açan bu teknoloji hukuk, akademi, seçim, 
patent ve yayın hakları gibi farklı alanlarda da 
duyacak, uygulamalarına şahit olacağız. Son 
olarak VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik) setleri 
henüz geçtiğimiz yıl popülerliğini kazanmışken 
R (Augmented Reality-Artırılmış Gerçeklik) 
destekli uygulamaların ve cihazların çıkmasıyla 
birlikte popülaritesini AR'a devretmesini 
bekliyoruz. Bu durumun başlıca nedeni 
olarak kullanımı kolay ve nispeten uygun AR 
çözümlerinin kullanıcıya telefon üzerinden dahi 
sunulabilmesini gösterebiliriz. Türkiye'nin dijital 
operatörü olarak önümüzdeki yıllarda mümkün 
olabilecek her şeyin servis haline getirileceğini 
öngörüyoruz. Bu durumu da şöyle açıklayabiliriz: 
Kurumlar çekirdek sistemlerini modernize 
ettikçe ve teknolojik gelişmelere adapte oldukça 
geleneksel iş ürünleri de servisler olarak yeniden 
tasarlanıyor. Bu servisler/hizmetler Bulut 
Bilişim'in modelleri olarak biliniyor. Yazılım, 
Platform ve Altyapı Hizmetleri (SaaS, PaaS, 
laaS) olarak bilinen üçlü modeli geliştirmeyi 
hedefleyen bir görüşten bahsediyoruz. 


“Blockchain 
2018 yılında da 
konuşulmaya 
devam edecek.” 


ALTAN CENGİZTEKİN 


Hibrit bulut yükseliyor 


“Ses ve yüz tanıma teknolojileri gibi alanlarda da 2018 yılında çok 
önemli ve kritik gelişmelerin yaşanabileceğini öngörüyoruz.' 


“Buluta geçiş, 
değişimin büyük 
bölümünü 2018'de 
de yönlendirmeye 
devam edecek.” 


Citrix olarak 2018 tahminlerimizde,; analitik, 
ses ve yüz tanıma araçları, güvenlik, gölge IT, 
esnek çalışma alanlarının ve hibrit bulutun gerçek 
anlamda yükselişleri gibi konular öne çıkıyor. 
Bulut teknolojileri 2018 yılında olgunlaşmaya 
devam edecek. Şirketler, hızlı bilgi işleme ya da 
daha akıllı ve bağlantılı hale gelen uç noktalar 
sayesinde buluttan bir dağıtım platformu olarak 
yarar sağlayacaklar. Teknoloji hayatımızın ve 
işimizin daha da ayrılmaz bir parçası haline 
gelirken, uç noktalardaki zekâ ve bilgi işleme gücü 
de bulut avantajlarını artıracak. Diğer yandan 
güvenlik her zamanki gibi sektörün ajandasının 
ana maddelerinden biri olacak. Ses ve yüz tanıma 
teknolojileri gibi alanlarda da 2018'de çok önemli 
ve kritik gelişmelerin yaşanabileceğini 
öngörüyoruz. Sektör, esnek ve işbirlikçi çalışma 
şekillerini mümkün kılmada buluta geçişin bir 
sonraki adım olduğunu kabul etse de 2017'de IT'nin 
bulutu benimsemesi beklenenden yavaş oldu. 
IT liderleri SaaS'e geçişin harcamaları OpEx vs 
CapEx şeklinde yönlendirmesi, iş birimi liderleriyle 
ortaklık sağlamak gibi teknik olmayan sorunlarla 
mücadele ettiler. 2018 esnek çalışma alanlarına 
geçişi daha da ileri götürmeye devam edecek. 
Kısa süre önce Citrix'in yaptığı bir anket, sektörün 
2018'de buluta duyacağı ilgiyi kanıtladı: 
» Ofis çalışanlarının yüzde 75'i beş yıl içinde, esnek 
çalışma ortamına sahip işletmelerin bulut tabanlı 
uygulamaları kullanmazlarsa rekabette 
yer alamayacaklarına inanıyor. 
* Esnek çalışma ortamındaki ofis çalışanlarının 
yüzde 57'si şu anda bulut tabanlı uygulamaları 
kullanıyor. 


Dolayısıyla buluta geçiş, değişimin büyük 
bölümünü 2018'de de yönlendirmeye devam 
edecek. Bir süredir kullandığımız bulut teknolojileri 
artık ve olgunlaşma sürecinde, kritik birdönüm 
noktasıyla karşı karşıyayız. Bulut teknolojilerini 
tüketme kabiliyetimizle bulutun bunu etkili işleme 
kabiliyeti, sonunda ortak bir noktada buluşuyor. 

Bu nedenle hibrit çoklu bulut, belirli iş yüklerini 

en düşük maliyetli yerlere taşırken, özel 
uygulamaları tesis içinde tutarak aynı yönetim 
çatısı altında toplamak isteyen birçok işletme için 
norm haline gelecek. Bulut ile yönetim sistemleri 
oluşturulmaya başlandığında, düşük maliyetlerle 
IoT'den yararlanılarak çalışma alanlarının 

kalitesi artırılabilecek. 2018'de güvenlik, çalışma 
şeklimizin ayrılmaz bir parçası haline gelecek. 
Bağlamsal erişim ve ses tanıma, güvenliğin 
verimlilik çözümünün bir parçası olmasını 
sağlayacak ve daha önce güvenliği iş bitirmede 

bir engel haline getiren bariyerleri kaldıracak. 
Güvenlik teknolojileri kullanıcı merkezli tasarıma 
odaklanacak ve makine öğrenimi ile yapay zekâ 
sayesinde otomatikleşerek kimlik tanımada daha 
akıllı hale gelecek. Kurumsal ağlar ile güvenlik, 
uzunca bir süredir birbirlerine pek yakın durmuyor. 
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Bunun değişmesi gerecek. Güvenliği tek noktadan 
yöneten entegre, çevresel bir çözüm ile güvenliğin 
SD-WAN hizmetlerine yerleştirildiğini görmeye 
başlayacağız. Analitik araçları, insanların 2018'de 
daha üretken olmasını sağlayacak. 
Şirketler güvenli dijital çalışma alanının son 
kullanıcıya, kullanılan cihaz ve ağda mümkün olan 
en iyi deneyimi sağladığından emin olmak için en 
güçlü analitik araçlarını kullanmaları gerektiğini 
anlayacak. 
Ses, 2018'de yükselişte olan önemli yeniliklerden biri 
olacak. Sesi karmaşık verilerle etkileşime girmek için 
makine öğrenimi ile birlikte kullanabilmek, herkes 
için büyük fayda sağlayacak. Bu da klavye ve fareye 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak dijital işçileri son 
derece üretken hale getirecek. 
Bugün bu teknolojinin 
&p hızla gelişerek birçok görev 
için oldukça kullanışlı 


“ŞU ANDA hale gelmesi, bix dönüm 
SADECE BOT noktasına ulaştığımızı 


gösteriyor. 2018'de ses 


GELİŞTİRME tabanlı uygulamaları 


ÜZERİNE anlamaya çalıştıkça 
Mini bunun daha da geliştiğini 
UZMAN LA AN göreceğiz. Örneğin, şu anda 


STA RTU p yalnızca bot geliştirme 


ŞİR KETLE Rİ üzerine uzmanlaşan 
start-up şirketler var. 
VA R” Fiziksel robotların aksine 
chatbot'lara ses, yazı veya 
mesajla komut verilebiliyor. Bu denkleme doğal 
dil etkileşimi eklendiğinde ses teknolojisinin 
dönüştürücü gücü daha da artacak. Diğer bir 
yenilik alanı da yüz tanıma. Tüketici teknolojisi 
alanındaki ilk ürünler beklendiği kadar iyi sonuç 
vermediği için, biyometrik kimlik biçimi olarak yüz 
tanıma, önemli bir tartışma noktası haline gelecek. 
Böylece, bir kimlik biçimi olarak biyometri ve hangi 
biyometrilerin kabul edilebilir olup olmadığı konuları 
daha geniş bir tartışmaya açılacak. Microsoft ve 
Google'ın parmak izi tarayıcıları ile bulut AP/'larının 
yüksek orandaki erişilebilirliği biyometriyi çok 
faktörlü kimlik doğrulamalarında ikinci faktör 
haline getirdiği için bu, özellikle odaklanılan bir 
konu haline gelecek. — 


© 


CHARLOTTE LAMPRECHT 
Casper CEO'su 


“2018'de de 
yüksek kamera 
performanslı 
ürün trendi 
devam edecek.” 


Güçlü bataryalar 
öne çıkacak 


“2-3 gün şarj etmeden telefonunuzu kullanabilecek, 
şarj kablosuna ihtiyaç duymayacaksınız.” 


» 2018 yılında akıllı telefonlar için öncelikle daha güçlü 
bataryalar ön plana çıkacak. 2-3 gün şarj etmeden 
telefonunuzu kullanabilecek, şarj kablosuna ihtiyaç 
duymayacaksınız. Bir diğer trend ise ekranlar daha 
büyük olacak. Özellikle 18:9 ölçekli ekranlar üzerinde 
çalışıyoruz. Daha geniş ekranlar özellikle film seyretmeyi 
daha zevkli hale getirecek. Üçüncü trend ise daha yüksek 
performanslı kameralar olacak. Halihazırda 20 MP ön 
kameralı telefonumuz olan VTA P2'yi piyasaya sürdük. 
2018'de de tıpkı bunun gibi yüksek kamera performanslı 
ürünler devam edecek. Bilgisayar tarafında ise; insanlar 
iki kategoride ürün tercih ediyor. Özellikle ofiste çalışan 
işadamları ve beyaz yakalı profesyoneller ince, hafif ve 
sağlam F serisi modellerimizi tercih ediyorlar. Üniversite 
öğrencileri ise daha çok oyun kısmına odaklandıkları 
için yüksek performanslı Excalibur oyun bilgisayarı 
modellerine yöneldik. Bu trendler aslında 2017'de başladı 
ancak 2018'de de aynı şekilde devam edecek. — 


MELTEM BAKİLER ŞAHİN 


Nesnelerin 
internetinin 
yükselişi 


“Gartner'ın teknoloji trendleri ile ilgili bir araştırmasına 
göre 2020 ye kadar 21 milyar lol cihazı bulunacağı 

öngörülüyor. Bu durum her gün artan data ihtiyacının 
artık katlanarak artacağının da önemli bir göstergesi." 


Hızla dijitalleşen dünyamızda veriye nerede olursak 
olalım, gerçek zamanlı ve güvenli olarak erişebilmeye her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Gelecekte 5G 
ve ötesi teknolojilerin de hayatımıza girmesiyle, uygulama 
ekonomisinden makineler arası iletişime, bulut bilişimden 
kodlamaya pek çok alandaki ilerlemelerle farklılaşmak ve 
rekabette öne çıkmak daha da önem kazanacak. Dolayısıyla 
iş dünyasında dijitalleşme; şirketlerin akıllı teknolojiler 


sayesinde büyüme, verimlilik, kârlılık ve rekabet potansiyelini 


artırmasını sağlamaya devam edecek. 
Vodafone olarak yenilediğimiz logomuz ve mottomuzla, 
dünyanın dört bir yanında “Gelecek heyecan verici” diyoruz. 
Bizim için gelecek, müşterilerimizle birlikte 
heyecan verici. Heyecan verici bu gelişmelerin 
temelinde de, kullandığımız tüm cihaz ve 
eşyaları yer ve zaman bağlı olmaksızın birbirleri 
ile iletişime geçmesini sağlayan nesnelerin 
interneti teknolojisi (1oT) bulunuyor. Gartner'ın 
teknoloji trendleri ile ilgili bir araştırmasına 


— “YAPAY ZEKA 
İLE KENDİ KENDİNE 


“Nesnelerin 

interneti kavramı 
10 yıllık bir süreçte 
19 trilyon dolarlık 
bir katma değer 
yaratacak.” 
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göre 2020 yılına kadar 21 milyar IoT cihazı 
bulunacağı öngörülüyor. Bu durum her geçen 
gün artan data ihtiyacının artık katlanarak 
artacağının da önemli bir göstergesi. Yeni 
endüstri devrimi aslında nesnelerin interneti 


YETENEĞİ OLAN 
TEKNOLOJİYİ 
ABONELERE SUNAN 


ile halihazırda hayata geçiyor. Cisco'nun 
nesnelerin interneti odaklı araştırmasına 
göre bu kavram 10 yıllık bir süreçte 19 trilyon 
dolarlık bir katma değer yaratacak. Bununla 
birlikte birçok şirket dönüşüme zorlanacak. 
Kendini geliştiremeyenler yavaş yavaş iflasa sürüklenecek. 
Şuan Vodafone bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en 
büyük nesnelerin interneti hizmet sağlayıcısı konumunda. Bu 
alanda 25 yıllık tecrübe ile 50'yi aşkın ülkede, 55 milyondan 
fazla “nesneye” hayat veriyoruz. Türkiye'de deilk kez, büyük 
veri analizi, raporlama ve uçtan uca hizmet anlayışıyla 
uygulama geliştirme imkânı sunan “Nesnelerin İnterneti 
Platformu”nu hayata geçirdik. Mobil kapsama teknolojisiyle 
kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için ise 
Darbantta nesnelerin interneti teknolojisini hayata geçirdik. 


İLK OPERATÖR 
OLDUK” 


Uzun pil ömrü gerektiren ve ulaşılması güç 
alanlarda bulunan nesneleri mobil erişimle 
internete bağlayan bu teknoloji, sanayide 
büyük ilgi görüyor. Yapay zeka ile kendi 
kendine öğrenebilme yeteneği olan Smart SON akıllı şebeke 
teknolojisini Türkiye'de abonelerine sunan ilk operatör olduk. 
Bu teknoloji, özellikle şehir merkezlerindeki yoğun araç 
trafiğinin olduğu yollar, kalabalık etkinlik alanları, ticaret 
bölgeleri ve stadyumlar gibi trafiğin yoğunlaştığı alanlarda 
fayda sağlayacak. Yeni nesil teknolojiler iş dünyasını değiştirip 
dönüştürürken, biz de çözümlerimizle müşterilerimizin bu 
değişime en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamaya, dijital 
iş ortakları olarak verimliliklerini artırmaya devam edeceğiz. 
Gelecek bizim için müşterilerimizle heyecan verici. 
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FİLİZ AKDEDE 
HP Türkiye Genel Müdürü 


Telefondan baskı çağı 


“AP Sprocket kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerden bluetooth 
bağlantısı ile her an her yerden fotoğraf basma olanağı sunuyor.” 


> HP olarak 2018 yılında oyun segmentinde bluetooth bağlantısı ile her an her yerden fotoğraf 
Omen Serisi ürünleri ile birlikte kullanılabilecek basma olanağı sunuyor. Şık ve kompakt tasarımı 
yeni aksesuarlar ile VR deneyimi yaşatmayı ile her yere taşınabilen HP Sprocket'le alınan 
planlıyoruz. İTÜ Teknokent'teki girişimci baskılar filtreler, çerçeveler, emojiler, metinler 


gençlerimizle işbirliği halindeyiz ve bu teknolojiler ve birbirinden renkli daha fazla seçenekle 
dünyaya örnek olacak bir oyun deneyimi sunmaya kişiselleştirilebiliyor. 2018'de HP SProcket ürünün 


aday. Fiziksel ve dijital dünyalar arasındaki hem çekip hem baskı alabilen versiyonlarını 
sınırları kaldıran HP Sprout yine çok ilgi çekecek görmemiz mümkün. Bunların yanı sıra dünyayı 
bir ürün. 2018 yılında bu ürünle ilgili yeni aşıp uzaya uzanan HP inovasyonları mevcut. 
o işbirlikleri bekliyoruz. Daha yaygın bir alanda HP işistasyonları NASA'da bir süredir 
HP, sanal kullanılacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz ay, cebe kullanılıyordu. 120 adet ZBook İş İstasyonu 
Li sığacak kadar küçük, taşınabilir yazıcımız HP NASA'daki çalışmalarda kullanıldı. Zorlu görev 
İTÜ'de Sprocket ürünümüzün lansmanını yaptık. HP gereksinimlerini karşılamak için özel bir HP 
geliştiriyor. Sprocket kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerden ENVY Sıfır Yerçekimi Yazıcı geliştirdik ve bu 


inovatif yazıcımız da uluslararası uzay istasyonuna 
gönderildi. Bunlar hepimiz için çok yeni ve 
merakla takip ettiğimiz gelişmeler. Yine 3D 
konusunda çalışmalarımız da hızla sürdürüyor. 
Avrupa merkezli müşteriler, yenilikçiliği 
artırmak, pazarlama süresini hızlandırmak 

e maliyetleri azaltmak için Multi Jet Fusion'ı 
benimsiyor ve dijitalleşen küresel ekonomide 
daha etkili rekabet etme fırsatı yakalıyor. HP Jet 
Fusion 3D Baskı cihazlarının 2017'nin sonunda 
ürkiye'de satışa çıkmış olması 2018 yılında bu 
alanda pek çok çalışma yapılacağını gösteriyor. 
üm bunların ötesinde güvenlik yine HP'nin 
öncelikli gündemi olacak. 2017'de the Wolf filmi 
le başlattığımız farkındalık kampanyasıyla 
birlikte kişilerin ve kurumların siber ataklar 
konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalara 
devam edeceğiz. Kısa bir süre önce duyurusunu 
aptığımız iki premium segmenti ürünümüz 
bulunuyor. Dünyanın en ince dokunmatik 
dizüstü bilgisayarı Spectre 13, 8 ile 4 çekirdekli, 
hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak 
kullanılabilen Spectre x360. Spectre x360, 
dizüstü bilgisayarı, entegre bir gizlilik filtreli 
ekran seçeneği ile güvenliği artırırken, stil ve 
dayanıklılıktan ödün vermeden ve daha uzun pil 
ömrüyle sunuluyor. — 


i 


leş 


e» 
” 


22T  #BÜYÜK VERİ 


PERAKENDE SEKTÖRÜ 
ALGORİTMASINI ARIYOR 


Büyük veriyi işleyebilen, bunu anlamlandırabilen bir algoritma olduğunda mağazada 
yanlış ürün koyma nedeniyle ya da müşteri aradığını bulamadığı için yaşanan satış 
kayıplarının yüzde 20'lerden yüzde 5'lereinmesi mümkün, Türk perakende şirketleri, 
satışlarını ve verimliliklerini artıracak algoritmanın peşinde... 


“ 


pl 
4/11) 


“Büyük veri” herkesin 
dilinde... Ama tek başına 
verinin bir anlamı yok, 
mühim olan onu algoritma 
aracılığıyla yorumlayıp 
karar alma ğa 


kullanabilmek. | 
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DE 


BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ve 


Turkishtime'ın geçtiğimiz ay birlikte 
düzenlediği Ortak Akıl Toplantısına 
“Perakende sektörü algoritmasını 
arıyor” başlığını atmıştık. E-ticarette 
uzun bir süredir yol alan perakendeciler 
şimdi ellerinde biriken veriyi doğru 
kullanarak fark yaratma peşindeydi. 
Çünkü big data da denilen büyük 
veriyi doğru analiz etmek; verimi ve 
satışı artırmak, maliyetleri düşürmek, 
rekabet üstünlüğü sağlamak demek. 
Böyle olunca da büyük veriyi işleyecek 
algoritmanın seçimi büyük önem 
kazanıyor. Algoritma kullanımı 
öncüler arasında yer alan FLO, mevcut 
algoritmalarını kullanmaya başlamadan 
önce hangi mağazaya hangi ürünü, 
hangi bedeni koymamak gerektiği 
konusunda çalışmalarına yıllar önce 
bir excel dosyasıyla başlamıştı. Sonra 
bir üniversite profesörüyle proje 

üretti ve şunu gördü ki, büyük datayı 
işleyebilen bunu anlamlandırabilen bir 
algoritma olduğunda mağazada yanlış 
ürün koyma nedeniyle ya da müşteri 
aradığını bulamadığı için yaşanan satış 
kayıplarının yüzde 20'lerden yüzde 
5'lere inmesi mümkün. FLO şimdi 
sadece stoka göre mi dağıtım yapmalı, 
müşteri memnuniyeti odaklı ya da 
satış kârını optimize etmeye dönük mü 
dağıtım yapmalı, ona karar veriyor ve 
harekete geçiyor. 


“Asıl önemlisi müşteri odaklılık” 
Yeni teknolojilere önem veren 
perakende şirketlerin bir başkası, 

Penti. Penti Yönetim Kurulu Başkanı 
Sami Kariyo, perakendede mağaza 
sayısı ve ürün çeşitliliği arttıkça 

eldeki kaynakları en verimli şekilde 
yönetmek için algoritmaları kullanan 
yazılımlara ihtiyaç duyduklarını 
belirterek, “Algoritmalar hem hızlı hem 
de doğru kararlar almamızda en önemli 
yardımcımız” diyor. Kariyo, mağazaların 
stok yönetimi, ikmal ve transfer 
işlemlerini yaptıkları uygulamalarda 
algoritmalar kullandıklarını belirterek 
şunları söylüyor: “Depodaki ürün 
stokunun öncelikle hangi mağazaya ve 
ne miktarda gönderilmesi gerektiğine 
dağıtım algoritması karar veriyor. 
Mağazada uzun süre satılmayan 
ürünlerin de daha iyi satabilecek 
mağazaya transfer edilmesi için de yine 
başka bir algoritma kullanıyoruz.” 
Kariyo, algoritma kullanımı konusunda 
ise şu uyarıları yapıyor: “Ancak 


datanın da teknolojinin de sadece 

bir araç olduğunu unutmayalım. Şu 

an firmaların yapmaları gereken şey 
müşteri odaklılık. Yani bütün süreçlerin 
ortasına müşteriyi koyabilmek. Müşteri 
ile temasa geçtiğiniz bir sürü yer var. 
Call center, mağazalar, e-ticaret ve 
CRM'den datalar topluyorsunuz. Data 
derken ismi, cep telefonu değil, daha 
anlamlı hareketlerin verilerinden söz 
ediyorum. Algoritma işte burada işe 
yaramaya başlıyor. Ancak; her şeyden 
önemlisi marka vaadimizi ortaya 
koymamız gerekiyor. Buna bağlı olarak 
stratejim, insan kaynaklarım ve hangi 
teknolojileri kullanacağım sorularının 
yanıtlarını üretmek gerekiyor.” 
Perakende danışmanı, nam-ı diğer 
“Perakende Doktoru” Selim Taşkın da, 
algoritmadan yararlanan firmaların 
artmaya başladığını belirterek, 

“Büyük markalar dışında orta ve 
küçük ölçekteki perakendecilerimizin 
çoğunluğu algoritmalardan henüz 
yeterince yararlanmıyorlar. Ancak 
rekabetin çok sertleştiği ve talebin 
daraldığı bu ortamda artık algoritmalara 
ihtiyaç duyan bir çok perakendeci 
mevcut” diyor. Taşkın, algoritmanın 
perakendeyi dönüştüreceğini 
düşünüyor. Taşkın'a göre perakende 
kurumlarının iş yapış şekillerinde 
köklü değişikliklere neden olacak. 

Bu sistemleri iyi kullanan firmalar hep 
daha önde olacak.Diğer tüm süreçlerin 
elden geçirilmesine ve karar alma 
kalitesinde artışa neden olacak. Bu 

da kurumların daha verimli ve daha 
sağlıklı olabilmesine imkan sağlayacak. 
Çalışanlar da kendini bu anlamda 
geliştirmek zorunda kalacaklar. 
Taşkın, perakendecilere şu uyarılarda 
bulunuyor: “Bu yaklaşımı mevcut iş 
modellerine entegre edebilmek için 
kurumlar nitelikli insan kaynağına 
duyulan ihtiyacı da belirtmektedirler. 
Satış tahminleme ve ürün dağıtım 
süreçlerinin akıllı algoritmalar ile 
karar destek sisteminin merkezinde 
konumlandırılması konusunda istekler 
artıyor ve buna ilişkin çözümler de 
geliştiriliyor. Ancak uygulamada bu 
algoritmaların önerilerilerine zaman 
zaman üst yönetimler hala şüphe 

ile bakabilmekte. Algoritmalar ile 
kurum verimliliği arttıkça bu inanç da 
artacaktır.” Taşkın'a göre bu süreçte 
toplanan verinin kalitesi kritik öneme 
sahip: “Elbette veri ne kadar kaliteli ve 
doğru olur ise algoritmalar da o kadar 
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Onur Altınbaş 
Verifone Türkiye Genel 
Müdürü 
o 


Tüketiciler sipariş 
ettikleri ürünlerin en 
hızlı şekilde kendilerine 
gelmesini istiyorlar. 


Selim Taşkın 
"Perakende Doktoru" 
Danışmanlık 
o 


Şirket yönetimlerinin 

kuşkuları, algoritma 

ile verimlilik arttıkça 
kırılacaktır. 


Murat Ergene 
Ergene Consulting 
& HGA 
o 


Verileri analiz eden 

şirketler, kararlarını 

müşteri taleplerine 
dayalı alıyorlar. 


Sami Kariyo 


Penti Yönetim Kurulu 
Başkanı 


Depodaki ürünün hangi 


mağazaya kaç adet 


gideceğine algoritmalar 


karar veriyor. 


başarılı öngörülerde bulunacaklardır. 
Bu nedenle kurumların iş süreçleri ile 
oluşan verilerin hızlı, zamanında ve 
doğru olması veya olmaması faktörleri 
algoritmik yaklaşımların gelişiminin 
önünde engel olabilmekte veya çok hızlı 
başarılı sonuçlar alınabilmesine de kapı 
aralamaktadır. Elbette bu çözümlerin 
maliyetlerinin daha uygun, daha 

pratik ve çözüm danışmanları veya 
kurumların da toplam çözümü sunması 
esas teşkil etmelidir.” 


Rekabet üstünlüğü için... 

Ergene Consulting & HGA Türkiye 
Başkanı Murat Ergene de, uyguladıkları 
operasyonel sistemler sayesinde 
perakende şirketlerinde yüksek miktarda 
veri biriktiğini belirterek “Bu verileri 
analiz eden şirketler, pazarda rekabet 
üstünlüğü sağlayacakları stratejik 

ürün, pazarlama ve satış kararlarını 

bu veriler ışığında alıyorlar. Sektör 
şirketlerinin son yıllarda odaklandıkları 
konulardan birisi olan veri madenciliği, 
toplanan bilgilerin rekabet avantajına 
dönüştürülmesi sayesinde şirketlere 
önemli fırsatlar sunuyor” diyor. Ergene, 
analitik yaklaşımların satış kaybını 
önleyen verilerin elde edilmesini 
sağladığını kaydediyor. Örneğin havalar 
soğuksa mağazalarda müşteri taleplerini 
karşılayacak ve kazak çeşitlerinin 
artırılması yönünde düzenleme 
sağlıyorlar. Mağazalar arası transferlerin 
zamanında olmasına imkan tanıyorlar. 
Murat Ergene, perakende sektöründe 
veri madenciliğinin en iyi uygulandığı 
örneklerinden birisinin LCWaikiki 
olduğuna dikkat çekerek şöyle diyor: 
“Şirkette bu konuya odaklı çalışan 
Planlama Departmanı, satış, pazarlama, 


üretim ve mağazalar için önemli stratejik 
kararlar alan bir birimdir. Daha çok 
mühendis kökenli çalışanların yer aldığı 
bu departman, iklim koşullarından 
resmi ve dini tatil döngülerine ve 

özel günlere kadar geniş yelpazede 
şirketin satış ve pazarlama stratejilerine 
yön veriyorlar. Planlama bir şirketin 
sürdürülebilir hayatiyeti için çok önemli 
bir süreçtir. Planlamada yapılacak 
herhangi bir yanlış, şirket için telafisi 
mümkün olmayan yüksek maliyetlere 
neden olabilir. Örneğin, mağazalara 
yanlış ürün gitmesi ya da gelmesi veya 
gereken ürünlerin gönderilememesi, 
ürünün satış hacmini negatif etkiler ki, 
bu satış kaybı cirosal olduğu gibi şirkette 
demotivasyona neden olur.” 


Hız büyük önem taşıyor 

Perakende sektörüne yönelik algoritma 
geliştiren şirketlerden biri de Verifone. 
Verifone Türkiye Genel Müdürü Onur 
Altınbaş, nakitsiz geleceğe doğru 
ilerlerken verimliliği artıracak ve 
maliyetleri azaltacak yatırımların büyük 
önem taşıdığını belirterek, “Tüketiciler 
için en önemli konuların başında hız 
geliyor. Tüketiciler artık sipariş ettikleri 
ürünün mümkün olan en hızlı şekilde 
gelmesini, ödemeyi mümkün olan 

en kısa zamanda ve kolay bir şekilde 
yapmayı istiyorlar. Verifone Perakende 
Çözümleri gibi hizmetlerimizle hem 
işletmelere hem de müşterilerine hız ve 
konfor sunuyor. Ödemenin daha hızlı 
ve etkin alınabilmesi, POS yönetiminin 
tek merkezden, algoritma yardımıyla 
yapılması aynı zamanda verimliliği de 
artırıyor. Gelecekte bu trendleri tüm 
sektörlerde daha baskın bir şekilde 
görmeye başlayacağız” diyor. — 


STARTUP 


SERDAR URÇAR Wenior ve Melek Yatırımcı 


STARTUP ÇEKİM MERKEZİ 


Eğer yakın coğrafyadaki iyi girişimler ve başarılı girişimciler için şirketlerinin 
merkezlerini taşıyacakları bir lokasyon olabilirsek, bunun doğal takipçileri de 
bölgede faaliyet gösteren risk sermayesi şirketleri olacaktır. 


BÜYÜK ölçekli şirketlerin 
işgücünde eksiltmeye 
gittiği, startupların ise 
ekonomik büyümenin 
lokomotifi haline geldiği 
günümüzde, sadece geçmiş 
yıllarda başarı kazanan 

ve yerel pazara yönelik 
geleneksel endüstrilere 
bel bağlama lüksümüzün 
kalmadığını gördüğümüz 
yeni bir çağ yaşıyoruz. 

Bu doğrultuda, genelde 
Türkiye'nin, özelde ise 


İstanbul'un bazı konularda 
bölgesel veya global merkez 
olması konusunda bir çok 
fikir, öneri ve çalışma 
zaman zaman gündeme 
geliyor. Bunların herhalde 
hafızalarda en çok yer 
edenlerinden birisi İstanbul 
Finans Merkezi projesidir. 
Ben de bu yazıyla bu fikir 
zenginliğine startup 
ekosistemi açısından bir 
yaklaşım getirmek, bir anlamda 
sesli düşünmek istiyorum. 


Beyin göçü 

New York Times'dan Thomas 
Friedman'ı okuyorsanız, 
ABD'yi artık yeterince 
agresif bir göçmen politikası 
izlemediği için eleştirdiğini 
görürsünüz. Yani Amerika'da 
son zamanlarda kurulmuş 
olan teknoloji şirketlerini 
neredeyse tümünün 
arkasında göçmenler olsa 

da, ülkeyi beyin göçünde 
yeterince aktif bulmuyor. 
Bizim de hem kendi kaliteli 


beyinlerimizi tutmamız, 
hem de bölgesel beyinleri 
çekebilmemiz gerekiyor. 
Bunu başarmanın bir yolu 
da bölgesel startup çekim 
merkezi olmak. 


Risk sermayesi merkezi 
Eğer yakın coğrafyadaki 

iyi girişimler ve başarılı 
girişimciler için şirketlerinin 
merkezlerini taşıyacakları 
birlokasyon olabilirsek, 
bunun doğal takipçileri de 
bölgede faaliyet gösteren risk 
sermayesi şirketleri olacaktır. 
Bu şirketler Türkiye'de varlık 
gösterdikçe, eminim Türk 
startup'ları da, yerel risk 
sermayesi olanaklarının 
yanı sıra, bu varlıktan da 
faydalanacaktır. Bir anlamda 
bu gelişme Finans Merkezi 
olma vizyonuna da hizmet 
edecektir. 


Kurumsalrekabet ve 
yenilikçilik 

Bu konuyu değişik 
platformlarda birçok kez 
dile getirdim. Geleneksel 
endüstrilerdeki, köklü 
şirketlerin dijital dönüşümü 
çok stratejik bir öneme 
sahip. Bunun olması için 
bu kurumların etraflarında 
sağlıklı ve derin bir startup 
ekosistemi olmasına ve 
işbirliği yapmalarına 
gereksinim var. İyi bölgesel 
oyuncularla zenginleşmiş 
ve derinleşmiş bir startup 
ekosistemi ülkemizin dijital 
ekonomiye dönüşümünü 
hızlandıran bir faktör olur. 
Umarım bu konudaki tartışma 
devam eder ve ülkemiz 
hem kendi startup'larını 
daha başarılı, global oyuncu 
yapacak, hem de bölgedeki 
kaliteli startup'ların tercih 
ettiği ülke olacak adımları 
hayata geçirir. — 


EN BUYUK 
500 HIZMET 


İHRACATÇISI 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin 500 Büyük 
Hizmet Ihracatçısını ikinci kez açıkladı. Zirvede THY var! THY, 
2016'daki 37,3 milyar dolarlık hizmet ihracatının 7 milyar dolarını 
gerçekleştirdi. Ilk 10'da THY'nin ardından sırasıyla Polimeks, 
Pegasus, Yapı Merkezi, SunExpress, Netlog Lojistik, TAV 
Havalimanları, Ronesans Holding, Atlasjet ve Gap Inşaat yer aldı. 
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“o /İHRACAT 


HIZMET ihracatının 2016'da 


37,3 milyar dolarken bu 
yılın ilk 10 ayında geçen 
yılın rakamını geçerek 
yüzde 16 artışla 37,5 milyar 
dolara ulaştı. Türkiye 123 
ülkeye hizmet ihracatı 
gerçekleştirdi. Hizmet 
ihracatı, ülkemizin net 
ihracatçı olduğu bir alan. 
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ödül töreninde, 
“Tam 123 ülkeye hizmet 
ihracatı gerçekleştirdik. 
Hizmet ihracatı, ülkemizin 
net ihracatçı olduğu bir alan” 
diye konuştu. Türkiye'nin 
500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı'nın 2016'da 

18,5 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdiğini söyleyen 
Büyükekşi, “Yani toplam 
hizmet ihracatının neredeyse 
yarısını bu firmalar 
oluşturdu. 495 bin istihdam 
ve 7,5 milyar dolarlık 
yatırımla ekonomimize 
can verdiler” dedi. 

2023'te 150 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşmak 
istediklerini belirten 

TİM Başkanı Büyükekşi, 
“Hizmet ihracatçılarını 
herkesten daha çok motive 
etmek istiyoruz. İhracat 
yapan şahıs, firma ve 
kurum sayısını ve bunların 
sürekliliğini artırmak 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 
Hizmet ihracatının artık 
mal ihracatımızın yüzde 
25'ini aştığına dikkat 
çeken Büyükekşi, “Hizmet 
ihracatçılarımız için ayrı 
bir birlik kurulmasını 

talep ediyoruz” çağrısında 
bulundu. İlk 10 firma ve 17 
alt sektörde en çok ihracat 
yapan ilk 3 firmaya ödülleri 


Yolları, 
sıralamasının 
zirvesinde... 


b Türk Hava 
| 


Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal ile Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci'nin katıldığı törenle 
verildi. Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, törende 
yaptığı konuşmada, “2018'de 
hizmet ihracatımızda 
dünyanın ilk 10'unda olma 
yolculuğuna hızlı bir şekilde 
katılacağız ve 50 milyar 
doları geçeceğiz. Bunun için 
her şeyi yapıyoruz” dedi. 
Zeybekci, güncellenmesi 
beklenen Gümrük Birliği'ne 
hizmet sektörün de 

dahil olacağını bildirdi. 
Zeybekci, Türk yemeklerine 
ilişkin çok önemli bir 
projeyi başlatacaklarını 
kaydederek, “Dünyanın 
önemli noktalarında, 
önemli merkezlerinde, 
önemli şehirlerinde Türk 
mutfağı neymiş, Türk 


ürünleri neymiş, Anadolu 
mutfağı-ürünleri neymiş 
bunu en önemli desteklerle, 
Türk Ticaret Merkezleri 
mantığından yaklaşarak 
böyle bir projeyi 
önümüzdeki günlerde 
sizlerle birlikte paylaşacağız” 
ifadelerini kullandı. 


Hizmet ihracatı strateji 
belgeleri geliyor 

Ödül töreninde bir konuşma 
yapan Elektrik Elektronik 
ve Hizmet İhracatçıları 
Birliği (TET) Başkanı Fatih 
Kemal Ebiçlioğlu ise 2023 
Hizmet İhracatı Stratejisi 
Projesi kapsamında 
Kültürel Hizmetler, Eğitim 
Hizmetleri, Yazılım-Bilişim 
ve Telekomünikasyon 
Hizmetleri, Yük, Eşya 
Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri, Yolcu 
Taşımacılığı Hizmetleri, 


Sağlık Hizmetleri, İnşaat 
Müteahhitlik ve Teknik 
Müşavirlik Hizmetleri 

ve Turizm Hizmetleri 
sektörlerinde geniş katılımlı 
çalıştaylar düzendiğini 
dikkat çekti. Ebiçlioğlu, 
“Önümüzdeki dönemlerde 
de bu çalışmamızın sonucu 
olarak ortaya çıkacak olan 
“Hizmet İhracat Strateji 
Belgelerini” Ekonomi 
Bakanlığımız ile birlikte 
kamuoyu ile paylaşmak 
hedefindeyiz” dedi. 


Netlog lojistiğin 
zirvesinde 

“Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri” kategorisinde 
üst üste ikinci kez liderlik 
koltuğuna oturan Netlog 
Lojistik Grubu, geçtiğimiz 
yıla göre iki basamak 
yükselerek, Türkiye'nin 

en büyük 6'ncı hizmet 


YOLCU TAŞIMACILIĞI İLK 5 VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İLK 5 


Sıra Firma 


1 Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 


Atlasjet Havacılık A.Ş. 
Onur Air Taşımacılık A.Ş. 


ao BEN 


Güneş Ekspress Havacılık A.Ş. 


İhracat (Dolar) 
7.030.632.544 
651.826.911 
402.076.097 
330.254.877 
251.893.408 


Sıra Firma 

1 Bahçeşehir Üniversitesi 
İstanbul Aydın Üniversitesi 
Altınbaş Üniversitesi 


Sabancı Üniversitesi 


o BEN 


İstanbul Kültür Üniversitesi 


İhracat (Dolar) 
12.131.412 
9.866.825 
4.722.926 
2.903.105 
2.679.284 
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ihracatçısı oldu.Ödülle 

ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Netlog Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gökalp Çak, “Yaptığımız tüm 
yatırımların, attığımız her 
adımın arkasında, lojistikte 
Türkiye'den bir dünya 
markası çıkarma hedefimiz 
var. Türkiye ile birlikte 
büyüyen bir şirket olarak, 
ülke ekonomisinin küresel 
anlamda hak ettiği seviyeye 
gelmesi için yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Önümüzdeki 
yıllojistik, depolama ve 
altyapımıza 200 milyon 
dolarlık yatırım planlıyoruz” 
dedi. Çak, hedeflerini şöyle 
anlattı: “Gelecek dönemde 
de sürdürülebilir büyüme 
trendimizi koruyarak, 
altyapımızı güçlendirmeye, 
çalışanlarımıza ve 
sektörümüze yatırım 
yapmaya devam 

edecek, küresel büyüme 
vizyonumuza katkıda 
bulunacak yeni ortaklık 

ve satın alma fırsatlarını 
değerlendirmeyi 
sürdüreceğiz. Türkiye 

ile birlikte büyüyen bir 
şirket olarak, ülkemiz 
ekonomisinin, küresel 
anlamda hak ettiği seviyeye 
gelmesi için yatırımlarımızı 


hız kesmeden sürdüreceğiz. 
Bu kapsamda önümüzdeki 
yıl için lojistik, depolama 
ve altyapımıza 200 milyon 
dolarlık yatırım yapmayı 
planlıyoruz.” 


Sağlıkta Acıbadem 

Bu yıl ikincisi açıklanan 
TİM'in 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı Araştırması'nın 
sonuçlarına göre, sağlık 
sektöründe birinci Acıbadem 
oldu. 4 ülkede, 21 hastane 

ve 16 tıp merkezi ile 

hizmet veren Acıbadem, 38 
Healtpoint noktası ile 22 
farklı ülke ve 34 şehirde, 
ülkemizin bayrağını 
dalgalandırıyor. 

Düzenlenen törenle ödüllerin 
dağıtıldığı gecede, Acıbadem 
Sağlık Grubu adına ödülü 
Genel Müdür Yardımcısı 
Rasim Topuz, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal'ın elinden aldı. 
Acıbadem olarak iki yıl 

üst üste birincilik ödülü 
almaktan gurur duyduklarını 
söyleyen Rasim Topuz, 
şunları söyledi: “Acıbadem 
bir dünya markası. Türkiye 
ile birlikte, Makedonya, 
Bulgaristan ve Hollanda 
olmak üzere 4 ülkede, 21 
hastane ve 16 Tıp merkezi ile 
hizmet veriyoruz. Dünyanın 
çeşitli ülkelerinden ve 
kültürlerinden yabancı 
misafirlerimiz geliyor. 
Onları, 16 farklı dilde 
hizmet veren hasta 
danışmanlarımız ile 
havalimanında karşılıyoruz 
vetüm seyahatleri boyunca 
onlara eşlik ediyoruz.” Bu 
ülkelerde ve bölgelerde, 
uluslararası düzeyde kaliteli 
sağlık hizmeti sunmaya 
devam ettiklerini ve dünya 
üzerinde daha fazla bölgeyi, 
Acıbadem kalitesiyle 
tanıştırmak için projelerine 
devam ettiklerini belirten 
Rasim Topuz; “Acıbadem, 
sağlık turizminde ülkemizin 
en büyük oyuncusu. 

Gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışında yaptığımız 
yatırımlar, daha çok yabancı 


TÜRKİYE GENELİ İLK 10 


Sıra Firma İhracat (Dolar) 
1 Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 7.030.632.544 
2 Polimeks İnşaat Taahhüt ve San. Tic. A.Ş. 884.493.106 
3 Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 651.826.911 
4 Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. 425.368.441 
5 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. 402.076.097 
6 Netloglojistik Grubu 366.371.195 
7 o TAV Havalimanları Holding A.Ş. 363.476.000 
8 RönesansHoldingAŞ. 359.500.603 
9 Atlasjet Havacılık A.Ş. 330.254.877 
10 Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. 321.949.955 


LOJİSTİK İLK 10 


Sıra Firma İhracat (Dolar) 
1 Netlog Lojistik 366.371.195 
2 Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. 288.597.921 
3 Ekollojistik A.Ş. 243.216.853 
4 e Uluslararası Liman İşletmeciliği 196.376.949 

DSV Hava Deniz Taşım. Ve Uluslararası 
2 Kara Taşıma İşleri Org. A.Ş. li 
6 Bolte Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. 100.875.199 
7 a Konteyner Taşımacılık ve Deniz 99.601.980 
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık 
> Dep. Dağ. ve Tic. A.Ş. O 
9 ACI Havayolları A.Ş. 76.690.286 
10 Borusan Lojistik Dağıtım Depolama 73.109.099 


Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 


SAĞLIK HİZMETLERİ İLK 10 


Sıra Firma İhracat (Dolar) 
1 Acıbadem Sağlık Grubu 128.997.354 
2 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. 32.181.138 

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 
“ Sağlık Tesisleri Iktisadi İşletmesi ka 
4 (Bahçeci Sağlık Hizmetleri A.Ş. 11.082.064 
5 Antalya Yaşam Hastaneleri A.Ş. 6.984.257 
Emsey Sağlık Hizmetleri ve İşletmeleri 
6 Turizm Otelcilik AŞ. SY 
7 Koç Üniversitesi Hastanesi 1.886.011 
Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. 1.638.408 
Pozitif Sanatsal Etkinlikler Turizm 
8 Organizasyon Tic. Ltd. Şti. in 
10 Urlu Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 980.334 
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Sıra Firma İhracat (Dolar) 


1 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 28.386.849 
2 | Adının açıklanmasını istemiyor 22.909.705 
3 Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.179.165 
4 | UPT ÖdemeHizmetleri A.Ş. 6.605.156 
5 Adının açıklanmasını istemiyor 6.392.143 
6 | Adının açıklanmasını istemiyor 6.022.851 
7 Citi Menkul Değerler A.Ş. 5.040.108 
8 | Adının açıklanmasını istemiyor 4.534.417 
9 | Adının açıklanmasını istemiyor 4.276.931 
10 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 4.962.339 


İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK İLK 10 


Sıra Firma İhracat (Dolar) 
1 Polimeks İnşaat Taahhüt ve San. Tic. A.Ş. 884.493.106 
2 Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. 425.368.441 
3 ( RönesansHoldingA.Ş. 359.500.603 
4 Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. 321.942.955 
5 | Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. 313.793.000 
6 Nata Inşaat Turizm Taşımacılık Tic. ve 968.978.739 

San. A.Ş. 
7 Limak Holding A.Ş. 245.878.173 
8 ( Tekfenİnşaatve TesisatA.Ş. 157.213.089 
i Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve 
9 Taahhüt AŞ. ii 
10 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. 45.479.949 
Tic. A.Ş. 


hastaya ulaşmamızı sağlıyor. 
Yurtdışındaki hastanelerimiz 
ve yabancı hastalardan 

elde ettiğimiz gelir, toplam 
ciromuzun yüzde 25'ini 
oluşturuyor. Gelecek yıllarda 
bu oranı en az yüzde 50'ye 
çıkarmayı hedefliyoruz” 
diyerek, Acıbadem'in gelecek 
yıl da hizmet ihracatçısı 
ödülüne aday olduğunun 
sinyalini verdi. 1991 yılında 
ilk hastanesiyle başlayan 
sağlık yolculuğunda, bir 
Türk markasını dünya 
markası yapma yolunda 
büyük başarılar elde eden 
Acıbadem Sağlık Grubu'nun 
bu başarılarındaki en büyük 
itici gücünün mükemmellik 
tutkusu ve büyük resmi 
görme arzusu olduğunu 
belirten Rasim Topuz, şunları 
söyledi: “Sağlık alanında en 
büyük hizmet ihracatçısı 
olma başarımızın ardındaki 
itici güç, mükemmeliyet 
tutkumuzdur. Sağlık 

gibi hassas bir alanda, 
mükemmelliğe ulaşmak ve 
daha çok insana şifa sunmak 
için çalışıyoruz. Bu tutkunun 
yanı sıra büyük resmi 

görme isteği de bizi başarıya 


götüren önemli faktörlerden 
biri. Sağlığın her alanında 
hizmet verebilecek entegre 
bir sağlık modeli geliştirdik. 
Bu model, Acıbadem'in 
dünyaya tanıttığı dolayısıyla 
örnek aldığı bir modeldir. Bu 
sayede kendi ekosistemimizi 
yarattık; inovatif, nitelikli 
ve verimli hizmet ürettik. 
Dolayısıyla başarı da 
kendiliğinden geldi.” 


Bilişimde Ekin Teknoloji 
Dünya akıllı şehirler 
pazarının en önemli 
aktörlerinden Ekin Teknoloji, 
“Bilişim Hizmetleri”nde 
ihracat şampiyonu oldu. 
Geliştirdiği güvenli şehir 
teknolojileri ile 10 ülkede 

22 şehirde ihlal ve suç 
oranlarının takibine ve 
azaltılmasına destek olan 
Ekin Teknoloji, bilişimin 
devlerini geride bıraktı. 

Yüz tanıma, plaka tanıma, 
kırmızı ışık ihlal tespiti, hız 
tespiti, park ihlal tespiti, 
akıllı kavşak kontrolü, sistem 
kontrolü yazılımları ve tüm 
bu sistemlerin birbiriyle 
entegre çalışmasını sağlayan 
“Ekin Red Eagle - Güvenli 


SEKTÖRLER BİRİNCİLERİ 


Sektör 

Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri 

İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri 

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri 
Liman ve Yer Hizmetleri 

Seyahat Acentacılığı Hizmetleri 

Sağlık Hizmetleri 

Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler 
Teknik Müşavirlik Hizmetleri 
Konaklama Hizmetleri 

Bakım ve Onarım Hizmetleri 
Telekomünikasyon Hizmetleri 

Bilişim Hizmetleri 

Bankacılık ve Diğer Mali Hizmetler 
Gastronomi Hizmetleri 

Görsel - İşitsel Hizmetler 

Eğitim Hizmetleri - Devlet Üniversiteleri 


Eğitim Hizmetleri - Vakıf Üniversiteleri 


Firma 


| Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Polimeks İnşaat Taahhüt ve San. Tic. A.Ş. 
| Netlog Lojistik Grubu 
TAV Havalimanları Holding A.Ş. 
| Mp Turkey Turizm A.Ş. 
Acıbadem Sağlık Grubu 
| Ford Otomotiv San. A.Ş. 
N.KY. Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. 
| Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat San. Tic. A.Ş. 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
| Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 
Ekin Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. 
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
Simit Sarayı Yatırım ve Tic. A.Ş. 
| DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 


| Bahçeşehir Üniversitesi 


İhracat (Dolar) 
7030.632.544 | 
884.493.106 
366.371.195 
363.476.000 
170.319.983 | 
128.997.354 
105.992.395 | 
95.339.249 
63.252.000 | 
50.708.196 
48.442.430 | 
43.750.763 
28.386.849 
27.714.987 
25.140.990 
17.956.310 
12.131.412 | 
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Konakla 
hizmetlerihin en 
büyük ihracatçısı 
Voyage Turizm... 


Şehir Yönetim Sistemi” ile 
2016'da Türkiye'nin yazılım 
ihracatının dörtte birini 

tek başına gerçekleştiren 
Ekin Teknoloji, 17 farklı 
kategorinin değerlendirildiği 
araştırma kapsamında 

“Bilişim Hizmetleri” 
kategorisinde ihracat 
şampiyonu oldu. 

Türkiye'nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı 
araştırmasının ilkinde ikinci, 
bu yıl ise lider olmaktan 
dolayı mutluluklarını dile 
getiren Ekin Teknoloji 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Suzan Ekin; 
“Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nden aldığımız ve bu 
yıl uluslararası arenada da 
kazandığımız ödüllerin bizler 
için önemi büyük. Layık 
görüldüğümüz bu ödüller 
bizleri yeni şeyler üretmeye, 
geleceği tasarlamaya teşvik 
ediyor. Öte yandan bu 
başarılar, Türkiye'nin bilişim 
alanında yazılım ve donanım 
geliştirme konusunda 
ulaştığı önemli gücün en 
büyük göstergesi” dedi. 
Akıllı şehir teknolojilerine 
duyulan ihtiyacın dünyanın 
hemen her yerinde artığına 
dikkat çeken Suzan Ekin 
şunları kaydetti: “Bir Türk 


şirketi olarak uluslararası 
arenada dünya devleriyle 
rekabet ediyor, 10 ülkede 
22 şehirde kalabalık 
mekanlar, sınır kapıları, 
otoyollar, havaalanlarında 
artan güvenlik ihtiyacını 
karşılıyoruz. Güvenli şehir 
teknolojileri çözümlerimiz, 
trafikten asayişe yaşamın 
daha düzenli ve güvenli 
hale gelmesinde aktif 
olarak kullanılıyor. Abu 
Dabi'de teknolojilerimizin 
kullanılmasının ardından 
ölümlü trafik kazaları yüzde 
34 oranında azaldı. Mevcut 
sistemlerde aranan kişi 100 
günde bulunuyorsa, yüksek 
doğruluk oranına sahip 

ve video tabanlı tarama 
yapabilen sistemimiz canlı 
görüntü üzerinden anlık 
tespit gerçekleştirerek bu 
süreyi 1 saate indirebiliyor. 


KONAKLAMA HİZMETLERİ İLK 10 


Sıra 


1 


o GO BW N 


10 


Sıra 


10 


Firma İhracat (Dolar) 
Voyage Turizm Otelcilik İşletmesi ve 

Inşaat San. Tic. A.Ş. Biz BOD 
Limak International Hotels & Resorts 58.130.686 
Aygün Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. 49.727.211 
Diana Otel Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. 48.940.831 
Hilton Enternasyonel Otelcilik A.Ş. 25.881.910 
Cornelia Hotels 17.680.610 
Bomonti Uluslararası Kongre ve Turizm 

Yatırımları Tic. A.Ş. Mg 
Atik Paşa Turizm A.Ş. (Four Seasons 

Hotel Bosphorus) a 
Özdilek Otel Turizm İşletmeciliği ve Tic. 

Ltd. Şti, 11.866.220 
Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme 10.980.479 


Inşaat ve Turizm A.Ş. 


BİLİŞİM İLK 10 


Firma İhracat (Dolar) 
Ekin Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. 43.750.763 
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 39.388.673 
Havelsan Hava Elektronik Tic. A.Ş. 39.000.000 
Aselsan A.Ş. 19.932.165 
Pl. Works A.Ş. 11.178.801 
Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. 9710:9111 
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. 8.513.868 
Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. 7.348.665 
a e Yazılım ve 6.854.941 
Kronik Elektronik Elektrik ve Bilgisayar 5.379.750 


Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 


GASTRONOMİ İLK 3 


Sıra 
1 


2) 


Firma İhracat (Dolar) 
Simit Sarayı Yatırım ve Tic. A.Ş. 27.714.987 
SA ,, Yiyecek ve İçecek 93.900.000 
Hizmetleri A.Ş. 

D-Eİ ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama 15.859.563 
Tic.A.Ş. 


“DÜNYANIN ÖNEMLİ NOKTALARINDA, 


ÖNEMLİ MERKEZLERİNDE TÜRK ÜRÜNLERİNİ 


TANITACAK PROJEYİ ÖNÜMÜZDEKİ 


GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIZ” 


* Nihat Zeybekci 


36-37 NK / İHRACAT 


MİMARİ MÜHENDİSLİK BİLİMSEL TEKNİK 


HİZMETLER İLK 10 


Sıra Firma 

1 Ford Otomotiv San. A.Ş. 

2 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 

3 | İlteknolleri Teknoloji Mühendislik Tic. AŞ. 

4 STM Savunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Tic. A.Ş. 

5 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. 

6 (AAklektrik Elektronik Teknoloji San. A.Ş. 

7 | Vicem YapıSan.velic.A.Ş. 

8 | Sistem Teknik Endüstriyel FırınlarLtd. Şti. 

9 Worthington Arıtaş Basınçlı Kaplar 
San. A.Ş. 

10 Flekskon Fleksibil Konveyör Sistemleri 


SEYAHAT ACENTALIĞI İLK 10 


Mühendislik Inşaat San. Tic.Ltd. Şti. 


Sıra Firma 

1 Mp Turkey Turizm A.Ş. 

2 Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ. 

3 Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat 
Acentaları ve Tic. A.Ş. 

4 Peninsula Tours Turizm Seyahat | 
Organizatörlük Tic. ve San. Ltd. Şti. 

5 İati Turizm Tic. A.Ş. 

6 | Tantur Turizm Seyahat A.Ş. 

7 Özaltun Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş. 

8 Akay İnş. Tur. Otel, Yat. A.Ş. 

9 Merkür Uluslararası Taşımacılık Turizm 
ve Havacılık A.Ş. 

10 Lts Taşımacılık Danışmanlık Turizm Tic. 


GÖRSEL İŞİTSEL HİZMETLER İLK 10 


Ltd. Şti, 


Sıra Firma 
1 


DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. 
Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. 
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. 


TİMS Yapım Medya Film Prodüksiyon 
San. Tic. A.Ş. 


Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım A.Ş. 
Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. 
Startv Medya Hizmetleri A.Ş. 

İhlas Haber Ajansı A.Ş. 

Adının açıklanmasını istemiyor 


TMC Film Yapım A.Ş. — 
-2 
g 


İhracat (Dolar) 
105.992.395 
28.686.587 
26.029.404 


18.369.810 


13.834.662 
2.414.091 
2.338.198 
2.246.047 


1.048.711 


718.732 


İhracat (Dolar) 
170.319.983 
97.890.568 


75.147.653 


59.910.775 


44.000.000 
39.126.929 

34.913.747 
27.000.000 


18.417.587 


16.790.211 


İhracat (Dolar) 
25.140.920 
20.392.779 
18.756.288 
18.663.746 


16.368.841 
13.135.650 
8.103.088 
4.057.000 
2.771.615 
1.548.500 


Mimari, mühendislik, bilimsel, teknik hizmetler sektörünün en 
büyük ihracatçısı, Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olan Ford. 


Sistemlerimiz ayrıca mobil 
araçlara entegre şekilde 

de kullanılabiliyor. Bu da 
caydırıcılık özelliğinin 

yanı sıra hızlı müdahaleye 
olanak sağlıyor. Dünya 

akıllı şehir pazarında 

10 yılda yüzde 2 bin 783'lük 
büyüme kaydeden bir Türk 
şirketi olarak ülkemizi 
uluslararası arenada temsil 
etmekten, yüzde 100 Türk 
mühendislerin geliştirdiği 
yenilikçi teknolojileri ihraç 
etmekten büyük mutluluk 
ve gurur duyuyoruz.” 
Güvenli şehir teknolojilerinde, 
bütüncül çözümleriyle 
Türkiye'de ve dünyada fark 
yaratan Ekin Teknoloji, 

2017 yılında ABD'de dünya 
genelinde sektörünün 

en yenilikçi ürün ve 
şirketlerine verilen Golden 
Bridge Ödülleri'nde, 

“Yılın En Yenilikçi Şirketi 
kategorisinde 'Altın Ödül 
aldı. Aynı yarışmada, Ekin 
Teknoloji'nin tamamen Türk 
mühendisleri tarafından 
geliştirilen mobil devriye 
sistemi Ekin Patrol, “Yenilikçi 
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri 
alanında “Gümüş Ödülün 
sahibi oldu. Dünyanın ilk 
akıllı devriye sistemi olan 
Ekin Patrol, daha önce Stevie 


Ödülleri “En İyi Ürün”, CES 
Innovation “Onur Ödülü”, 
German Design 'Jüri Özel 
Ödülü' ve 'A Design Ödülü 
gibi birçok uluslararası 
ödüle layık görüldü. 


Gastronomide Simit Sarayı 
Simit Sarayı, gastronomi 
sektöründe Türkiye'nin en 
büyük hizmet ihracatçısı 
oldu. Birincilik ödülü, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkçi ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi 
tarafından, Simit Sarayı 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Kavukcu'ya 
takdim edildi. Dünyanın 

21 ülkesine ihracat yapan 
Simit Sarayı, faaliyet 
gösterdiği 22 ülkede toplam 
11 bin 250 kişiye istihdam 
sağlıyor. 2002 yılında 
kurulan ve Türkiye'nin 
uluslararası yeme-içme 
markası haline gelen Simit 
Sarayı, ürünlerini Türkiye ve 
uluslararası pazarlara kendi 
gıda perakende mağazaları 
ile taşıdı. 22 ülkede 426 
mağazasıyla günde 1 milyon 
misafir ağırlayan Simit 
Sarayı, iştirak ve franchise 
mağazalarıyla uluslararası 
başarılara imza attı. — 


EŞSİZ MÜŞTERİ DENEYİMİ 
TURKCELL GLOBAL BİLGİ 


Müşteri deneyiminde sektörel çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. 


TURKCELL 


GLOBAL BİLGİ 
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İLK 500” 
ANLAMAK' 


Hizmet ihracatının dünya ticaretindeki payı son beş yılda yüzde 25'lerden 
yüzde 30'lara yükselmiştir. Dünyadakine benzer bir eğilim ülkemiz için de 
geçerlidir. Son yıllarda hizmet ihracatı, toplam ihracat içinde giderek daha büyük 
bir pay almaya başlamıştır. Çok iddialı olacak belki ama 21. Yüzyılda gelişmiş 
ülkeleri diğerlerinden ayıran temel belirleyicilerden birinin hizmet 
ihracatı olduğunu söylemek doğru olacaktır. 


— Bü 
yi 


© 
En Büyük 500 


Hizmet İhracatçısı 
/ sıralamasında 
> taşımacılık gibi 
di geleneksel sektörlerin 
. ağırlıklı olduğu 


görülüyor. 
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Yazı 
Prof.Dr.Ali Argun Karacabey 


argun.karacabe G altinbas.edu.tr 


ARALIK ayında Türkiye 


İhracatçılar Meclisi 
tarafından Türkiye'nin 500 
Büyük Hizmet İhracatçısı 
araştırmasının sonuçları 
yayınlandı ve her sektörde 
ilk üçe giren kurumlara 
ödülleri verildi. İki yıldır 
gerçekleştirilen bu araştırma 
ve ödül töreninin, şimdiye 
kadar kanıksadığımız 

ödül törenlerinden farklı 
bir önemi ve anlamı var. 
Önemini anlayabilmek için 
dünyadaki bazı gelişmelere 
ve eğilimlere bakmak 
fayda sağlayacaktır. Sanayi 
toplumunda, toplumların 
gücünü ve zenginliğini 
belirleyen temel faktör 
üretim kabiliyeti ve 

hızıydı. Son 20 yılda ise 
hızı katlanarak artan 
teknolojik gelişim sayesinde 
mal ve ürün üretimi 

temel bir kaygı olmaktan 
iyice çıkmış durumda. 

90'lı yılların ortalarından 
bu yana ağırlığını iyice 
hissettiren bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki 
gelişmelerin yanı sıra, 
teknoloji ve lojistik gibi 
alanlardaki gelişmeler 
hizmetlerin doğasında ve 
ticarileşmesinde önemli 

bir değişime neden oldular. 
Bu gelişmeler geleneksel 
diyebileceğimiz hizmetlerin 
yanında yeni hizmet 
alanlarının ortaya çıkmasını 
sağladılar. Bir başka 
deyişle, eskiden konum 

ve coğrafyaya bağımlı gibi 
görünen ve ancak yerel 
düzeyde sunulabilen birçok 
hizmetin küreselleşerek, 


ülkeler arasındaki ticarete 
konu olması gerçekleşti. Bu 
gelişmelerin sonucunda bir 
taraftan tarım ve sanayideki 
istihdam oranları yıllar 
içinde düşmeye devam 
ederken, diğer taraftan 
dünya ticareti içinde 
hizmetlerin payı giderek 
büyümeye başladı. Çin'in 
sanayi üretimine dayalı 
büyümesine karşılık, 
Hindistan'ın hizmetler 
sektörüne dayalı büyüme 
hikayesi bu yeni durumun 
en güzel örneğini oluşturdu. 
Hindistan'ın yanı sıra 
Afrika'da kurulan çağrı 
merkezleri, Asya'da yerleşik 
muhasebe hizmetlerinin tüm 
dünyaya hizmet vermesi de 
örnekler arasında sayılabilir. 
Mal ve ürün ihracatı ile 
hizmet ihracatının dünya 
ölçeğindeki rakamlarını 
gösteren grafikten de açıkça 
görüldüğü gibi hizmet 
ihracatının son beş yılda 
payı yüzde 25lerden yüzde 
30'lara yükselmiştir. 
Dünyadakine benzer bir 
eğilim ülkemiz için de 
geçerlidir. Son yıllarda 
hizmet ihracatı, toplam 
ihracat içinde giderek 

daha büyük bir pay almaya 
başlamıştır. Geleneksel diye 
tanımlanan yük ve yolcu 
taşımacılığı, konaklama gibi 
sektörlerin yanı sıra modern 
sektörlerin de giderek daha 
fazla pay alıyor olması 

da önemli bir gelişmedir. 
Hizmet ihracatının payının 
artması kadar, konu olan 
hizmetlerin gelişmiş ve 
zenginleştirilmiş olmasının 
da özellikle gelişmiş 
ülkelerin büyümesine 
katkısının yüksek olduğu 
bilinmektedir. Çok iddialı 
olacak belki ama 21. 
Yüzyılda gelişmiş ülkeleri 
diğerlerinden ayıran temel 
belirleyicilerden birinin 
hizmet ihracatı olduğunu 
söylemek doğru olacaktır. 
Bu nedenle Cumhuriyetin 
100. Yılı için özel hedefleri 
olan ülkemizin hem bu 


ÜRÜN VE HİZMET İHRACAT TUTARLARI İLE 


HİZMET İHRACATININ ÜRÜN İHRACATINA ORANI 


2012 2013 


2014 2015 2016 


TÜRKİYE HİZMET İHRACAT TUTARI (1.000 DOLAR) 


VE DÜNYA İÇİNDEKİ PAYI (90) 


Türkiye Hizmet İhracatı (Bin USD) 
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20000000 
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hedeflere ulaşabilmesi 

hem de dünyanın sayılı 
ekonomilerinden biri 
olabilmesi açısından hizmet 
ihracatının önemi büyüktür. 
Ülkemizin performansına 
baktığımızda ise son 

on beş yılda ülkemizin 
hizmet ihracatının önemli 
bir yükseliş trendinin 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Son beş yıla daha yakından 
baktığımızda ise dünya 
hizmet ihracatı içindeki 
payının ortalama yüzde 
0,95 olduğu görülmektedir. 
Kuşkusuz hizmet ihracatının 
toplam tutarı kadar sektörler 
arasındaki dağılımın da 
önemli olduğunu belirtmek 
lazım. Bu konuda bize 

en sağlıklı verileri ilk 

500'e giren firmaların 
sağlayacağını söylemek 


olanaklı. İlk 500 içinde yer 
alanların hizmet ihracat 
tutarlarının 2016 yılında 
Türkiye hizmet ihracatının 
hemen hemen yarısına eşit 
olması da sağlanan verilerin 
Türkiye'yi temsil etme 
yeteneğini göstermektedir. 
İlk 500'ün sektörler itibariyle 
dağılımı ve ihracat tutarları 
hakkındaki bilgiler aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir: 

2017 hizmet ihracatında ilk 
500'e giren kuruluşların 
sektörler itibariyle 
bilgilerini toplulaştırılmış 
olarak sunan tablodan 
çıkarılacak sonuçlardan biri 
modern diyebileceğimiz 
hizmet sektörlerindeki 
ihracatımızın henüz istenen 
seviyelerde olmadığıdır. 
Geleneksek sektörler olan 
yolcu taşımacılığı, yük 


Grafik 1 


Grafik 2 
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taşımacılığı, inşaat ve 
müteahhitlik hizmetleri, 
konaklama hizmetleri gibi 
sektörlerin gerek ihracat 
tutarı gerek firma sayısı 
açısından baskın olduklarını 
görmek mümkün. Dikey 
eksende ilk 500'e giren 
firma sayılarının, yatay 
eksende ise bu firmaların 
toplam cirosu içinde 
ihracat tutarının oranına 
yer vereceğimiz bir grafik 
düzenler ve her sektörü 
temsil eden baloncuğun 
hacmini de ihracat tutarı ile 
ilişkilendirirsek karşımıza 
çıkan grafik (grafik 3; bu 
grafikte sıra dışı değerlere 
sahip olduğu için yük ve 
yolcu taşımacılığı sektörleri 
grafiği basitleştirmek 
adına dışlanmıştır) bize 

bu konuda ilk bilgileri 
vermektedir. Grafik (sağ 
altta) 4 alana ayrılmıştır. 
Örneğin, I numaralı 
alanda yer alan sektörler 
ortalamanın üstünde 
sayıda firmanın yer aldığı 
ancak ciro içinde ihracat 
oranlarının düşük olduğu 
bölgeyi temsil etmektedir. 
Benzer şekilde 4 numaralı 
bölgede yer alan sektörler, 
hem firma sayısının hem 
de ihracat oranının yüksek 
olduğu sektörlerdir. Bu dört 
bölgeyi ayıran doğrular 
kendi ortalamalarına 

göre belirlendiği için her 
bir alanda yer alan sektör 
sayısı ne kadar birbirine 
yaklaşırsa o kadar sağlıklı 
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SEKTÖRLERİN PAYLARI 


Sektör 


Bakım ve Onarım Hizmetleri 


Bankacılık ve Diğer Mali Hizmetler 


Bilişim Hizmetleri 


Diğer Hizmetler 


Eğitim Hizmetleri - Devlet Üniversiteleri 


Eğitim Hizmetleri - Vakıf Üniversiteleri 


Gastronomi Hizmetleri 


Görsel-İşitsel Hizmetler 


İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri 


Konaklama Hizmetleri 


Liman ve Yer Hizmetleri 


Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler 


Sağlık Hizmetleri 


Seyahat Acentacılığı Hizmetleri 


Teknik Müşavirlik Hizmetleri 


Telekomünikasyon Hizmetleri 


Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri 


Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri 


Genel Toplam 


bir yapı söz konusu 

olacaktır. En az istenen 
bölge 2 numaralı bölgedir. 
Bu bölgeye dikkat edilirse 
çok sayıda sektörün burada 
yer aldığı ve toplam ihracat 
tutarlarının da nispeten 
düşük olduğu görülmektedir. 
Bu sektörlerin önemli bir 
kısmı modern hizmet diye 
tanımlanabilecek hizmetleri 
ihraç eden sektörlerdir. 
Grafiğe iyimser ve aslında 
gerçekçi bir açıdan bakarsak, 
ülkemizin orta vadede 


GELENEKSEK SEKTÖRLER OLAN YOLCU 


TAŞIMACILIĞI, YÜK TAŞIMACILIĞI, 


İNŞAAT VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ, 
KONAKLAMA HİZMETLERİ GİBİ 


SEKTÖRLERİN GEREK İHRACAT TUTARI 


GEREK FİRMA SAYISI AÇISINDAN BASKIN 
OLDUKLARINI GÖRMEK MÜMKÜN 


hizmet ihracatındaki 
performansının temel 
belirleyicisi olan sektörlerin 
2. bölgede olduğunu, 
dolayısıyla bu sektörlerde 
sıçrama yapma olanağının 
daha fazla olduğunu 
söylemek de mümkündür. 
Kuşkusuz bu sıçramayı 
yapabilmek adına yapılması 
gerekenler, alınması gereken 
önlemler vardır. Ciddi, 
kararlı ve etkin önlemleri 
alabilmenin başlangıcı her 


Toplam İlk 500'de 
hizmet yer alan 
ihracatı kuruluş 
(Dolar) sayısı 
145.101.768 7 
125.236.745 25 
247.343.457 44 
54.868.706 21 
22.701.563 8 
43.314.147 ile) 
69.594.616 4 
130.623.382 12 
3.270.424.673 21 
431.274.928 41 
691.712.774 5 
203.253.405 İ 
212.662.549 
672.068.973 43 
115.162.361 8 
66.694.915 
8.830.838.850 6 
3.163.408.284 208 
18.496.215.391 500 


şeyden önce elimizde var 
olanı belirlemek veya bir 
başka deyişle ölçmekle 
başlayacaktır. Bu nedenle 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından gerçekleştirilen 
“Türkiye'nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı” 
araştırması çok önemlidir. 
Bu araştırma hem ilgili 
sektörlerde faaliyet 
gösteren tüm firmalara 
hem de politika yapıcılara 
yol gösterecek ve sağlıklı 
büyümeyi sağlayacak bir 
taban oluşturmaktadır. — 


SIÇRAMA POTANSİYELİ İKİNCİ BÖLGEDE... 
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2018 DEDE 
GÖZÜMÜZ YÜKSEKLERDE 


Pegasus olarak 2017 başarılarla geçirdiğimiz bir yıl oldu. 
2017'nin ilk 9 ayında 20,78 milyon* misafirimizi özgürce uçurduk. 
Uçmaya başladığımız 9 yeni noktayla uçuş ağımızı 110 noktaya çıkardık. 
Pegasus Plus üye sayımız 3 milyona ulaştı. 
Türkiye genelinde 3., havacılık sektöründe 2. büyük hizmet ihracatçısı olmayı başardık. 


Havacılık, teknoloji, reklamcılık, pazarlama ve daha pek çok alanda ödül kazanarak 
Pegasus'un başarılarını taçlandırmış olduk. 


2018 yılında da misafirlerimizle beraber nice yolculuklar ve 
başarılarla dolu güzel bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. 


#hadiozaman 


* Pegasus Hava Yolları 3. Çeyrek Faaliyet Raporu'ndan alınmıştır. 


ucuz biletin gdresi 


Şirketlerin “Hayat Sigortası” olarak da tanımlanan Alacak Sigortası, teminatsız açık hesap 
vadeli satış yaptığınız ihracat ve yurtiçi müşterilerinizden olan alacakları sigortalayan bir 
sistemdir. Ticari alacaklarını Euler Hermes ile sigortalayan şirketler, mevcut müşterileri ile 
güvenle ticaret yapmalarının yanı sıra, yeni pazarlara açılırken yeni tanıdığı müşterileri için 
kredibilite değerlendirmesi ve ödenmeme riskini bertaraf etme fırsatına da kavuşurlar. 


Ul 


8 Global iflaslarda 2017 yılındaki X1'lik azalmanın ardından 2018 yılında X1'lik artış bekleniyor. 


8 Global ticaretteki büyümenin ise önümüzdeki yıl X4'ün altında seyredeceği öngörülüyor. 


m Türkiye, tahsilatın en zor olduğu 20 ülke arasında 19'uncu sırada 
m Türkiye'de ödeme vadeleri ortalama 120 gün 


Ödeme Vadeleri 


üzgünüz. 


j Üzgünüz. il ÜZ 
KAPALIYIZ 


KAPALIYIZ 


üzgünüz. 


üzgünüz. y 
KAPALIYIZ 


KAPALIYIZ 


Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflasların 


müşterilerin faturalarını ödememesi nedeniyle gerçekleşiyor LA 


© 


m Risk Yönetimi ve Alıcı Kredibilite Değerlendirmesi 


m Geciken Alacakların Hukuki Takibi ve Tahsilatı 


m Tahsil edilemeyen Alacaklar için Tazminat Ödemesi 


m Poliçe alacak haklarınıza istinaden 
finansman imkanı temin edebilme 


E Yurtdışı alacaklarınız için ülkenin 
politik risklerine yönelik koruma 


5 Tedarikçilere yapılan peşin ödemelerin 
sigorta kapsamına dahil edilebilmesi imkanı 


BW Hasar durumunda teminat dışındaki 
alacaklarınızın da Euler Hermes'in ilgili 
ülkedeki yerel hukuk kadroları ile 
yurt dışında takibi 


m Türkiye'nin lider ve öncü bal markası olan Balparmak, 
ihracat pazarını alacaklarını Euler Hermes'e 
sigortalattıktan sonra genişletti. 


Global büyümenin &4'ün altına düştüğü, tahsilatın 
zorlaştığı, ödeme vadelerinin 120 günün üzerine çıktığı bir 
dönemde, alacaklarını garanti altına almak için müşterilerin 
çok daha iyi tanınması ve yakından izlenmesi gerekiyor. 
Balparmak, Euler Hermes ile müşterilerini doğru tanıyıp, 
riskini doğru yöneterek ihracatının ciro içindeki payını 
artırdı. Dünyanın en büyük bal üreticisi olan Çin'e mal 
satmaya başladı ve yeni pazar olarak “İngiltere”yi belirledi. 


Gelin siz de vakit kaybetmeyin. Balparmak ve 
daha birçok firma gibi Euler Hermes ile 
güvenli ticarete açılın. 


wv 
m Bilançolardaki alacaklarınızın ortalama 640'ını 


oluşturan açık hesap vadeli satışlardan doğan 
teminatsız alacakları güvence altına alır. 


m Sigorta kapsamına alınan alıcılarınızdan mali tabloları 
dışında ayrıca bir maddi teminat ya da kefalet talep 
edilmez, müşterilerinize herhangi bir sorumluluk 
yüklemez. 


m Alıcıların finansal ve mali durumları hakkında güncel 
veri sağlar, yakından izleme hizmeti verir. Bu sayede 
poliçe sahipleri zamanı ticaretini artırmaya, işlerini 
büyütmeye harcarken, alacak riski yönetim ve 
takibini Euler Hermes yapar. 


m Tahsilat yetkisini devralarak sizi hukuki ve 
bürokratik işlemlerden kurtarır. 
Üstelik alıcınız hangi ülkede olursa olsun! 


m Müşterilerinize sigorta güvencesi ile daha fazla satış 
yapabilme imkanı ile cironuzu artırabilmenizi sağlar. 


m 100yılı aşkın tecrübe 


m Dünya çapında X34 pazar payıyla 
“Lider Alacak Sigortası Şirketi” 


m Standart & Poor's tarafından verilen 
AA kredi notu 


m Allianz Grubu'ndan gelen güç 


m Sisteme kayıtlı, riski izlenen 40 milyonu aşkın 
firma 


m 50'den fazla ülkede 55.000'den fazla müşteri 


m Yerel ve Global Ekonomik Araştırma 
ekibi ile sektörel birçok rapor ve analiz 


; 
- 
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EULER HERMES 


| Our knowledge serving your success 
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TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇISI 


ağası | sergön 
(DOLAR) (DOLAR) 
1 1 ' Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 9.676.272.099 7.030.632.544 
2 1 Polimeks İnşaat Taahhüt ve San. Tic. A.Ş. 2.921.539.273 884.493.106 
3 2 i Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 1.053.498.276 651.826.911 
4 2 Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. 1.049.819.799 425.368.441 
5 3 Güneş Ekspress Havacılık A.Ş. (SunExpress) 1.034.492.785 402.076.097 
6 1 Netlog Lojistik 610.196.796 366.371.195 
7 1 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. 1.587.361.000 363.476.000 
8 3 Rönesans Holding A.Ş. 2.909.514.094 359.500.603 
9 4 Atlasjet Havacılık A.Ş. 417.963.023 330.254.877 
10 4 Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. 726.529.041 321.942.955 
11 5 Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. 642.952.000 313.793.000 
12 2 Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş. 389.976.828 288.597.921 
13 6 Nata İnşaat Turizm Taşımacılık Tic. ve San. A.Ş. 461.042.006 268.978.732 
14 5 Onur Air Taşımacılık A.Ş. 375.822.344 251.893.408 
15 7 , Limak Holding A.Ş. 3.709.173.883 245.878.173 
16 3 Ekol Lojistik A.Ş. 592.814.997 243.216.853 
17 2 . Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 220.749.566 188.760.415 
18 1 Mp Turkey Turizm A.Ş. 180.263.399 170.319.983 
19 6 Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. (Corendon) 166.447.199 164.155.013 
20 8 Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 935.274.000 157.213.089 
21 il Acıbadem Sağlık Grubu 599.392.845 128.997.354 
22 4 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. 272.457.958 126.376.249 
23 1 i Ford Otomotiv San. A.Ş. 6.060.839.000 105.992.395 | 
24 5 Dsv Hava Deniz Taşım. Ve Uluslararası Kara Taşıma İşleri Org. A.Ş. 112.429.396 102.190.839 
25 6 | Bolte Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. 100.875.199 100.875.199 | 
26 9 Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. 750.943.331 98.925.897 
27 2 | Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. 107.815.255 97.890.568 | 
28 1 N.K.Y. Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. 120.180.840 95.339.242 
29 7 , Tur-Kon Konteyner Taşımacılık ve Deniz A.Ş. 165.553.490 92.601.980 
30 8 Mars Lojistik UluslararasıTaşımacılık Dep. Dağ. ve Tic. A.Ş. 206.971.108 89.840.017 
31 9 ACT Havayolları A.Ş. 85.587.124 76.690.286 
32 3 Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentaları ve Tic. A.Ş. 165.616.254 75.147.653 
33 10 Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 509.049.587 73.102.022 
34 1 Voyage Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat San. Tic. A.Ş. 118.198.915 63.252.000 
35 4 Peninsula Tours Turizm Seyahat Organizatörlük Tic. ve San. Ltd. Şti. 59.910.775 59.910.775 | 
36 3 Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (Havaş) 185.284.979 59.484.606 
37 2 . Limak International Hotels & Resorts 73.317.802 58.130.686 | 
38 11 DHL Global Forwarding Taşımacılık A.Ş. 190.564.986 58.059.090 
39 12 | Aktur Taşımacılık İth. İhr, Tic. Ltd. Şti. 79.065.000 57.981.000 | 
40 13 U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. 197.138.059 53.818.016 
41 1 Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 1.059.604.8927 50.708.196 
42 3 Aygün Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. 88.656.513 49.727.211 
43 14 Schenker Arkas Nakliyat ve Tic. A.Ş. 161.480.460 49.624.130 
44 4 Diana Otel Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. 48.940.831 48.940.831 
45 1 Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. 292.794.343 48.449.430 
46 15 | Hilal Trans Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş. 47.709.049 47.519.345 
47 4 Global Ports Holding 114.869.318 46.834.857 | 
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oğysı | sergön a 
(DOLAR) (DOLAR) 
48 (| 10 | Dorçe Prefabrik YapıveİnşaatSan.Tic. AŞ. © 18.070.029 45.479.249 
49 11 Arda Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. 44.969.430 44.969.430 
50 16 Asav Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş. 45.340.723 | 44.246.803 
51 5 İati Turizm Tic. A.Ş. 299.336.897 44.000.000 
52 1 , Ekin Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. 47.622.290 | 43.750.763 
53 17 , Alternative Taşımacılık A.Ş. 88.947.845 43.601.028 
54 18 | Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş. 45.272.276 43.052.381 
55 19 i Martur Uluslararası Nakliyat İth. İhr. Tur. Pet. Ürün İnş. ve San. Ltd. Şti. 39.780.000 39.780.000 
56 20 | Baranmar Süt Gıda Ürünleri İmalat Tic. A.Ş. 39.540.000 39.540.000 | 
57 2 | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 075.586.383 39.388.673 
58 6 | Tantur Turizm Seyahat A.Ş. 58.773.344 39.126.929 
59 3 Havelsan Hava Elektronik Tic. A.Ş. 123.323.483 39.000.000 
60 21 | Orkun Uluslararası Nakliyat İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 148.400.530 | 35.847.128 | 
61 | Özaltun Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş. 34.913.747 34.913.747 
62 5 Asyaport Liman A.Ş. 34.421.408 33.156.896 | 
63 2 | Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medical Park) 645.850.349 39.181.138 
64 22 Hüner Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. 32.153.100 | 32.153.100 | 
65 23 | İkra Lojistik Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 31.922.718 31.922.718 
66 2 Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. 31.032.800 | 30.721.544 
67 24 | Adının açıklanmasını istemiyor 171.232.559 30.374.327 
68 25 Mts Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 30.835.186 30.026.143 | 
69 2 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 302.507.105 28.686.587 
70 1 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 9.698.795.181 | 28.386.849 | 
71 1 , Simit Sarayı Yatırım ve Tic. A.Ş. 140.422.499 27.714.987 
72 26 Omsan Lojistik A.Ş. 210.556.613 | 27.433.089 | 
73 8 . Akay İnş. Tur. Otel. Yat. A.Ş. 27.000.000 27.000.000 
74 27 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. 52.960.872 | 26.765.636 | 
75 28 | Sağlık Transport Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 31.219.232 26.533.063 
76 12 (| YükselİnşaatA.Ş. 344.527.660 26.182.407 
77 13 | Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş. 732.033.000 26.143.230 
78 3 İltekno İleri Teknoloji Mühendislik Tic. A.Ş. 49.892.591 | 26.029.404 | 
49) 5 , Hilton Enternasyonel Otelcilik A.Ş. 49.204.751 25.881.910 
80 1 DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. 132.356.794 | 25.140.920 
81 29 | Logitrans Lojistik A.Ş. 29.770.186 24.714.284 
82 30 Abc Uluslararası Transport Tic. ve San. A.Ş. 23.889.383 | 23.889.383 
83 2 i BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. 163.060.000 23.200.000 
84 31 Mağdenli Nakliyat ve Tic. A.Ş. 29.297.596 | 23.125.077 
85 32 | Gate Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. 24.911.644 23.034.690 
86 2 Adının açıklanmasını istemiyor 22.909.705 | 22.909.705 | 
87 33 ; Adının açıklanmasını istemiyor 29.756.619 22.686.335 
88 14 Polatyol Yapı San. ve Tic. A.Ş. 196.596.329 | 20.521.488 | 
89 2 Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. 24.508.994 20.392.779 | 
90 4 | Aselsan A.Ş. 1.246.358.665 19.932.165 | 
91 34 | Enco İstanbul Sey. ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 19.641.643 19.641.643 | 
92 3 Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. 67.171.516 | 19.051.393 | 
93 3 i Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. 565.131.058 18.756.288 | 
94 4 TİMS Yapım Medya Film Prodüksiyon San. Tic. A.Ş. 29.254.681 18.663.746 | 
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95 3 J pe e Yardım Vakfı Sağlık Tesisleri İktisadi 64.613.696 18.606.935 
96 9 erkür Uluslararası Taşımacılık Turizm ve Havacılık A.Ş. | 79.407.894 18.417.587 
97 4 Sim Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. 330.961.713 18.369.810 
98 4 ro Teknik Servis San. Tic. A.Ş. | 29.684.036 17.959.149 
99 il Orta Doğu Teknik Üniversitesi 182.211.097 17.956.310 | 
100 35 Hatay Roro Kombine Taşımacılık İşletmeleri A.Ş. | 18.552.213 17.950.050 
101 6 Cornelia Hotels 27.432.313 17.680.610 
102 10 Lts Taşımacılık Danışmanlık Turizm Tic. Ltd. Şti. 16.790.211 16.790.211 
103 36 , Alışan Lojistik A.Ş. 88.806.385 16.543.209 
104 5 Tersan Tersanecilik Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. | 20.796.369 16.370.776 
105 5 , Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım A.Ş. 46.141.231 16.368.841 | 
© 106 1 Tatil Seyahat Turizm A.Ş. 19.490.663 16.092.461 
107 3 | D-Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Tic. A.Ş. (Nusr-Et Steakhouse) 36.663.692 15.859.563 | 
108 37 Erhanlar Uluslararası Nakliyat Otom.San. ve Tic. Ltd. Şti. | 17.324.632 15.635.767 
109 7 Bomonti Uluslararası Kongre ve Turizm Yatırımları Tic. A.Ş. 21.101.977 ile. 2201) 
110 38 Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tar. Ürün. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.048.591 15.015.273 
111 39 Mutlular Transport Ltd. Şti. 14.565.793 14.359.862 
112 8 Atik Paşa Turizm A.Ş. (Four Seasons Hotel Bosphorus) | 28.372.561 14.211.852 
113 5 TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. 831.394.764 13.834.662 
114 40 Solmaz Nakliyat ve Tic. A.Ş. 18.121.285 13.811.567 
| 115 41 Upi Trans Dış Tic. A.Ş. 13.298.456 18.298.456 | 
| 116 6 Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. | 168.826.385 13.135.650 
| lila? 42 | Ata Freight Line Ltd. Şti. 21.378.410 12.951.957 
118 43 Tuna Uluslararası Lojistik Nakliyat ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 12.996.813 12.852.572 
119 il Adının açıklanmasını istemiyor 18.350.985 12.763.474 
120 44 Hinr Lojistik A.Ş. 12.160.197 12.160.197 
| 121 1 Bahçeşehir Üniversitesi 113.978.234 12.131.412 | 
| 122 15 Alsim Alarko San. Tes. ve Tic. A.Ş. | 164.298.792 12.106.481 
123 12 Adının açıklanmasını istemiyor 12.401.398 | 12.000.000 
124 45 İbrahim Şeflek Nakliye Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. 11.988.655 11.988.655 
125 46 Trans Lojistik Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti. | 11.536.021 11.536.021 
126 9 Özdilek Otel Turizm İşletmeciliği ve Tic. Ltd. Şti. | 23.114.899 11.366.220 
127 47 Beykim Petrolcülük Gemi İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. 13.561.072 11.213.243 
128 5 Pl. Works A.Ş. 23.559.195 11.178.801 
129 4 , Bahçeci Sağlık Hizmetleri A.Ş. 26.122.275 11.082.064 
130 48 Tetnak Taşımacılık Turizm ve Tic. A.Ş. | 10.828.583 10.579.952 
131 49 | İstanbul Lojistik Hizmetleri Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti. 21.498.086 10.430.070 
132 10 Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş. 33.376.146 10.280.472 
| 133 11 Özel Büyük Kolej Eğitim Yayın Basım Tic. ve San. A.Ş. 19.632.170 10.265.305 
| 134 12 Polat Turizm Otelcilik Tic. ve San. A.Ş. | 19.188.879 10.264.285 | 
| 135 2 Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. 58.753.840 10.250.000 
| 136 50 Arslan Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. | 10.729.708 10.087.807 
| 137 2 | İstanbul Aydın Üniversitesi 79.540.770 9.866.825 
138 6 Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. 54.095.847 9.776.911 
| 139 51 Meltem Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. | 10.219.890 9.487.800 
140 | 52 Sönmez Bustaş Soğuk Depo İhr. ve Transport A.Ş. | 10.494.149 9.470.157 


2018 Ocak Turkishtime 


ağası | sargön TOPLAM) ler 
(DOLAR) (DOLAR) 
141 53 Hk Seytaş Uluslararası Taşımacılık Ağır Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 9.387.699 9.205.827 
142 54 Transoirent Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 10.730.142 8.979.676 | 
143 55 Vip Uluslararası Taşımacılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. 14.565.153 8.977.437 
144 56 Mestur Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. 8.955.982 8.870.482 
145 57 Sabay Lojistik Ltd. Şti. 8.650.000 8.650.000 
146 58 , Çobantur Turizm Tic. ve Nakliyat Ltd. Şti. 36.551.416 8.606.999 
147 59 Sarp İntermodal Hizmetleri Iç ve Dış Tic. A.Ş. 11.309.389 8.524.665 
148 7 TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. 47.403.979 8.513.868 
149 13 Turanlar Yapı ve Malzemeleri Tic. A.Ş. 10.825.011 8.265.542 
150 60 Devnak Nakliyat Turz. Iç ve Dış Tic. A.Ş. 16.686.383 8.240.509 
151 2 Adının açıklanmasını istemiyor 8.351.119 8.217.911 
152 14 | Adının açıklanmasını istemiyor 59.243.010 8.214.367 
153 3 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.253.688 8.179.165 
154 61 Greeneks Uluslararası Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. 16.516.139 8.150.000 
155 62 Ariç Lojistik İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. 14.014.514 8.111.619 
156 7 Startv Medya Hizmetleri A.Ş. 132.676.244 8.103.088 | 
157 63 Adının açıklanmasını istemiyor 20.789.262 8.059.896 
158 64 Bkm Lojistik Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 7.865.203 | 7.865.203 | 
159 65 Sönmez Lojistik Depolama Gümrükleme ve Uluslararası Nakliyat A.Ş. 8.133.598 7.804.755 
160 66 Network Global Lojistik A.Ş. 9.080.435 7.693.707 
161 15 Adının açıklanmasını istemiyor 24.162.853 7.628.560 
162 67 Adının açıklanmasını istemiyor 49.394.062 | 7.600.174 | 
163 8 Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. 18.377.529 7.348.665 
164 2 Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 63.360.972 7.247.862 
165 68 Transaktaş Taşımacılık Pet.Teks.Tar.İnş.İth.İhr.San. ve Tic, Ltd. Şti. 7.239.687 7.232.687 
166 13 Fit Turizm Villa Emlak İnşaat Tic. Ltd. Şti. 7.168.953 | 7.168.953 | 
167 5 Antalya Yaşam Hastaneleri A.Ş. 28.523.528 6.984.257 
168 16 Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. 13.408.288 6.975.000 
169 69 Asli Depolama Lojistik San. ve Tic. A.Ş. 6.876.930 6.876.930 
170 70 | Adının açıklanmasını istemiyor 21.439.162 6.870.697 
171 9 Triodor Araştırma Geliştirme Yazılım ve Bilişim Tic. Ltd. Şti. 6.854.941 6.854.941 
172 71 | Suvari Gemi Kiralama ve Acent. Mak. Turz. İnş. San. Ltd. Şti. 7.855.389 6.685.028 
173 4 UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş. 668.000.000 6.605.156 
174 72 Atom Uluslararası Nakliyat ve Lojistik Hizmetleri Tic. A.Ş. 9.525.143 6.465.134 
175 5 Adının açıklanmasını istemiyor 6.404.572 6.392.143 
176 73 Açıkgöz Taşımacılık San. ve Tic.Ltd. Şti. 7.337.844 6.369.614 
177 74 Alibey Uluslararası Nakliyat Orman Emvali San. ve Tic.Ltd. Şti. 6.325.200 6.325.200 
178 6 Emsey Sağlık Hizmetleri ve İşletmeleri Turizm Otelcilik A.Ş. 36.400.289 6.321.152 | 
179 75 Demiral Uluslararası Nakliyat A.Ş. 6.218.000 6.218.000 
180 76 Aktoğ Uluslararası Nakliyat Otom.ve Petr.Üm. San. Tic. Ltd. Şti. 6.208.797 6.208.797 
181 6 İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. 6.083.054 6.083.054 
182 6 | Adının açıklanmasını istemiyor 438.946.710 | 6.022.851 
183 77 Mungan Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Ltd. Şti. 9.243.856 5.838.749 
184 78 te Antrepo Hizmetleri Beton Hafriyat İnşaat Nakliyat Turizm Tic. 8.769.479 | 5.811.808 
185 79 Bedirhan Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti. 5.798.100 | 2.798.100 
186 14 | Polarwest Turizm Seyahat Taşımacılık İnş. San. Tic. A.Ş. 6.571.976 | 5.794.379 | 
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187 80 | Karadeniz Uluslararası Nakliyat ve İnş. Tic. Ltd. Şti. 5.684.042 5.684.042 
188 3 Vialand Eğlence Hizmetleri A.Ş. 15.344.396 2.683.110 
189 81 | Sağlam Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. 5.647.710 5.647.710 
190 82 S.S. Uluslararası Kaynaşlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 5.607.809 5.607.808 
191 16 Tav Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş. 62.644.845 5.493.690 
192 83 Sittnak Uluslararası Nakliyat A.Ş. 16.446.689 5.442.043 
193 10 , Kronik Elektronik Elekirik ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 5.379.750 5.379.750 
194 84 , Asyaport Kılavuzluk Hizmetleri A.Ş. 5.340.126 5.340.126 
195 17 , Hakkı Kantarcı Turizm Tarım Mam. San. ve Tic. A.Ş. 5.334.527 5.334.527 
196 4 Metis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 23.518.169 5.309.547 
197 18 Göçtur Turizm Yatırım ve Tic. A.Ş. 11.957.596 5.240.778 
198 19 Aydoğan Turizm Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. 15.515.999 5.215.911 
199 14 e İkisoft Yaz. Bilgi ve İlet. Tek. ve Hizm. Elek. 5.575.696 5.168.891 
200 85 Reibel Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 7.103.887 5.145.000 
201 7 Citi Menkul Değerler A.Ş. 5.040.108 5.040.108 
202 86 , Erhanlar Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, 5.583.414 5.034.057 
203 17 | Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 34.327.992 5.000.000 
204 87 ALC Lojistik Taşımacılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. 4.938.577 4.938.577 
205 88 . Şahin Nakliyat Tic. ve San. A.Ş. 8.295.254 4.934.928 
206 89 Şığva Trans Uluslararasi Nakliyat Ltd. Şti. 2.084.531 4.867.338 
207 90 Kökez Uluslararası Nakliyat Turizm ve Tic, A.Ş. 9.142.305 4.743.900 
208 91 Mk Trans Lojistik Ltd. Şti. 4.743.900 4.743.900 
209 3 | Altınbaş Üniversitesi 20.896.980 4.792.926 
210 92 Yakup Lojistik Hizmetleri İnşaat Nakliyat Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6.262.616 4.712.661 
211 93 , Kayatur Lojistik A.Ş. 4.838.752 4.641.219 
212 94 Dota Logistics International Transport Tic. Ltd. Şti. 7.225.755 4.606.166 
213 12 Elektronet Bilgisayar Kontrol ve Haberleşme Sistemleri Dan. San. Tic. A.Ş. 7.052.983 4.605.718 | 
214 8 Adının açıklanmasını istemiyor 5.378.467 4.534.417 
215 95 ' Best Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 4.440.671 4.440.671 
216 13 Telenity İletişim Sistemleri San. Tic. A.Ş. 5.136.611 4.394.740 
217 3 i Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. 48.561.451 4.302.128 
218 96 Günaydın Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti. 4.688.566 4.300.000 
219 9 Adının açıklanmasını istemiyor 5.254.246 4.276.931 
220 10 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2.699.477.154 4.262.332 
221 97 | Sertaş Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliye Gıda San. ve Tic.Ltd. Şti. 4.245.999 | 4.245.999 
222 7 Turguoise Yat San. A.Ş. 4.336.796 4.207.656 
223 15 Albaker Turizm İnşat Elek.Teks-.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş. 4.107.656 4.107.656 
224 18 Mehmet Gökdemir İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 6.566.399 4.077.700 
225 8 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. 10.875.979 4.057.000 
226 16 Karavan Turizm Seyahat ve Nakliyat A.Ş. 18.006.933 4.027.000 
227 98 | Eker Uluslararası Nakliyat Turizm Tic. Ltd. Şti. 5.000.000 4.000.000 
228 17 | Bedir Turizm Seyahat A.Ş. | 4.131.614 3.990.000 
229 99 | Özbabacan Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti. 4.093.525 3.984.494 
230 14 Met Global Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 6.058.977 3.971.313 
231 100 (| Mavi Martı Trans Uluslararası Nakliyat Tic. A.Ş. 4.727.491 3.964.549 
232 20 Adının açıklanmasını istemiyor 4.277.852 3.950.898 


2018 Ocak Turkishtime 


oğan | seçen EE EE 
(DOLAR) (DOLAR) 
233 101 Marine Lojistik Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti. 5.9781 3.950.000 
234 | 3 Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. 12.721.658 3.943.353 | 
235 4 Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 29.048.965 3.907.552 
236 11 Adının açıklanmasını istemiyor 17.870.092 | 3.814.886 
237 21 İzmir Büyük Efes Otelcilik ve Turizm A.Ş. 16.460.431 3.806.966 
238 102 o Elmas Gruplojistik, Taşımacılık, Depolama ve Tic. A.Ş. 12.492.504 3.716.570 | 
239 12 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 14.002.584 3.704.128 
240 | 22 ' Tunalar Otomotiv Tic. A.Ş. - Hilton Garden Inn Trabzon 39.320.908 3.695.763 
241 103 Cevat Uluslarası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 3.781.413 3.678.791 
242 | 23 Adının açıklanmasını istemiyor 3.744.462 3.643.545 | 
243 104 Platform Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San.Ltd. Şti. 3.592.682 3.592.682 
244 | 105 Hat Uluslararası Nakliyat San. ve Tic.Ltd. Şti. 3.584.991 3.584.991 | 
245 106 Manisa Organize San. (Mos) Lojistik Hizmetleri A.Ş. 4.609.651 31030240) 
246 18 Adının açıklanmasını istemiyor 3.909.407 | 3.500.000 
247 24 Sidem Turistik Tesis İşletma ve Konaklama Tesisleri A.Ş. 5.100.000 3.489.719 
248 | 15 Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 10.391.295 3.471.622 
249 13 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.456.124 3.456.124 
250 | 107 Adının açıklanmasını istemiyor 3.417.567 3.339.010 
251 5 Escudo Grup A.Ş. 7.521.003 3.305.565 
252 Oo 25 Taksim Otelcilik AŞ. 11.615.346 3.299.674 | 
253 108 Adının açıklanmasını istemiyor 7.882.977 3.296.300 | 
254 109 Ooo Kadir Demir Uluslararası Taşımacılık ve Tic.Ltd. Şti. 11.899.442 3.282.969 
255 110 Origin Lojistik Taşımacılık Tic A.Ş. 15.284.332 3.276.576 | 
256 | 111 Sertel İnşaat Harfiyat Nakliyat Madencilik Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti. 3.239.779 3.239.779 
257 16 Icterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 6.818.640 3.231.174 
258 (o 112 Transbatur Milletlerarası Nakliyat San. Ltd. Şti. 7.390.714 | 3.200.000 | 
259 113 Seray Uluslararası Taşımacılık İnşaat Tic. Ltd. Şti. 4.551.853 3.186.296 | 
260 114 Deniz Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 3.223.456 3.166.317 | 
261 26 Adının açıklanmasını istemiyor 3.409.866 3.162.600 
262 | 115 Flay Lojistik Petrol Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6.033.279 3.162.600 
263 116 İntegral Lojistik Tic. Ltd. Şti. 4.058.670 3.162.600 
264 Oo 117 Ramazan Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti. 3.148.082 3.148.000 
265 118 Öz Cemay Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Tic. Ltd. Şti. 3.125.710 3.125.710 
266 119 - Tek Trans Uluslararası Taşımacılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. 3.118.291 3.118.290 | 
267 27 Lucis Global Turistik Yatırımlar ve İşletmecilik Tic. A.Ş. 3.836.491 3.107.557 
268 | 120 | MARTAŞ Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. 11.472.913 3.076.610 
269 121 Petronak Taşımacılık ve Tic. A.Ş. 3.170.469 3.040.738 
270 19 Beril Otelcilik Turizm ve Tic. Ltd. Şti. 86.568.883 3.017.368 
271 122 Arga Transport Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.005.464 3.005.464 
272 | 123 Gülsan Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. 4.336.549 | 3.000.000 | 
273 20 His Uluslararası Turizm Seyahat Acentası Ltd. Şti. 26.390.769 2.941.058 | 
274 | 124 li Lojistik Uluslararası Nakliyat Turizm İnş. Teks.Tic. ve San. 9.963.979 | 2.915.436 
275 125 İmsan Tarım Gıda Akaryakıt Tekstil Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2.906.871 2.906.871 | 
276 4 Sabancı Üniversitesi 62.523.279. 2.903.105 | 
277 126 Meter Uluslararası Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 2.885.000 2.885.000 | 
278 | 17 Adının açıklanmasını istemiyor 13.670.246 | 2.848.559 | 
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279 21 | Adının açıklanmasını istemiyor 7.227.466 2.835.260 
280 14 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40.864.851 2.828.352 
281 4 | Altınkılıçlar Kahve Kakao Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. (Kahve Dünyası) 71.623.619 2.820.066 
282 19 İzopoli Lambda İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 2.867.401 2.807.000 
283 127 Sunas Uluslararası Nakliyat Turizm San. ve Tic.Ltd. Şti. 4.705.926 2.119.761 
, 284 9 Adının açıklanmasını istemiyor 46.716.647 2.771.615 
| 285 128 Oo Ares Uluslararası Nakliyatve Dış Tic.Ltd. Şti. 14.561.705 2.753.011 
© 286 129 Oo( Mts Trans Uluslararası Nakliyat Tic.Ltd. Şti. 2.727.893 2.727.893 
287 5 | Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Tic. A.Ş. 8.425.151 2.724.242 
288 130 | Erol Kardeşler Turizm Seyahat ve Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. 2.102.969 2.702.969 
289 131 | BU ai Taşım. Gıda Dayanıklı Tüketim Malları İth. İhr. San. 9.786.169 9.680.476 
290 5 | İstanbul Kültür Üniversitesi 43.879.049 2.679.284 
291 139 e Uluslararası Nakliyat Kuy. Gıda Teks. Pet. İth. İhr. San. ve 9.791.646 9.646.670 | 
292 15 | Finansbank A.Ş. 3.688.850.591 2.635.606 
293 133 | Plastnak Nakliyat Turizm San. Tic. A.Ş. 4.977.301 2.611.850 
294 28 Adının açıklanmasını istemiyor 7.848.242 2.611.001 
295 134 Link Denizcilik ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 18.866.288 2.600.966 
296 135 Trans-Nak Uluslar Arası Kargo Lojistik Turizm Gümrükleme Tic.Ltd. Şti. 2.594.750 2.594.750 
297 136 o Şahade Uluslararası Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 3.947.895 2.593.480 
298 6 Destek Patent A.Ş. 15.527.559 2.583.554 
299 7 m Dönüşüm Metal Madencilik Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. 9797893 9.589.790 
300 6 Okan Üniversitesi 52.690.714 2.557.399 
301 137 Bolu Güneş Uluslararası Nakliyat Turizm Tic. ve San. A.Ş. 2.898.557 2.542.070 
302 18 | Uzman Bilişim Danışmanlık A.Ş. 18.005.696 2.531.422 
303 138 Özkuş San. Ürünleri ve Nakliyat Tic. Ltd. Şti. 2.620.523 2.523.005 
304 139 Anşin Uluslararası Nakliyat İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2.534.414 2.518.179 
305 140 | Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. 29.222.152 2.505.002 
306 16 Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. 10.289.203 2.478.144 
307 141 LE Uluslararası Nakliyat İth. İhr. Ker inş. Taah. Tur. San. ve Tic. 9.469.000 9.469.000 
308 29 Sembol Turizm ve Otelcilik A.Ş. 3.494.812 2.458.273 
309 | 142 Bilal Uluslararası Nakliyat İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 2.452.473 2.452.473 
310 143 Trans 33 Nakliyat İnşaat Otomotiv Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. 2.504.236 2.447.415 
311 22 Meridian Tur Turizm ve Tic. A.Ş. 24.725.851 2.440.473 
312 144 Baytur Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. | 2.448.949 2.431.772 
313 30 Adakale Turizm Otelcilik A.Ş. 4.450.115 2.417.557 
314 6 4A Elektrik Elektronik Teknoloji San. A.Ş. 6.990.782 2.414.091 
315 23 Ozn Turizm Reklamcılık Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 2.817.609 2.404.693 
316 145 Adının açıklanmasını istemiyor 2.381.137 2.381.137 
317 146 Oo Tekspeed Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş. 2.344.109 | 2.344.109 
318 7 Vicem Yapı San. ve Tic. A.Ş. 2.338.198 2.338.198 
319 147 | Öz Uzunbağ Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti. 2.306.937 2.305.169 
320 | 31 Toros Residence İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 4.105.763 2.297.123 
391 148 Irmaklar Uluslararası Taşım. Petrol Gıda Otomotiv Kuy. İth. İhr. San. ve 9.973.944 9.973.944 
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3992 İ 149 | Lİ Nakl, Ecza Deposu Tarım Gıda Petrol Ür. San. 3640101 İl 9.973.944 | 
323 8 Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar Ltd. Şti. 12.027.848 2.246.047 
324 | 24 Passo Turizm Seyahat Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 2.181.858. 2.181.858 
325 150 Başbilen Uluslararası Taşımacılık ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 3.876.449 2.147.198 
326 | 151 Koçaslan Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.868.446 | 2.130.769 
327 19 Es Dil Hizmetleri ve Danışmanlık Tic. A.Ş. 2.365.473 2.111.702 
328 o 152 Mersin Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2.841.555 | 2.000.000 
329 153 Adının açıklanmasını istemiyor 2.000.000 2.000.000 
330 154 Adının açıklanmasını istemiyor 11412.715 | 1.989.088 
331 8 Yiğit Akü Malz. Nakliyat Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 121.635.497 1.941.446 
332 7 Atılım Üniversitesi 34.468.431 1.904.000 | 
333 7 Koç Üniversitesi Hastanesi 28.483.944 1.886.011 
334 9 Ankara Patent Bürosu Lid. Şti. 8.867.434 | 1.865.999 | 
335 155 Adının açıklanmasını istemiyor 8.428.963 1.860.556 
336 156 Fora Uluslararası Taşımacılık Lojistik Hizmetleri Tic, Ltd. Şti. 1.851.390 | 1.851.390 
337 57 Vera Lojistik A.Ş. 3.432.015 1.847.011 
338 20 Mi e Yazılım Danış. Sav. San. Emlak İnş. Rekl. İth. İhr. San. 1837990 | 1837990 | 
339 25 Tekser Turizm ve Seyahat A.Ş. 2.931.019 1.837.542 
340 21 Call Center Resources Danış. A.Ş. 4.050.617 1.834.425 
341 158 Aybek Uluslararası Nakliyat Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 1.860.776 1.830.852 
342 o 159 Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Uluslararası Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. 2.158.447 1.815.170 
343 26 Sonar Emlak Taşımacılık Turizm Tic. Ltd. Şti. 2.144.149 1.782.880 
344 160 Küçük Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.494.384 | 1.764.789 
345 161 FI Fuar Lojistik Hizmetleri Taşımacılık Ltd. Şti. 1.764.980 1.755.061 
346 22 Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sistemleri San. Tic. A.Ş. 2.150.811 | 1.733.348 
347 39 nn İnşaat Turizm Gıda Ulaştırma ve Temizlik Hizm. Org. San. 9.536.556 1.793.938 
348 (|—o 162 Bolkar Global Lojistik İth.İhr. İnşaat San.veTic.Lid.Şti 1.704.933 1.704.933 
349 163 Rasel Uluslararası Lojistik Org. Ve Reklam İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 2.614.231 1.704.933 
350 | 33 Armada Uluslararası Otelcilik ve İşletmecilik A.Ş. 1.710.897 1.700.000 | 
351 34 Akropol Turizm Yatırım İnşaat ve Dış Tic. A.Ş. 1.686.884 1.686.884 
352 | 17 Yapı Kredi Yatırım MenkulDeğerler AŞ. 18.387116 1.681.782 
353 164 Dablan Uluslararası Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti. 2.645.559 1.675.400 
354 | 10 , Adının açıklanmasını istemiyor 1.663.863 1.663.862 
355 23 | Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş. 40.995.384 1.655.956 
356 (| 165  Önderith.İhrLtd.Şti 1.868.981 1.652.070 
357 18 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 734.383.789 TksisiilLilsl0) 
358 24 Mobile Craft Mobil İnteraktif Hizmetler A.Ş. 1.685.349 1.650.341 
359 8 Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. 87.931.344 1.638.408 
360 | 166 Sağtaş Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti. 1.633.009 1.633.009 | 
361 167 Erol Kardeşler Lojistik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. 1.681.495 1.614.972 
362 | 11 Coface Sigorta 3.479.165.718 | 1.611.481 | 
363 35 Yaşmak Turizm ve Tic. A.Ş. 2.260.648 1.607.607 
364 | 8 Özyeğin Üniversitesi | 52.630.226 | 1.605.827 
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365 168 | A Lojistik Nakliyat Otomotiv Petrol Gıda Ürünleri San. ve Tic. 9.557.399 1.581.300 
366 169 O FıratUlaştırmalojistik ve Tic.Ltd. Şti. 1.644.286 1.579.750 
367 25 Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 1.835.198 1.572.080 
368 10 TMC Film Yapım A.Ş. 10.525.694 1.548.500 
369 9 İstanbul Ticaret Üniversitesi 31.695.474 1.519.335 
370 4 Famer Uluslararası Müşavirlik A.Ş. 1.526.405 1.510.200 
371 19 | Adının açıklanmasını istemiyor 25.051.206 1.502.149 
379 170 . ia ei iğ Petrol Ürn, Tarım Orm. San. Ürn. ve | 3.991.785 1.500.000 
373 171 Ege Ekspres Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 15.737.403 1.485.749 
374 10 Adının açıklanmasını istemiyor 28.471.480 1.463.000 

375 27 Doğulu Turizm Seyahat Yatçılık ve Servis Hizmetleri Tic. ve San Ltd. Şti. 1.461.216 1.461.216 | 
376 172 Upi Frigo Lojistik Dış Tic. Ltd. Şti. 4.056.582 1.458.281 
377 26 | Adının açıklanmasını istemiyor 11.366.220 1.457.287 
378 173 Ramko Uluslararası Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti. 1.427.337 1.427.337 
379 174 o Altunlojistik A.Ş. 12.220.125 1.421.724 
380 36 Adının açıklanmasını istemiyor 3.694.021 1.420.777 
381 175 H.Essers Transport Nakliyat İstanbul A.Ş. 1.476.320 1.402.014 
382 176 Samettrans Lojistik Uluslararasi Nakliye Gıda İth. İhr. San.Tic. Ltd. Şti. 1.400.000 1.400.000 
383 177 , Mertcan Turizm Nakliyat Dış Tic. Petrol San. ve Ltd. Şti. 1.897.547 1.891.271 
384 178 Hilal Taşımacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. 1.433.049 1.331.978 
385 20 | Adının açıklanmasını istemiyor 6.892.954 1.258.500 
386 12 Euler Hermes Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 19.419.413 | 1.256.659 
387 13 i Zebra Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. 1.227.607 1.227.607 
388 179 Nawras Nakliyat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.045.207 1.224.090 
389 5 Proyapı Mühendislik Müşavirlik A.Ş. 2.170.554 1.219.850 
390 9 Pozitif Sanatsal Etkinlikler Turizm Organizasyon Tic. Ltd. Şti. | 1.200.000 1.200.000 
391 28 Fuarmoda Turizm 1.450.000 1.200.000 
392 180 Erkal Uluslararası Nakliyat Turizm ve Tic.Ltd. Şti. 2.844.533 1.197.569 
393 181 Ferhat İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. 1.366.856 1.191.329 
394 182 Ağaçlı Petrol ve Tic.Ltd. Şti. 11.383.380 1.185.772 
395 6 Dolsar Mühendislik A.Ş. 10.160.389 1.168.181 
396 37 Akgün Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2.460.334 1.158.649 
397 14 Feceks Dış Tic.Ltd. Şti. 1.156.000 1.156.000 
398 7 Miteng Mühendislik Bilgisayar Danışmanlık Tic. A.Ş. 2.874.810 1.133.803 

| 399 21 Adının açıklanmasını istemiyor 8.502.301 İİ 927 | 
, 400 183 Çağlayan 61 Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. | 1.174.742 1.126.300 
| 401 184 — Daimon Lojistik Hizmetleri Tic. A.Ş. 2.398.954 1.100.000 
402 185 Selamoğlu Nakliyat ve Tic. A.Ş. 12.580.000 1.100.000 
403 27 Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. 4.129.766 1.083.694 
404 20 Korkmaz İnoks San. Tic. Ltd. Şti. 4.863.201 1.057.344 
405 186 Bolubeyi Uluslararası Nakliye Tic. Ltd. Şti. 1.479.043 1.054.200 
| 406 9 Worthington Arıtaş Basınçlı Kaplar San. A.Ş. 14.000.000 1.048.711 
| 407 187 | Özka Servis Hizm. Tam. Bak. Uluslar. Nak. San. ve Tic. Ltd.. Şti. 1.152.241 1.043.658 
. 408 2 19 Mayıs Üniversitesi 112.901.515 1.010.358 
409 28 | Asseco See Teknoloji A.Ş. 12.370.316 1.006.430 


Etrafımızdaki havanın günlük yaşamımızda büyük bir etkisi var. 
Son araştırmalara göre; hava kirliliği nefes sorunlarının oluşma riskini 
arttırıyor, bu da çeşitli uyku sorunlarına yol açıyor. 


Temiz hava katalizörlerimiz ile araçlardan ve sanayi tesislerinden 
havaya karışan zararlı emisyonları azaltarak daha temiz bir havada, 
daha güvenli nefes almanıza yardımcı oluyoruz. 


Hava kalitesini iyileştirerek, daha rahat uyumanızı sağlıyoruz, çünkü 
BASF'de biz kimya yaratıyoruz. 


Detaylı bilgi için wecreatechemistry.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 


"BASF 


We create chemistry 
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MO | 29 | Kilit Global Turizm SeyahatSan.veTic. AŞ. 76.890.873 1.000.773 
411 11 | Doğan Müzik Yapım ve Tic. A.Ş. 8.331.307 1.000.049 
412 29 San Bilgisayar Tic. Turizm İth. İhr. A.Ş. 2.020.450 | 999.201 
413 188 | Özer Taşımacılık Turizm Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1.166.084 996.581 | 
414 30 | Hotelistan Turizm Otelcilik Bilgi İşlem ve Tic. Ltd. Şti. 1.230.128 | 988.640 
415 10 Urlu Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 11.057.333 980.334 
416 189 Köknar Taşımacılık İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 10.710.870 951.921 
417 11 , Adının açıklanmasını istemiyor 27.021.036 947.065 
418 31 Tempel Turizm Yatırım A.Ş. | 945.036 944.817 
419 190 | Bahar Uluslararası Nakliyat Tekstil Gıda Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 933.440 933.440 | 
420 191 O BkmNakliyatTic.Ltd.Şti. | 909.298 909.298 
421 22 Adının açıklanmasını istemiyor 48.350.000 888.000 | 
422 3 | Erciyes Üniversitesi | 216.879.096 887.158 
423 4 i İstanbul Üniversitesi 21.106.738 866.517 
424 192 Osman Kaya Nakliyat Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şti. 865.591 865.591 
425 32 Nart Tur Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ltd. Şti. 1.783.278 852.466 
426 193 Pay Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. 1.928.562 851.122 
427 30 Adının açıklanmasını istemiyor 20.836.353 844.067 
428 31 Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. 7.866.286 827.504 
429 33 Adının açıklanmasını istemiyor 1.013.741 826.023 | 
430 11 Adının açıklanmasını istemiyor | 1.427.134 818.488 
431 194 İznak İzmir Uluslararası Nakliyat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 871.153 189239 | 
432 15 Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. 9.325.443 772.031 
433 16 | Adının açıklanmasını istemiyor 5.531.012 754.233 
434 195 Ersay Uluslararası Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 1.704.933 750.000 
| 435 196 Ocaktrans Uluslararası Nakliyat İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic.Ltd. Şti. 2.169.473 734.597 | 
| 436 32 Fineksus Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. 3.429.886 739.690 | 
| 437 197 Oo Ase Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım A.Ş. 5.801.167 721.810 
438 10 se Fleksibil Konveyör Sistemleri Mühendislik İnşaat San. Tic. 6.391.594 718.739 
439 33 | Ace Uluslararası Iletişim ve Bilgisayar Temsilciliği Ltd. Şti. 714.423 714.423 
440 198 İntermed Uluslararası Nakliyat Dış Tic. Ltd. Şti. | 2.557.399 710.389 
441 34 Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Şti. 2.802.264 705.188 
442 35 İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 7.498.759 705.087 
443 112 Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği | 9.281.442 684.905 | 
444 12 Metropark Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 21.439.674 682.266 
445 34 Hello Turizm Seyahat Acentasi A.Ş. 992.142 675.006 | 
446 199 | AkayiçveDişTic.lid.Şti. | 6.096.311 664.868 
447 35 Sinop Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. 655101 655.771 
448 23 Adının açıklanmasını istemiyor 8.401.314 653.362 
449 38 Yeni Halıcı Turizm Tic. A.Ş. 736.987 647.272 | 
450 39 Adının açıklanmasını istemiyor 1.284.255 642.127 
451 36 Aida Turizm Seyahat Acenteliği Ltd. Şti. 627.896 627.896 
452 36 Ysm Yazılım ve Bilişim Tekonolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 690.425 618.815 
| 453 17 İnnova Madencilik Tic. ve Ltd. Şti. 3.000.000 616.000 
454 | 12 Çankaya Üniversitesi 23.432.195 613.699 


BUGÜN TÜRKÇE BİLMEYEN 


PROFESYONEL WEB SİTESİ VE PAZARLAMA MATERYALLERİ TERCÜMESİ İÇİN PROTRANSLATE.NET 


protranslate?9 


ONLINE TERCÜME HİZMETLERİ PLATFORMU 
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455 200 | Key Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım ve Turizm Ltd. Şti. 3.091.398 598.000 
456 8 Erbil Proje Müşavirlik Mühendislik A.Ş. | 1.818.086 597.731 
457 24 Adının açıklanmasını istemiyor 2.475.472 588.870 
458 37 VİP Turizm Pirinçcioğlu Tic. A.Ş. | 14.606.000 579.810 
459 37 Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş. 8.680.685 572.181 
460 38 | Bemol Uluslararası Turizm Organizasyon Ltd. Şti. 852.466 568.311 
461 39 Goldenoftur Seyahat Acentesi 568.311 568.000 
462 21 Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş. 20.317.711 562.728 
463 38 | Bites Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ltd. Şti. 2.120.954 558.726 | 
464 39 © AvcrBilgi Teknolojiler AŞ. | 544.386 544.386 
465 5 | Sakarya Üniversitesi 85.194.078 532.090 
466 13 Tapdi Oksijen Özel Sağ ve Eğit Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | 21.232.073 530.025 
467 6 | Gazi Üniversitesi 202.172.580 519.443 
468 201 Fevzi Gandur Lojistik A.Ş. 22.445.364 508.547 
469 40 | Morten Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 2.690.925 487.682 
470 18 Muhammet Aksan Hukuk Bürosu | 2.824.300 483100 | 
471 41 Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. 5.739.238 482.398 
472 7 | Karabük Üniversitesi | 44.369.441 469.987 
473 40 , Scala Turizm Tanıtım ve Tic. A.Ş. 12.218.686 463.848 | 
474 8 Trakya Üniversitesi 75.799.216 459.699 
475 42 Adının açıklanmasını istemiyor 507.397 458.512 
476 11 Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 9.096.921 458.059 
477 43 Mer Bilişim Tic. Ltd. Şti. 27.847.238 455.000 
478 202 Yüksel Uluslararası Taşımacılık Turizm ve Tic. A.Ş. 1.665.815 450.504 
479 203 | NedimLojistik İnşaat Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 799.948 450.000 | 
480 204 Canpınar Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 450.000 430.000 
| 481 205 ilk Konteyner Lojistik Denizcilik Uluslararası Taşımacılık Tic. 9.808.309 499.550 | 
| 482 12 Medelsis Medikal Elektronik Sistemler A.Ş. 2.063.268 423.084 
483 13 ' Üsküdar Üniversitesi 33.422.353 400.270 | 
484 14 Aday Sağlık ve Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. | 912.922 400.000 
485 206 Dağlı Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 649.362 384.779 | 
486 40 Adının açıklanmasını istemiyor | 1.277.012 373.263 
487 19 Nuna Yerelleştirme Tercüme Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 419.167 371.244 | 
488 25 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.097.327 358.106 
489 20 Ekodenge Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Tic. A.Ş. 707.612 357.145 
490 15 Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 6.392.244 354.810 
491 13 | Prokon Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. 10.535.611 3911:636 
492 44 Kv331 Yazılım Ltd. Şti. 346.646 346.510 
493 41 Barin Otelcilik ve Turizm A.Ş. 409.683 346.450 
494 207 İmsel Uluslararası Taşımacılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 390.119 346.125 
495 21 | Omega Pro Proje Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Ltd. Şti. 1.505.817 345.948 
496 208 Aykut Uluslararası Nakliyat Tic. ve Turizm Ltd. Şti. | 390.323 345.742 
497 41 Adının açıklanmasını istemiyor 344.764 342.546 
498 14 Adının açıklanmasını istemiyor | 2.461.060 341.990 
499 42 Hana Grup Turizm İşletmeciliği Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. 340.612 340.612 
500 43 Tari Turizm Tic.Ltd. Şti. 807.509 334.204 
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HİZMET 500'DEN ÇIKARILACAK DERSLER 


Eğer ihracatımızı ciddi ve kalıcı bir şekilde büyütmek istiyorsak, dünyanın genelde 
yazılım başta bilişim hizmetleri, telekomünikasyon, sağlık hizmetleri, bankacılık, 
sigortacılık, üniversite hizmetleri gibi bilgi düzeyi teknoloji ile paralel gelişen katma 


değeri yüksek sektörlere de odaklanmamız gerekmektedir. 


HİZMET sektörü 
ihracatımızı en yüksek 
rakam ile gerçekleştiren 
500 şirketin ait olduğu 

27 farklı sektörün hizmet 
ihracatlarını analiz 
ettiğimizde ortaya ilginç 
sonuçlar çıkıyor. 500 
firmanın 2016 toplam 
ihracatı olan 18,496 milyar 
doların yüzde 47,7'sini 

tek başına yolcu taşıma 
hizmetleri, onun da en 
önemli bölümü (yüzde 38) 
olan 7,030 milyar dolarını 
tek başına gerçekleştiren 
THY oluşturuyor. 

İlk 3 sektörün toplamının, 
500 firma toplamının yüzde 


82,5'ini, ilk 6 sektörün 
toplamının ise yüzde 
92,2'sini oluşturması, 

yani Pareto Oranı'nın çok 
keskin olmasını ayrıca 
değerlendirmek gerekir. 
Özellikle uzmanlaşılmış 
sektörlerin toplam içindeki 
payının yüksek olduğu bazı 
ülkelerde bu yoğunlaşma 

bu ülkelerin stratejilerinin 
doğru bir yansımasıdır. 
Ancak, ülkemizin ne 
sanayide ne de hizmet 
sektörlerinde tam bir 
stratejisi, dolayısı ile kaynak 
ve eğitim planlaması yoktur. 
Her zaman belirttiğim üzere, 
iş yaşamımın 34. yılında 


hâlâ hangi sektörlerde artık 
olmayacağımızın planını 
henüz duymadım. 

Eğer ihracatımızı ciddi 

ve kalıcı bir şekilde 
büyütmek istiyorsak, 
dünyanın genelde yazılım 
başta bilişim hizmetleri, 
telekomünikasyon, sağlık 
hizmetleri, bankacılık, 
sigortacılık, üniversite 
hizmetleri gibi bilgi düzeyi 
teknoloji ile paralel gelişen 
katma değeri yüksek 
sektörlere de odaklanmamız 
gerekmektedir. Hizmet 
sektörlerimizin ihracat 
rakamlarının hem nominal 
olarak hem de toplam hizmet 


ihracatı içindeki paylarının 
son derece düşük olduğu 
görülmektedir. Halbuki 

bu hizmet sektörlerinde 
ülkemiz uluslararası alanda 
belirli bir seviyeye gelmiştir. 
Örneğin, bankacılık 
sektörümüz niçin yurtdışına 
yeterince açılmaz ve dünya 
devi bankalarımız olmaz 
da, banka sahiplerimiz 
buldukları ilk fırsatta 
bankalarını yabancı bankalara 
satmaya teşvik edilir? 
Sağlık sektörünün de 
ülkemizde artık bir hayli 
geliştiği, birçok yabancının 
artık ülkemizde hizmet 
aldığı düşünüldüğünde, 
benzeri bir hamlenin burada 
yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Listede çağrı merkezi 
hizmetlerinde de yüksek 
bir standarda ulaşmış 
durumdayız. Diğer yandan, 
yabancı dil öğrenmeye 
çalışan, hatta Almanya, 
Fransa doğumlu olup 
Almancası, Fransızcası çok 
iyi düzeyde olan gençlerin 
istihdamı ile bu alanda 

da hizmet ihracatımızı 
artırabiliriz. 

Yukarıda belirttiğimiz 
nedenlerle ülkemiz hizmet 
ihracatı toplamımız ( 2016'da 
37,734 milyar dolar) Singapur, 
İsveç, Danimarka gibi 
nüfuslarının toplamı bile 
ülkemiz kadar olmayan 
ülkelerin hem nominal, 
hem de GSMH'ya oranı 
olarak çok gerisindedir. 
İlerlemek için geleceği 

olan sektörlere daha fazla 
odaklanmak eğitim, teşvik 
ve stratejik odaklanmamızı 
bu yönden geliştirmemiz 
gereklidir. — 
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ahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş- 
kanı Enver Yücel, geçtiğimiz yıl 5 milyon do- 
lar yatırım yaptıklarını, uluslararası işbirlik- 
lerini genişlettiklerini belirtiyor. 


Hizmet ihracatının Türkiye ekonomisindeki yeri 
ve önemi konusundaki düşünceleriniz neler? 
Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağını aşması- 
nın yolu, katma değerli üretimden geçiyor. Hizmet 
ihracatı bu açıdan büyük önem taşıyor. Belki toplam 
rakam olarak mal ticaretinin ulaştığı seviyenin he- 
nüz gerisinde, ama 2023'e kadar hizmet sektörlerinin 
toplam ihracattaki payının büyük artış göstereceğine 
inanıyorum. Hizmet ihracatının mal ihracatımız için- 
deki payı yüzde 25'i aştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
2023'te 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaş- 
mayı hedefliyor ki, ben bu hedefe ulaşacağımıza ina- 
nıyorum. Türkiye bulunduğu bölge itibariyle hizmet 
ihracatında ön plana çıkabilecek avantajda. 


Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin En Büyük 500 
Hizmet İhracatçısı araştırmasında eğitim 
sektöründe Bahçeşehir Üniversitesi'nin öne 
çıktığı görülüyor. Hizmet ihracatındaki 
başarınızı neye borçlusunuz? 

Hizmet ihracatında ulaştığımız başarının temelin- 
de, yurt içinde eğitim sektöründe elde ettiğimiz ba- 
şarıyla benzeri faktörler yer alıyor. Bunları, yenilikçi 
eğitim vizyonumuz, akademik programlarımızın ka- 
litesi ve genişliği, deneyimli akademisyen kadromuz, 
yüksek standartlardaki kampüs ortamımız ve bilginin 
gücüne olan inancımız olarak sayabiliriz. İhracat öze- 
linde ise eğitim kalitesi olarak global rakiplerimizle 
yarışacak seviyede olmamız, hedef ülkelerdeki öğ- 
rencilerimizin beklentilerini iyi analiz edebilmemiz, 
bu konuda pazar araştırmaları yapmamız, uluslararası 
işbirliklerimizle yabancı öğrencilere bir “dünya üni- 
versitesi” parçası olma imkanı sunmamız, İstanbul 
markasını kendi BAU markamızla doğru eşleştirerek 
kampüslerimizi birer cazibe merkezi haline getirme- 
miz de, küresel arenadaki başarımızın faktörleri ara- 
sında yer alıyor. 
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ULAŞIM, TURİZM, LOJİSTİK VE 
BENZERİ HİZMET ALANLARINDA 


GLOBAL MARKA HİKAYESİ 


YARATACAK ŞİRKETLERİMİZ VAR” 


Mütevelli Heyeti Başkanlığını yaptığınız 
üniversitenin hizmet ihracatı performansı 
açısından son bir yılını nasıl değerlendirirsiniz? 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı kayıtları halen devam 
ediyor. Bu dönem için binin üzerinde yeni yabancı 
öğrenci kaydı sağladık. Yabancı öğrenci sayımızla be- 
raber, uluslararası arenada pazarlama ve markalaşma 
faaliyetlerimizi de arttırdığımız, yerel ve küresel ölçek- 
te ödüller aldığımız, işbirliklerimizi genişlettiğimiz, 
BAU'nun yurtdışındaki “lider Türk eğitim markası” al- 
gısının perçinlendiği verimli bir yıl oldu. Özetleyecek 
olursak, 2017 yılı bulunduğumuz coğrafyadaki politik 
ve kültürel sıkıntılara rağmen motivasyonumuzdan 
hiçbir şey kaybetmediğimiz bir yıl oldu. 


Bahçeşehir Üniversitesi'nin hizmet ihracatı 
yapısından söz eder misiniz? Nasıl bir pazarda 
yer alıyorsunuz, hedef kitleniz kimler? 

Bahçeşehir Üniversitesi'ne 118 farklı ülkeden öğ- 
renci geliyor. Kısacası dünyanın dört bir köşesinde 
tanınan, faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Bunun so- 
nucu olarak, her ülkedeki deneyimlerimiz, o ülkede- 
ki dinamikler ve gerçekler birbirinden farklılık gös- 
terebiliyor. Uluslararası ölçekte faaliyet gösterirken, 
farklı kültürel beklentilere hitap etmek durumun- 
dasınız. Unutmamalı ki, yurtdışında eğitim sadece 
akademik değil aynı zamanda kültürel de bir süreç. 
Ülkeden ülkeye birçok öğrencinin kariyer hedefleri, 
hayalleri ve sahip olduğu yetenekler değişkenlik gös- 
terebiliyor. ABD'deki bir öğrenciyle, Nijerya'daki bir 
öğrencinin veya Ürdün'den gelen bir kişinin üniver- 
siteden akademik beklentileri temelde aynı olsa da 
özelde farklılık sergiliyor. Bizim dünya vatandaşları 
yetiştirmek gibi bir ilkemiz var. Kısacası öğrencileri- 
mizin kültürel farklılık ve buradan kaynaklı beklen- 
ti çeşitliklerini göz önünde bulunduruyoruz elbette 
ama aynı zamanda onları global dünyanın ortak de- 
Şerlerine en iyi şartlarda hazırlıyoruz. 


Bahçeşehir Üniversitesi geçen yıl ne kadarlık 
hizmet ihracatı gerçekleştirdi? 

Bahçeşehir Üniversitesi olarak 2016-2017 ihracat ra- 
kamımız 12 milyon dolar üzerinde. Suriye, Irak, Nijer- 
ya, Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok 
ülkeden yabancı öğreci gelirimiz bulunmakta. 


Bu dönemde ne kadarlık yatırım 
gerçekleştirdiniz peki? 

2016-2017 döneminde gerçekleştirdiğimiz yatırım 
miktarı 5 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönem- 
de nitelikli yabancı öğrenci sayımız yükseltip, ihracat 
ve yatırım miktarlarımızı da artırmayı hedefliyoruz. 


Eğitim ihracatı neden önemli? 

Çünkü, eğitim ihracatı katma değeri çok yüksek. 
Malın kullanım ömrü belli. Oysa hizmet, bilhassa da 
eğitim, çok kalıcı, uzun soluklu değerler yaratıyor. 
Türkiye artık beyin göçünün yaşandığı değil, beyin 
göçü alan bir ülke. Ülkemize eğitim odaklı gelen bir 
öğrenci, Türkiye'de en az 5 yıl vakit geçiriyor. Bu süre 
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içinde sadece eğitim kurumları üzerinden ülkemize 
döviz kazandırmıyor, aynı zamanda geçirdiği süre 
zarfındaki temel ihtiyaçlarına dair masraflar, aile 
ve arkadaş ziyaretleri ve sosyalleşme harcamalarıy- 
la her bir öğrenci ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 
Dolayısıyla eğitim ihracatından sağlanan gelirin bir- 
çok farklı çarpanı mevcut. Ekonominin yanı sıra bir 
de kültürel kazanımlar boyutu var. Gençlik yıllarını 
Türkiye'de geçiren öğrenciler, ülkemizle güçlü bağlar 
kuruyor. Ülkelerine birer Türkiye elçisi olarak dönü- 
yorlar. Kültürel kazanım bir noktadan sonra ekono- 
mik kazanıma dönüşüyor. Örneğin, öğrenci kendi 
ülkesinden Türkiye'ye yatırımcı getirebiliyor. Bazı 
öğrenciler mezuniyet sonrası Türkiye'de iş kuruyor. 
Türkiye'de tanıştığı sınıf arkadaşlarıyla kendi ülkesi 
arasında iş yapıyor. Kültürel bağlarla doğan girişim- 
cilik ruhu, Türkiye'ye kalıcı ekonomik değerler katı- 
yor. Ve işin en güzel tarafı bu ilişki bir ömür sürebi- 
liyor. Yani hizmet ihracatının etkisi o insanın ömrü 
kadar devam ediyor. Bir diğer kültürel etki ise veliler 
ile yaşananlar. Bahçeşehir Üniversitesi'nin yüksek 
kalitedeki yabancı öğrenci kitlesi sayesinde eğitim 


ENVER YÜCEL'İN 
HİZMET 
İHRACATÇILARINA 

ÖNERİLERİ 


Uluslararası bir marka olma iddiasını 
ortaya koymadan önce, öncelikle 
yerelde güçlü bir marka oluşturmayı 
başarmak gerekiyor. 

Yerel marka değerlerine bağlı ama 
küresel hedef kitleye hitap edebilen 
bir konumlama yapmak şart. 
Markayı özünden koparmadan farklı 
pazarlara uyum sağlayacak şekilde 
özgür bırakmak gerekiyor. 
İnovasyon ve Ar-Ge'de ise sektörün 
beklentisi ve kitle ihtiyaçları 
çok önemli. Yola doğru verilere 
dayanarak çıkmak gerekiyor. Veriye, 
rapora, araştırmaya dayalı olmayan, 
kitlelerden kopuk inovasyon ve 
Ar-Ge süreçleri birer hayal olarak 
kalmaya mahkum. 


“Eğitim alanındaki devlet desteklerinin 
var olması tüm sektör için büyük 

bir fırsat ve motivasyon. Bu destek 
kalemlerinin çeşitlenmesiyle 

sektörün hareket sahasının daha da 
genişleyeceğini öngörüyorum.” 


seviyesi, gelir düzeyi ve sosyal konumu yüksek ve- 
lilerin Türkiye ile bağı gelişiyor. Öğrenciye ek olarak 
mezuniyet öncesinde bile, velilerin Türkiye ile olan 
kültürel ve ticari ilişkilerinde artış gözlemleniyor. 


Hükümet geçtiğimiz yıl ihracatı artırma hedefine 
yönelik olarak önemli destekler açıkladı. İhracat 
destekleri üç katına çıktı, başarılı ihracatçılara 
yeşil pasaport verildi. Bu arada KGF kredileri ile 
de üretici şirketler desteklendi. Bu desteklerin 
hizmet ihracatına etkisi konusunda 
değerlendirmeniz nedir? 

Küresel ekonomiyle ilgili veriler hizmet ihracatı- 
nın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yükselişi- 
ne işaret ediyor. Hükümetimizin ve TC Ekonomi Ba- 
kanlığı'nın hizmet ihracatı kavramını sahiplenmesi 
ve desteklemesi bizim için önemli bir fırsat. Hizmet 
ihracatı odaklı yürütülen tüm politikaları destekli- 
yoruz. Doğrusu, ihracata yönelik devlet desteklerinin 
birçok farklı kalemde var olması, destek uygulama- 
larının çeşitliliğinin arttırılması, bizi oldukça cesa- 
retlendiriyor ve motive ediyor. 
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Bahçeşehir Üniversitesi'nin gündeminde hangi 
yenilikler, hangi yatırımlar var? 

Üniversitemizin hizmet ihracatındaki liderliğini 
koruyabilmek için, bu alandaki en son yenilikleri ve 
küresel trendleri yakından takip etmemiz şart. Kü- 
resel ölçekte rekabet ettiğimiz için, yeni teknolojiler 
ve uygulamaları benimseyerek, rakiplerimizden ay- 
rışmamız gerekiyor. Yatırım vizyonumuz, yeniliklere 
öncülük etmek yönünde. Bu perspektifle Bahçeşehir 
Üniversitesi'nin sürekli gelişiminin önümüzdeki dö- 
nemde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Teknoloji 
yatırımları, yeni yurtdışı ofis açılışları, global PR ça- 
lışmaları ve uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye 
yönelik projeler gündemimizde. 


Başarılı bir hizmet ihracatçısı olarak, bu alanda 
büyüyen diğer Türk kuruluşlarına hangi 
önerilerde bulunursunuz? 

Hizmet ihracatı soyut bir kavram. Bu alanda de- 
neyim ve memnuniyet, ihracatı sürekli kılmak için 
temel gereklilikler arasında yer alıyor. Türkiye'nin 
avantaiı, hem bilgi birikimi hem de insan kaynağı ka- 
litesiyle hizmet üretiminde oldukça ileri seviyede bu- 
lunması. Baktığımda, eğitim, sağlık, bilişim, ulaşım, 


SAYILARLA BAU 


Üniversitede 9 fakülte, 
1 Yabancı Diller Yüksekokulu 
ve 2 meslek yüksekokulu 
bulunmakta. 

4 enstitüde lisansüstü 
eğitim verilmekte. 
Lisans öğrenci sayısı 
17.487. 

Yüksek lisans ve doktora 
öğrenci sayısı 8.405. 
Önlisans öğrenci 
sayısı 1.318. 
Toplam 27.210 öğrenci 
öğrenim görmekte. 
Üniversitede 1047 
akademisyenle eğitim 
verilmekte. 

506 idari personel 
çalışmakta. 
İstanbul'da 4 kampüsü 
bulunuyor. 

36 farklı ülkeden 193 
üniversite ile iş birliği mevcut. 


11.400 metrekare alan üzerine 
kurulmuş olan Bahçeşehir 
Kütüphanesi, 250 binin 
üzerinde kitap, dergi ve digital 
döküman ile hizmet veriyor. 
Turguality programına eğitim 
sektöründen ilk başvuran 
üniversite. 
Bahçeşehir Üniversitesi'nin 
hedefi Cumhuriyetimizin 
100. Yılını kutlayacağımız 
2023 yılında dünyadaki 
en iyi 500 üniversite 
arasında yer almak. 
Bahçeşehir Üniversitesi 
2017 yılında “Türkiye'nin 
Eğitimde En İyi Marka 
Ödülü”, “Eğitim Dalında 
Türkiye'nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı Büyük 
Ödülü"nün sahibi oldu. 
Bahçeşehir - Uğur Eğitim 
Kurumları,Türkiye'de 
Bahçeşehir Üniversitesi 
haricinde, 35 ilköğretim okulu, 
18 lise, 47 anaokulu ve ayrıca 
177 özel eğitim merkezi ve 
ayrıca 16 hazırlık lisesi sahibi. 


turizm, lojistik ve benzeri hizmet alanlarında global 
marka hikayesi yaratacak şirketlerimiz olduğunu gö- 
rüyorum. Türkiye'nin genç nüfusu, ticari deneyimle- 
ri ve kültürel yapısı hizmette iyi deneyim ve sürekli 
memnuniyet sağlayacak durumda. Hizmet ihracatın- 
da büyümek isteyen kurumların, rakiplerini iyi takip 
etmesi, yeni teknolojileri zamanında sahiplenmesi 
gerekiyor. Bunlar yapılırsa hizmet sektörlerinde glo- 
bal yarışta hiçbir zaman geride kalmayacağımızı dü- 
şünüyorum. Bunlara ek olarak rakip analizleri, pazar 
araştırmaları, müşteri memnuniyeti ölçümleri ve 
markalaşmaya yapılacak yatırımlarla hizmet alanın- 
daki kalitemizin ileriye taşınacağı düşüncesindeyim. 


Hizmet ihracatının gelişmesi için beklediğiniz 
yeni destekler var mıdır? 

Eğitim alanındaki devlet desteklerinin var olması, 
tüm sektör için büyük bir fırsat ve motivasyon. Eğitim 
alanındaki destek kalemlerinin çeşitlenmesiyle sek- 
törün hareket sahasının daha da genişleyeceğini öngö- 
rüyorum. Öte yandan hizmet ihracatçıların kendi bir- 
liklerini kurmasının da en az destekler kadar önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu birlikler sayesinde hem 
var olan hem de ileriki dönemlerde gelecek yeni des- 
teklerin daha verimli kullanılacağını umuyorum. 


Genel olarak ihracatın 2023 hedeflerine yönelik 
performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Biraz önce belirttiğim gibi 2023 yılı için belirlenen 
hizmet ihracatı hedefine ulaşabileceğimize inancım 
tam. Türkiye'deki hizmet ihracatının büyüme ivmesi 
oldukça ümit verici. Türkiye'nin 2023 hedefleri olduk- 
ça gerçekçi. Mevcut büyüme oranlarıyla bu hedeflere 
ulaşılmaması için hiçbir sebep yok. Bahçeşehir Üni- 
versitesi olarak biz de bu oran içindeki payımızı art- 
tırmak ve 2023 hedeflerine tüm sektörlerle beraber 
ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 


Yabancı öğrenciler neden başka üniversiteleri 
değil de Bahçeşehir Üinversitesi'ni tercih ediyor? 

Bunun arkasında birçok farklı faktör var. Her şey- 
den önce eğitim kalitemiz, programlarımızın çeşitli- 
liği, uluslararası işbirliklerimiz ve bir dünya üniver- 
sitesi oluşumuz, öğrenciler üzerinde etkili oluyor. 
Türkiye olarak baktığımızda ise ortaya çok daha 
farklı avantajlar çıkıyor. İstanbul gibi kariyer, kül- 
türel gelişim ve networking vadeden bir şehirdeki 
kampüs hayatı birçok öğrenci için cezbedici. Hem 
de İstanbul'un en güzel ve en merkezi yerinde. Be- 
şiktaş'ta, Boğaz'ın kenarında. Türkiye ise öğrencile- 
ri çekmek için başlı başına bir avantaj. Ülkemiz her 
daim bir cazibe merkezi. Kariyer ve ticaret odaklı fır- 
satlar taşıyan, bölgesinde hub özelliği olan, kültürel 
ve doğal güzellikleriyle deneyimlenmek istenen bir 
ülke. Öğrenciler yeni ve farklı deneyimler yaşamak, 
uluslararası kültürlerle kaynaşmak, mesleki donanı- 
ma üst düzey akademik bir ortamda ulaşmak, kari- 
yer fırsatlarını yakalamak ve tüm bunları Türk insa- 
nının sıcak ve samimi ev sahipliğinde yaşamak için 
Türkiye'ye gelmeliler. — 


Dijital dönüşüm mimarı Netaş olarak tam 
50 yıldır en yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle 


hayata ve Türkiye'ye değer katıyoruz. 


Çünkü geçmişimiz gurur, yolumuz gelecek. 


netas.com.tr 


64-65 


0 ESAS TÜBİRİNCEMLOİ 


TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ 


VE BLOCKCRAIN 


Blockchain bize ne sağlıyor da bu kadar önemi hak ediyor? İlkin, taraflar arasındaki 
güven gereksinimini ortadan kaldırıyor. Artık kimseye güvenmek zorunda değilsiniz :) 
Ayrıca, şeffaf ve kolay denetlenebilir bir kayıt sistemi sunuyor. Mutabakat gerektiren 
çoklu işlemelerde bütüncül sistemlerin oluşturulmasına imkan sağlıyor. 


Yazı Şerafettin Özsoy 
Dijital Strateji ve İş Geliştirme 


SON günlerdeki Bitcoin 
çılgınlığı artık 7'den 70'e 
herkesin yeni gündemi. 
Fakat herkesin gözünden 
kaçan şey ise Bitcoin'in 
temelindeki Blockchain 
teknolojisinin kendisi. 
Kısacası Blockchain 
Bitcoin demek değildir , 
sadece Bitcoin'in üzerine 
bina edildiği teknolojinin 
kendisidir. Dolayısıyla 
Bitcoin'den bağımsız 
olarak da başka alanlarda 
kendisine uygulama sahası 
bulabilir. Geçtiğimiz 


MON | ) (en) 


aylarda Webrazzi'den Fırat 
Demirel, Cahit Zarifoğlu'nun 
muhteşem bir sözüyle bu 
konuyu açıklamış: “Asıl 
marifet buluttaydı, yalnız 
herkes yağmura şiir yazdı.” 
Evet aslında asıl marifet 
Blockchain'de ama herkes 
Bitcoin'e odaklanmış 
durumda. Peki Blockchain 
bize ne sağlıyor da bu 

kadar önemi hak ediyor? 
İlkin, taraflar arasındaki 
güven gereksinimini 
ortadan kaldırıyor. Artık 
kimseye güvenmek zorunda 


değilsiniz :) Ayrıca, şeffaf ve 
kolay denetlenebilir bir kayıt 
sistemi sunuyor. Mutabakat 
gerektiren çoklu işlemelerde 
bütüncül sistemlerin 
oluşturulmasına imkan 
sağlıyor. Blockchain'in 
teknolojisini kullanarak 
birçok farklı sektör yenilikçi 
ürün ve servisler geliştirmek 
peşinde. Ama hepsi için 
konuşmak gerekirse 
Blockchain teknolojisi için 
özetle bir güvenli kayıt 
tutma sistemi veya akıllı 
sözleşmeler sistemi desek 
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yanlış olmaz. Eğer siz kayıt 
tutma sisteminin güvenliğini 
sağlarsanız tüm ıslak imzalı 
işlemlere ve noter gerektiren 
işlemlere olan ihtiyacınız 
ortadan kalkar. Bu tip ıslak 
imzalara satış işlemlerinde, 
sözleşmelerde ve iş 
dünyasının ve ticaretin her 
alanında ihtiyaç duyuyoruz. 
Bu nedenle bu genel ihtiyacı 
ortadan kaldırabilecek 

veya ikame edebilecek 
Blockchain tabanlı servisler 
tüm sektörlerin ilgi alanına 
giriyor. Fakat finans alanında 


Blockchain' in etkisini 
görmek tabii ki daha kolay. 
Çünkü artık bankacılık ve 
finans sistemi dediğimiz 
yapı sanal ortamda finansal 
yazılım sistemleri ve fiziksel 
ortamda da sözleşmeler ve az 
da olsa nakit paradan ibaret 
bir şey. Dolayısıyla nakit para 
kullanımının her geçen gün 
daha da azaldığını göz önüne 
alırsak, fiziksel ortam ve 
sözleşmelerin azaltılmasıyla 
birlikte finansal hareketlilik 
çok hızlı ivmelenebiliyor. 
PwC 2017 yılı verilerine 

göre mevcut Blockchain 
uygulamalarının yüzde 

30'u bankacılık ve finans 
sektörüne ait durumda. 
Sanal para birimlerindeki 
rakamlar bunun en güzel 
örneği. Şuan ilk 10 kripto 
paranın piyasa değeri 

500 milyar doları geçti 

bile. Ortamda fiziksel bir 
üretim veya lojistik faaliyeti 
olmadığı için Blockchain ile 
birlikte finansal sistemde 
devasa bir kaldıraç söz 
konusu oluyor. 


Türkiye hazır mı? 

Peki Türk finansal sistemi 
Blockchain'e hazır mı? 

Şu an birçok bankanın 
gündeminde Blockchain 
olduğunu biliyoruz. Fakat 
bankacılık sistemi çok fazla 
regülasyona tabi durumda. 
Yani teknolojik olarak 

bu hazırlığı yapsalar bile 
regülatif düzenlemeler 
gelmeden pek fazla 
açılmaları mümkün değil. 
Ana bankacılık hizmetleriyle 
ilişkilendiremeseler bile 2018 
yılı içinde birçok bankanın 
ve finansal kuruluşun az 
sayıda bile olsa Blockchain 
temelli uygulamalarını 
devreye alacağını tahmin 
etmek zor değil. Ama ne 
zaman yaygınlaşabilir 
sorusunun cevabı için 
Gartner'ın araştırmalarına 
dayanarak 5 yıllık bir 

süre öngörülüyor. Dijital 
para birimi veya değer 
vermek için kullanılan 
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“STARTUP'LARIN 
ALMASI GEREKEN 
LİSANSLAR İÇİN 
“ÇoK CİDDİ 
BİR SERMAYEYE 
İHTİYAÇLARI VAR 
VE BU YASAL 
ZORUNLULUKLARI 
SAĞLAMALARI KİÇ 
DE KOLAY DEĞİL” 


Ricardian Sözleşmeleri'nin 
yaygınlaşması için ise daha 
fazla süreye ihtiyaç var. 
Türk finansal sistemini 
tetikleyecek en önemli 

iki odak grubu var. 
Bunlardan birincisi yurtiçi 
ana sistem kuruluşları. 
Bunları BDDK, Merkez 
Bankası, Borsa İstanbul, 
Takasbank, Eximbank 

vb. olarak sayabiliriz. Bu 
kuruluşlar tüm bankacılık 
sistemini tek bir merkezden 
yönlendirebilen etkilere 
sahipler. Eğer bu kuruluşlar 
Blockchain temelli servisleri 
kullanacaklarını veya 
resmen tanıyacaklarını 
söylerseler, tüm finansal 
oyuncular hızla bu 
gelişmelere ayak uydurabilir. 
Bunun yanı sıra uluslararası 
para transferi sistemleri ve 
Master Card, Visa gibi kart 
sistemleri de bu tarz bir 
yeniliğe gittiği şekilde tüm 
sektör bir anda hareketlenir. 
Dolayısıyla finans ve 
bankacılık sektörünün bu 
konudaki yenilikçiliği yurtiçi 
ve yurtdışı finansal sistemi 


yönlendiren kuruluşların 
performansına ve isteğine 
bağlı. Bu konuda bankaları 
ve finansal kuruluşları içsel 
anlamda tetikleyecek ana 
gelişmenin ise sanal kripto 
para birimleri olacağını 
söyleyebiliriz. Çünkü 
müşterilerinin bu konudaki 
ilgileri ve yatırımları 
olduğu gerçeği gün gibi 
karşımızda. Dolayısıyla 
bankalar ilk tercihlerini 

bu sanal para birimleriyle 
ilgili işlemlerle olan 

gerekli entegrasyonlarını 
kurmaktan yana yapacaktır. 
Startup'ların da bu konuya 
ilgisi olduğu görüyoruz. 
Fakat Blockchain'i finans 
alanında kullanmak 
isteyen startup'lar için 
ciddi bariyerler söz konusu. 
Birincisi bu tarz finansal 
uygulamalarda, ilgili 
startup'ın BDDK izinlerine 
tabi durumda olduğu 
gerçeği var. Startup'ların 
alması gereken lisanslar 
için çok ciddi bir sermayeye 
ihtiyaçları var ve bu yasal 
zorunlulukları sağlamaları 
hiç de kolay değil. İkincisi 
Türkiye'deki en güçlü bilgi 
teknolojileri altyapıları ve 
kadroları finans alanında 
özellikle de bankalarda 
mevcut. Bir çok bankada 
bu tarz yenilikleri takip 
eden Fintech Ar-Ge ekipleri 
oluşturulmuş durumda. 
Dolayısıyla Blockchain 
alanında startup'lardan 
oldukça hızlılar. Ve kurum 
içlerinde oldukları için 
servisleri sahaya indirmek 
yasal gereksinimler 
açısından daha kolay 
oluyor. Sonuç olarak, 

Türk finans ve bankacılık 
sistemi, Blockchain temelli 
servisleri hızlı, kaliteli ve 
inovatif şekilde sunabilecek 
yeterliliğe sahip. Yeterli 
yasal zeminin oluşması 
durumunda kısa zamanda 
hepimizi şaşırtacak ve 
sektörde köklü değişikliklere 
neden olabilecek birçok 
yeniliği duyabiliriz. — 


So RİNANS 


BLOCKCHAIN TÜRK 
BANKAĞILIĞINI NASIL 
ETKİLİYOR? 


Bitcoin ve diğer kripto paraların arkasında Blockchain (Blok Zinciri) teknolojisi var. 
Blokchain sadece kripto para üretmeye değil, birçok alanda yeni, devrimci ürünler 
üretmeye yarıyor. Türk bankaları da Blockchain'i yakından izliyor. 
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BLOGKGHAIN'IN mucidi 


Satoshi Nakamoto, Bitcoin 
isimli makalesinde kurduğu 
sistemi şöyle anlatmıştı: 
“Birbirini tanıyan ve 
tanımayan tüm bireyler 
arasında, merkezi yapılara 
ihtiyaç duymadan, bir 
mutabakat sistemi kurabiliriz. 
Bu sistemi kurarken teknolojik 
imkânlardan faydalanırız. 

Hiç kimse bu sistemi manipüle 
edemez, zira güvendiğimiz 

şey merkezi yapılar değil 
matematiğin kendisidir.” 

Bu sisteme “Blok Zinciri” veya 
Blockchain deniyor. Peki Türk 
bankaları yeni teknolojiye 
yönelik neler yapıyor? 


HAKAN ARAN 
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı 


“DİJİTAL KİMLİK 
PAYLAŞIMINDA 
KULLANIYORUZ” 


“2020 yılı sonrası dönemde 

dış ticaret ve sigorta işlemleri 
başta olmak üzere pek çok 
ürün ve hizmeti müşterilerimize 
sunmayı planlıyoruz.” 


BANKAMIZDA halihazırda finansal 
iştiraklerimiz arasında dijital 

kimlik paylaşımını sağlayan bir 
Blockchain altyapımız bulunuyor. 
Ayrıca, Blockchain üzerine grup 
şirketlerimiz ve yurt dışı örgütümüz 
ile birlikte bazı deneysel çalışmalar 
yürütüyoruz. Bir Blockchain çalışma 
grubu oluşturduk ve şirket içi oylama 
uygulaması geliştirilmesi yönünde 
kavram doğrulaması düzeyinde bir 
çalışma yaptık. Ayrıca bu konuda bir 
Hackathon etkinliği düzenledik ve 
olası kullanım senaryolarının neler 
olabileceğini ortaya çıkarmaya çalıştık. 
Şimdi değerli birkaç fikri eş zamanlı 
olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. 
Bu çalışmaları iş birlikleri şeklinde 
yürütmeye özen gösteriyoruz. Bugüne 
kadar Blockchain uygulamalarının 
önemli bir kısmı kripto para üzerinden 
gerçekleşti. Bunun dışındaki alanlarda 
Blockchain teknolojisi tam anlamıyla 
olgunluk dönemine girmedi. Bu nedenle 
halihazırdaki kullanım çabalarını 
deneysel olarak değerlendiriyoruz. 

Bu süreçte yaşanacak dönüşüm, 
öncelikle kontrollü bir alanda, temel 
olarak ölçümleme ve öğrenme 
amacıyla gerçekleştirilmeli, ancak bu 
tarz öğrenme süreçleri ile belirli bir 
aşamaya gelindikten sonra dönüşüm 
yol haritası oluşturulmalıdır. 2020 

yılı sonrası dönemde dış ticaret 

ve sigorta işlemleri başta olmak 

üzere pek çok ürün ve hizmeti 
müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. 
Kullanımının artması, yaygınlaşması 
ve insanların güven duymasıyla birlikte 
Blockchain teknolojilerinin 2020 
yılından sonra günlük hayata adapte 
olacağını öngörüyoruz. Örneğin; cep 


telefonlarının ilk çıktığı dönemde 
sınırlı sayıda iken, sizin cep telefonunuz 
olsa bile arkadaşlarınızda yoksa çok 
fazla kullanma şansınız olmuyordu. 
Penetrasyon oranının yüzde 100'e 
geldiği günümüzde artık mobil 
telefonların yaygınlığını ve kullanım 
alanlarını tartışmıyoruz. Blockchain 
yaygınlaştıkça, Blockchain'e dahil 
olan kurum sayısı, işlem sayısı arttıkça 
kartopu etkisi doğacağını ve iş yapış 
şekillerimizi değiştirecek önemli 

bir teknoloji olacağını düşünüyoruz. 
Hatta Blockchain'in yaygınlaşma 
hızının mobilden daha hızlı olacağını 
öngörüyoruz. Bankalar açısından 
değerlendirdiğimizde, getireceği yeni 
altyapılar ve akışlarla birlikte özellikle 
kurumlar arası mutabakat gerektiren 
işlemlerde basitlik ve verimlilik 
açısından büyük bir fayda potansiyeli 
olduğunu düşünüyorum. 


ANINDA VA 


BANKACIL BANKACILIK 


Gİ o RİNANS 


TOLGA ULUTAŞ 


Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür 


“BLOCKCHAIN TRANSFER 
SÜRELERİNİ KISALTIYOR” 


“Yurtdışı para transferlerinde hız kazandırıp ve 
maliyetleri düşüren Blockchain teknolojisini 
ülkemize getiren ilk Türk bankası olduk.” 


> BLOCKCHAIN; sahip 
olduğu güvenilir, şeffaf ve 
hızlı yapısı ile bankalara 
dijital ödemeler, para 
transferleri ve ticaretin 
finansmanı gibi birçok alanda 
önemli fırsatlar sunuyor. 
Akbank olarak, yurtdışı para 
transferlerinde hız kazandırıp 
ve maliyetleri düşüren 
Blockchain teknolojisini 
ülkemize getiren ilk Türk 
bankası olduk. Silikon 
Vadisi'nde faaliyet gösteren 
Ripple ile Blockchain 
altyapısını uluslararası para 
transferlerinde kullanmak 
üzere anlaşma sağladık. 
Akbank olarak bizim, 
Blockchain teknolojisinin 
yoğun olarak etkileyeceğini 
düşündüğümüz alanlar 

şu şekilde; 

Uluslararası Para Transferi: 
Blockchain'nin hızlı 

bir şekilde etkilediği 
alanların başında geliyor. 
Aracı kurumlara olan 
ihtiyacı ortadan kaldırarak 
maliyetlerin azaltılmasını 
sağlayan Blockchain aynı 


zamanda transfer 

sürelerini kısaltıyor. 

Dijital Kimlik: Blockchain 
altyapısı ile oluşturulan 
dijital kimlikler, müşterilerin 
hesap giriş işlemlerini 
kolaylaştırarak, tek bir 
kimlik kaydıyla birçok işlem 
yapabilmelerini sağlıyor. 
Dijital kimlik ile bankalar, 
müşterilerini kolay ve hızlı 
bir şekilde tanıyarak, kaynak 
ve altyapı maliyetlerini 
azaltabiliyorlar. 

Ticaret Finansmanı: 
Uluslararası ticarette 
firmalar arasında oluşan 
anlaşmaların, kayıtların 

ve verilerin Blockchain 
üzerinde depolanması ile 
alıcılar, satıcılar ve bankalar 
arasındaki işlemler daha 
hızlı ve güvenli bir hale 
getirilebiliyor. Türkiye'de 
Blockchain'i uluslararası 
para transferlerinde 
uygulayan ilk banka olarak, 
bu teknolojiyi farklı diğer 
konularda kullanabilmeye 
yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 


KÜRŞAD DEMİRKOL 


ONB Finansbank Bilgi Teknolojileri, Operasyon, 
Kanallar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı 


“KISA VADEDE ÖNCELİK 


OLMAYACAK” 


“Blockchain teknolojisi yeni bir teknoloji. Şu 
anda bu yeniliği ve yansımalarını yakından 
izliyor ve kapsam kanıt çalışmaları yapıyoruz.” 


> BU teknoloji, herhangi otorite veya merkezi bir 
kuruma ihtiyaç duymaması, sistemin kendisinin 
güvenlik temelli olması, kendi kendini veri 
tutarsızlığına karşı çoklu ortamlarda koruyor 
olması ve finansal bir değer yaratması nedeniyle 
tüm finans sektörünün ilgisini çekiyor. Şu aşamada 
ajandalarda dikkatle takip edilmesi gereken, 
yenilikçi, heyecan verici, birçok fırsatı ve riski 
içinde barındıran ancak belli bir süre daha izlemede 
kalınacak işler arasında üst sıralarda yer alıyor. 
Dünyada bazı hızlı girişimler var. Örneğin, sekiz 
farklı Çin bankası, ülke bankacılık sisteminin 
önemli sorunlarından biri olan makbuz sahteciliğini 
engellemek ve yeni fırsatlar yaratmak için ortak bir 
girişimle daha küçük ölçekli bir finansal hizmetler 
kurumuyla çalışmaya başladı. Rekabetin olduğu 

bir sektörde bu ortaklığın tek nedeni ise küçük ve 
orta boyutlu firmaların Blockchain teknolojisindeki 
talebi tek başlarına karşılamakta yetersiz ama 
problemin çözümü için yeterli motivasyona sahip 
oluşu idi. Günlük iş yapış biçimlerimizde değişiklik 
konusuyla ilgili olarak, çok sayıda alternatifle 
birlikte temel örnekler üzerinden gidecek olursak; 
mesela eğer kurum ve fatura ödemeleri Blockchain 
teknolojisi üzerinden olsaydı, kurumlar ile 
mutabakat gibi bir sürece hiç gerek kalmayacaktı. 
Çünkü dağıtık veri tabanı ekosistem içerisinde yer 
alan ve yetkilendirilen kurum ve bankalar tarafında 
da olacaktı. Velakin şu andaki mevcut altyapıyı 
tamamen böyle yeni bir sisteme geçirmek kısa 
vadede hiç bir kurumun önceliği olmayacaktır. 


DenizBank 
bu sene de ödülleri topladı! 


BA| Global Innovation Awards 2016'da Dünyanın En Yenilikçi Bankası 
seçilmemizin ardından inovasyona olan yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
ettik, ödüllerimize yenilerini ekledik. 


e EFMA (European Financial Management Association) 2017 — Deniz'den Toprağa 
uygulamamızla En İyi Ürün/Hizmet Kategorisi'nde birincilik 


* BAİ Global Innovation Awards 2017 — Akıllı İş Gücü Yönetimi projemizle birincilik 


» Global Finance 2017 — Çözüm Buldum uygulamamızla birincilik 


* European Financial Management Association 


Üg SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. 
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“TÜRKİYE'NİN İLK BLOGKGHAJN 
PROJESİ: BEN” 


"Müşterini tanı sürecinin Blockchain aracılığı ile 
hızlandırıldığı BBN'de, uygulamaların içerisindeki 
mağazalardan keklik ismini verdiğimiz puanlarla 
dijital kodlar alınabiliyor." 


BKM olarak içinde 
bulunduğumuz dijitalleşme 
sürecinin yeni kapılar 
açacağının ve iş yapış 
biçimlerini değiştireceğinin 
bilincindeyiz. Tıpkı 
yapay zeka, makine 
öğrenmesi, nesnelerin 
interneti teknolojilerinde 
olduğu gibi Blockchain 
teknolojisini de yakından 
tanımak için sistematik 
bir takvim izliyoruz. 

İlk etapta teknolojiye 

dair araştırmalar yapıp 
eğitimlere, konferanslara 
katılarak teknolojiyi teorik 
olarak öğrendik. Ardından 
teknolojiyi daha iyi anlamak 
ve test etmek amacıyla bir 
kavram kanıtlama çalışması 
yapmaya karar verdik. 
Dijital kimliğin güvenli 
biçimde oluşturulduğu, 
saklandığı ve paylaşıldığı 
çalışmamızla; dağıtık kayıt 
yapısı, akıllı sözleşmeler, 
mutabakat gibi Blockchain'in 
temel kavramlarını da 


test ettik. Türkiye'nin ilk 
Blockchain projesi olan BBN 
isimli bu projede, çalışma 
arkadaşlarımıza yönelik bir 
sadakat programı geliştirdik. 
Mobil uygulama üzerinden 
dijital kimliklerini oluşturan 
kullanıcılar, kapalı devre 
olan projemizdeki diğer 
uygulamalarla da kimliklerini 
paylaşabiliyor. Müşterini tanı 
sürecinin Blockchain aracılığı 
ile hızlandırıldığı BBN'de, 
uygulamaların içerisindeki 
mağazalardan keklik 

ismini verdiğimiz puanlarla 
dijital kodlar alınabiliyor. 
Kekliklerin kazanılmasında 
ise bir madencilik (mining) 
modeli tercih etmedik. 
Bunun yerine BKM 
ürünlerinin kullanımıyla 
ilgili verdiğimiz hedeflerin 
yerine getirilmesi sonucunda 
keklik kazanılan bir yapı 
kurguladık. Uygulamamız 
yaklaşık bir yıldır aktif ve 
150'nin üzerinde çalışanımız 
tarafından kullanılıyor. 


MURAT ÇELİK 


“MALİYET VE GÜVENLİK 
AVANTAJI SAĞLAYACAK” 


“Blockchain, disruptive, yani yıkıcı; eski 
metot ve süreçlerimizi ciddi manada 
değiştirmeye aday bir teknoloji.” 


BLOCKCHAIN, şu an kullandığımız teknolojiden 
daha güven odaklı çözümler sunan, bir ekosistem 
dahilinde çalışan, yenilikçi bir veri tabanı teknolojisi. 
Dolayısıyla ekosistemi anlamlı kılacak şey, farklı 
kurumların bir araya gelmesi olacaktır. Şu an canlı 
bir Blockchain çıktımız olmasa da üzerinde oldukça 
yoğun Blockchain geliştirmesi planladığımız projeler 
ve Blockchain üzerine proje geliştirmek adına çok 
ciddi adımlar atmış ekiplerimiz var. Önemli olan 
doğru zamanda doğru yerde olmak. Blockchain'in 
bankacılığa kazandıracağı teknolojik altyapı ile 
kurumlar arası mutabakat işlemlerini, tüm tarafların 
dahil olduğu bir sistem altında, “Smart Contract”lar 
ile çözebiliriz; böylelikle uzun vakit alan bankacılık 
işlemlerini saniyelere, bu işlemlerin kullanıcıya 
yansıyan ve rahatsızlık hissi uyandıran maliyetlerini 
ise kuruşlar seviyesine indirebiliriz. Uluslararası para 
gönderimini ekosisteme katacağımız partiler ile hızlı 
bir şekilde çözebilir ve sınırlar arasında gerçekleştirilen 
para transferi işlemlerini bir EFT süresi ve maliyetinde 
tamamlayabiliriz. “Her şeye uygulanabilirlik” konsepti 
aslında “Internet of Value” olarak lanse edilmekte. 
Çünkü siz bir bilgiyi başka bir kişiye gönderdiğinizde 
bir değer aktarımı gerçekleştiriyorsunuz. Fakat bu 
değerler fotoğraf, belge, ses, video, nüfus cüzdanı 
bilgisi, lokasyon gibi birçok veriyi de değer halinde 
göndermeniz mümkün. Geliştirmeyi düşündüğümüz 
yeni uygulamalar da bu konular üzerine yoğunlaşacak. 


Halkbank'la 
dünya bu kadar 
küçük! 


Ihracatçı firmalarımız! 
Finansal destek alternatiflerimiz 
ve uzman kadromuz ile 
tüm ihracat işlemlerinizde 
hizmetinizdeyiz. 


HALKBANK 


halkbank.com.tr | 
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Selçuk Tuzcuoğlu - Bahçeşehir Üniversitesi Pınar Büyükbalcı - Yıldız Teknik Üniversitesi 
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Elif Karaosmanoğlu - İTÜ Gökçe Dayı - Anadolu Efes Dilek Sağlık Özçam - Yeditepe Üniversitesi 


2018 Ocak Turkishtime 


TÜRKİYE'DEN 


KÜRESEL MARKA 
NASIL ÇIKAR? 


Marketing Konseyi bu ay, Türk markalarının uluslararası 
pazarlarda başarılı olabilmesinin yollarını masaya yatırdı. 
Pazarlama akademisyenleri Elif Karaosmanoğlu (TÜ), 
Pınar Büyükbalcı (Yıldız Teknik Üniversitesi), Dilek Sağlık 
Özçam (Yeditepe Üniversitesi), Filiz Bozkurt (Beykoz Üniversitesi), 
Fatih Anıl (Nişantaşı Üniversitesi), İlkay Karaduman (İstanbul 
Aydın Üniversitesi), Selçuk Tuzcuoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi) 
ile Gökçe Dayı (Anadolu Efes) ve Barış Soydan (Turkishtime), 
katma değerli ihracatın yollarını tartıştı. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Yeni bir yılın başlangıcın- 
da olduğumuz şu günlerde herkes 2018 yılının na- 
sıl bir yıl olacağı ile ilgili tahminlerde bulunuyor. 
Ekonominin büyüdüğünü gösteren istatistiklerden 
dolayı iyimser olanlar da var, içerisinde bulundu- 
ğumuz coğrafyadaki olumsuzluklardan dolayı kö- 
tümser olanlar da. Fakat ekonominin sağlıklı geli- 
şimi açısından herkesin birleştiği ortak fikir var ki, 
o da ihracatımızın fason ürünlerle değil de, inovas- 
yonla zenginleştirilmiş, katma değeri yüksek ve en 
önemlisi markalı ürünlerle artması. 2017 ihracatı- 
mız 150 milyar dolar civarında gerçekleşti. 2023 yılı 
için 500 milyar dolar hedefimiz var. İhracat gelirini 
domates ve işlenmemiş maden cevheri ile 2,5 katı- 
na çıkarmak mümkün değil. Onun için biz de bu ay 
Türk markalarının uluslararası alanda başarılı ol- 


mak için neler yapması gerektiğini, güçlü markalar 
yaratılabilmesi için devlete nasıl bir görev düştüğü- 
nü tartışacağız. Barış Bey akademisyenlerin görüş- 
lerinden önce bu kez sizinle başlayalım. Sizce güçlü 
markalar yaratabilmek için Türk yatırımcılarının 
neler yapması lazım? 


BARIŞ SOYDAN: Global marka daha önce de gün- 
demimize gelmişti bu toplantılarda, dergi olarak 
da sürekli gündemimizde. Türkiye ihracat tarafın- 
da son yıllarda fasonculuktan çıkıp daha marka- 
lı, katma değerli ihracat yapabilmeye odaklanmış 
durumda. Biraz bunu başarıyor da. Mesela Damat 
markasından Fatih Bey aramızda. Ukrayna, İran gi- 
bi çevre ülkelerde mağazaları olan bir zincir. Keza 
bir dizi Türk markaları olarak, LC Waikiki, Çilek, 
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İpekyol var, bunlar özellikle çevre ülkelerde cid- 
di bir şekilde markalaştılar ve büyüyorlar. Öbür ta- 
raftan Arçelik, Vestel, bunlar yurtdışına Türk mar- 
kalı teknolojik ürünlerin de ihracatını yapıyorlar. 
Özellikle Arçelik, Beko markası ile dünyanın bir- 
çok yerinde pazar liderliğine oynuyor. Başka sek- 
törlerde de kendi markalarını oluşturanlar var. 
Devlet markalaşmaya ve kendi markası ile ihracat 
yapan şirketlere bir süredir de Turguality ile çok 
büyük önem ve destek veriyor. Öte yandan marka- 
lı ihracat yapmak da pazarlamadan geçiyor. Sade- 
ce istemekle olmuyor. Orta gelir tuzağını aşmanın 
birtakım kuralları var. Türk şirketlerinin bu kural- 
ları ne oranda yerine getirdikleri de önemli. İşin 
rasyoneli bu şekilde ama tabii ki bunun altını nasıl 
doldurabileceğimiz noktasında sizin getireceğiniz 
açılımlar çok önemli. 


FATİH ANIL: Ben marka yöneticisi kimliğimle de- 
gil, hoca kimliğimle konuşacağım. Türkiye'nin en 
büyük sorunu cari açık. Bizim bu sorunu çözebil- 
memiz için öncelikle Avrupa'ya ihracat yapmamız 
gerekli. Barış Bey doğru bir şey söyledi: orta ge- 
lir tuzağı. Nedir bu? Amerika'nın gelirini referans 
almışlar; bunun yüzde 20'si olan ülkeler 3-5 sene 
aralığında bu rakamı aşamadığında buna orta gelir 
tuzağında diyoruz. Biz İstanbul Sanayi Odası'na bir 
çalışma yaptık. Bir makaleden yola çıktık. Ülkeler 
değilde, firmalar açısında orta gelir tuzağı nedir di- 
yebir çalışma yaptık. Burada 2010 senesinde ISO'ya 
kayıtlı 500 firmayı inceledik, 2015 senesinde bun- 
ların kaç tanesi ilk 100'e çıkmış ona baktık. Türki- 
ye'nin kilo başı ihracatı 1.6 dolar. Türkiye bir tır ih- 
racat yapıyor 30 bin dolar gelir elde ediyor. Oysa biz 
30 bin dolara 1 koli telefon alıyoruz. Türkiye' nin 
ortalama kilo başı ihracatı 1.6 dolar, 1 kilo ihracat 
Avrupa'da 3.5 dolar. Ben de Damat'tan örnek vere- 
yim size, Damat markasının ihraç fiyatı kilo başına 
ortalama 70 doları aştı, cirosunun da yaklaşık yüz- 
de 30-40'ı ihracattan geliyor. Yurt dışında mağaza 
sayısı şuan 110'u aştı ve 2 sene içinde markalı ihra- 
cat yüzde 50'yi geçecek. Tamamen dışa dönük bir 
büyüme. Herkesin bunu yapması lazım. Dışa doğ- 
ru büyümemiz ve katma değerli ürün yapmamız 


LU 


MARKETING 
KONSEYİ 


“TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN KARIŞIK 
BİR COĞRAFYADA OLDUĞUMUZDAN 


ÖTÜRÜ KÜRESEL MARKA OLMAYI 
HEDEFLEMELERİ GEREKİYOR; RİSKİ 


MİNİMİZE ETMEK İÇİN” 


» Pınar Büyükbalcı 


gerekli. Bu da yatırımla olur ancak. Ar-Ge yapacak- 
sınız, ürün geliştireceksiniz, yurt dışında tanıtım 
yapacaksınız. Örneğin, Damat radyasyon savar ta- 
kım elbiseler yaptı, sineksavar takım elbiseler yap- 
tı,leketutmayan takım elbiseler yaptı, ütü gerektir- 
meyen koleksiyon yaptı; bunların hepsi inovasyon, 
hepsi yüz binlerce dolarlık yatırım. Yani bunlar 
kendiliğinden olmuyor. Önce para harcayacaksın, 
ondan sonra size para gelecek. Hiçbir şey yapma- 
dan, yabancıyı taklit ederek bu iş olmaz. Şu anda 
birçok yabancı marka başta İtalyanlar, Damat izler 
vaziyetteler. Girin bir Damat mağazasına, hali ha- 
zırda orada olan ürünler, efsane moda markaları- 
nın hiçbirinde yok. Başarı bunun sonucunda geldi. 
Dolayısı ile bir Türk markası nasıl uluslararası olur, 
Damat bu oyunun kurallarını yazıyor. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Bence girişimci ve yönetici- 
lerin vizyon sahibi olması çok önemli. Örneğin Bur- 
sa merkezli Orhan Holding, otomotiv yan sanayi ko- 
nusunda Meksika'dan Hindistan'a kadar 13 ülkede 
üretim yapıyor, operasyonlar yürütüyor. Dimes 100” 
e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. General Mo- 
bile, Google ile Ar-Ge işbirliği yaparak, 30 ülkeye ih- 
racat yapıyor. Penti 30” dan fazla ülkede 100' den 
fazla mağaza açıyor. Simit Sarayı'nın New York'ta, 
Londra'da, Berlin de, Amsterdam' da şubeleri var. 


PINAR BÜYÜKBALCI: Rakamlara bakmak lazım, 
kesinlikle katma değerin katkısı ya da yansıma- 
sı oluyor. Dün de ben bazı rakamları inceledim. 
Dünyanın en değerli markalarının marka değer- 
leri ne civarda geziyor, bizdeki en değerli marka- 
lar ne civarda diye bir karşılaştırma yaptım. 2017 
Forbes sıralamasına göre dünyada ilk 3, Apple 170 
milyar dolar, Google 102 milyar dolar, Microsoft 87 
milyar dolar; sonra Facebook, Amazon, Coca-Co- 
la şeklinde devam ediyor. Ama bunların hepsi 50 


milyar doların üzerinde, 100 milyar dolar civarın- 
da. Bizde I numara Türk Telekom, 2,62 milyar do- 
lar, Turkcell 2 milyar dolar, THY 1,9 milyar dolar. 
Ciddi farklar var. Dünyada baktığımızda ilk sıra- 
dakiler teknoloji şirketleri tabii ama Coca-Cola da 
var, Disney de var, Mc Donalds'ı da görüyoruz; ya- 
ni ilk 10'a baktığımızda hizmet sektörünü de gö- 
rüyoruz. Buradaki fark neden kaynaklanıyor, belki 
bunu konuşmak lazım. Ben kendimce birtakım se- 
bepler çıkardım ama gündeme getirmek için söy- 
lüyorum. Bizim bugün dünya markası olma yolun- 
da ilerliyor diyebileceğimiz güçlü markalarımız 
da var, umutsuz olmaya gerek yok. Ancak bu mar- 
kaların potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu 
düşünüyorum. Acaba potansiyeli çok hızla reali- 
ze edememelerine ne neden oluyor; belki de bunu 
gündeme getirmek gerekiyor. Şu tabloya bakınca 
aklımdaki iki soru bu şekilde canlanıyor. Konuş- 
maya belki buralardan başlayabiliriz. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Çözüm önerebilmek için 
öncelikle sorunları tespit etmemiz lazım. Ben ön- 
celikle ülkemizin içerisinde bulunduğu bölge- 
nin en önemli handikap olduğuna inanıyorum. 
Dönüp de şöyle bir Ortadoğu, Kafkaslar ve Bal- 
kanlara baktığımız zaman, Türkiye'nin doğudan 
ve batıdan 1000 km çevresinde başarılı bir “dün- 
ya markası”nın ne yazık ki görünmediğini söyle- 
mek zorundayım. Bu coğrafyadan çıkan en başarı- 
lı markalar yine anca bizimkiler. Marka olabilmek 
için biraz daha uygun şartların oluşması gereki- 
yor; huzur ortamı gerekiyor. Markanın gelişme- 
si, yani ölçek ekonomisinin yaratabilmesi açısın- 
dan da öncelikle lojistiği daha kolay olan, tüketim 
alışkanlıkları size benzeyen komşu piyasalar- 
da büyümeniz gerekli. Yani önce kendi pazarın- 
da büyüyeceksiniz, sonra komşularınızda organi- 
ze olacaksınız sonra dünyaya açılacaksınız. Zaten 


Selçuk Tuzcuoğlu, 
“Dünyada güçlü 
markalar yaratmak 
için dünyaya açık 
insanlar eğitmek 
lazım” dedi. 


uluslararası alanda güçlü perakendecilerimiz de 
önce Balkan ülkelerinde, sonra Ortadoğu” da, ar- 
dından da Rusya'da mağaza açıyorlar, ondan son- 
ra Avrupa' ya oradan da Atlantik ötesine açılıyorlar. 
Bir kere baştan, bizim coğrafyamızın getirdiği bir 
olumsuzluk, bir zorluk var. İkincisi katma değer- 
li ürünler yaratabilmek için yaratıcılığı destekle- 
yen teknolojiyi sevdiren bir eğitim sistemi gerekli. 
Oysa bizim eğitim sistemimiz hala ezbere dayalı, 
hala teknolojiden uzak hala belirsizliklerle dolu. 
Dünyada güçlü markalar yaratmak için dünyaya 
açık insanlar eğitmek lazım. Ama tabi Türkiye açı- 
sından, Türk markaları açısından pek çok olumlu 
şey de söyleyebiliriz... Öncelikle dinamik bir top- 
lum ve uluslararasılaşmayı başarabilmiş markala- 
rımız da var. Örneğin bir Beko'yu çıkartabilmişiz. 
Bir Damat örneği var. Bunların yanı sıra THY var, 
Ülker iyi adımlar atıyor. Bir de uluslararası alanda 
başarılı marka sahibi olmak için sadece bizden bir 
marka çıkarılması mı lazım, yoksa Ülker in Go- 
diva, Arçelik” in Grundig örneklerinde olduğu gi- 
bi satın alarak da uluslararası marka sahibi olmak 
mümkün mü, dilerseniz bunu da bir masaya yatı- 
ralım... Sonuçta bu da bir nevi markalaşma. 


PINAR BÜYÜKBALCI: Sizin söylediğinizden yola 
çıkarak burada çok küçük bir ekleme yapmak is- 
tiyorum. Aslında işletmelerin tam da bu nedenle, 
yani karışık bir coğrafyada olduğumuz için küresel 
marka olmayı hedeflemeleri gerekiyor; riski mini- 
mize etmek için. Sadece bu coğrafyada marka olup, 
sadece bu coğrafyada bir şeyleri sürdürülebilir kıl- 
maya çalışırlarsa, esasen bu pek mümkün değil. 
Portföyü genişletmek gerekiyor. Farklı bir düzleme 
yapmak gerekiyor ki, hayatta kalma olasılıkları art- 
sın. Onun için küresel marka olmaya odaklanma- 
ları şart diye düşünüyorum. Burada belki “küresel 
marka” ile neyi kastediyoruz, onu da netleştirmek 
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gerekiyor. Yani sadece Apple olmak, Google olmak, 
Facebook olmak mıdır, yoksa bölgesel güç olmak, 
dünyada tanınırlığı yüksek, dünya piyasalarında 
güçlü bir marka olmaktan mı söz ediyoruz. Bizim 
markalarımızın amacı, belki bu ikinci sırada söy- 
lediğim hedef olabilir. İlla ki bu ilk 10'da saydığı- 
mız işletmelerden biri olmak değil ancak dünyada- 
ki güçlü markalardan birisi olmak gibi. 


GÖKÇE DAYI: Ben de benzer bir şey söyleyecek- 
tim. Uluslararası markalarımızın olduğunu düşü- 
nüyorum ama küresel değerleri olan markalarımı- 
zın olmadığı noktasında sizinle hem fikirim. Bir de 
şunu da hesap etmek lazım, hizmet ve ürün tara- 
fında da ikialan var; belki bazı alanlarda hizmet ta- 
rafında daha başarılıyız, THY örneğini verdiğiniz 
gibi ve sağlık tarafında da sanki iddialıyız gibi gö- 
züküyor. İhracat kapsamında rakamları bilmiyo- 
rum ama çok ciddi de bir sağlık turizmi var ve bu 
konuda önemli bir yerdeyiz gibi. 


DİLEK SAĞLIK: Evet markalaşmamız lazım ama 
markalaşmak için tasarım, inovasyon. İnovasyon 
derken sadece teknoloji anlamında değil, biraz da- 
ha farklılıklar katabilmek lazım. Ben biraz gençler 
açısından bakacağım konuya. Sadece bizim kuşak 
değil de, gençler acaba bu konuya ne kadar eğiliyor- 
lar; eğitim sistemiyle ya da o farklılıkları çıkartacak 
kadar ne kadar destekleniyorlar? Türkiye'nin en bü- 
yük avantajı şu anda ortalama yaşın 29-30 arasında 
değiştiği bir ülkedeyiz. Biz de meraklı çocuklar is- 
tiyoruz ama şu andaki eğitim sistemi acaba merakı 
ne kadar destekliyor. “İlla ki fizik, kimya matematik 
öğren” diye zorlanan çocuklar var. Oysa çocukları 
daha meraklı hale getirmemiz gerekli. Biraz önce 


Fatih Anıl: “Türkiye 
bir tır ihracat 
yapıyor 30 bin dolar 
gelir elde ediyor. 
Oysa biz 30 bin 
dolara 1 koli telefon 
alıyoruz.” 


sizlerin de söylediği gibi Amerika'yı yeniden keşfet- 
meye gerek yok, dünyadaki markalar ne yapıyor, bu 
ülkelerin bulduklarından yola çıkarak nasıl farklı- 
lıklar getirilebilir bakılmalı. Burada biraz bu firma- 
ların da bu gençleri nasıl desteklediklerine, destek- 
lemek adına nasıl önlemler aldıklarına da bakmak 
gerekli. İyi fikirler bulmak adına markaların üni- 
versitelerle yaptıkları çalışmalar oluyor. Uluslarara- 
sı markalaşmak adına gençlerden de faydalanmak 
gerektiğini düşünüyorum. Burada da hem üniversi- 
telere, hem de firmalara iş düşüyor. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Pınar Hanım'ın okuduğu 
en değerli 100 marka listesinde yer alan markala- 
rın büyük bir kısmı zaten 100 yaşından eski, tecrü- 
beli firmalar, geri kalanlar da 20-30 sene içerisin- 
de kurulup yüksek teknolojili ürünleri sayesinde 
buraya gelmiş markalar. Bizim en eski markaları- 
mız Hacı Bekir, Mehmetoğlu İskender Efendi, Ha- 
fız Mustafa ve Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Ma- 
alesef KOBİ boyutlarında kalmışlar. Teknolojiyi de 
üretecek eğitim altyapısını sağlayamadığınız za- 
man o listeye bir türlü giremiyorsunuz. Yüksek 
teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki 
payı yüzde 3' den az. Üretimde robotlaşma oranın- 
da dünyada 34. sırada, Dünya Fikri Mülkiyet Ör- 
gütü WIPO'nun dünya patent liginde 21. sıradayız. 
Bize kod yazmayı bilen öğrenciler lazımken, PISA 
testinde ilk 30' a giremeyen bir nesil var. 


ELİF KARAOSMANOĞLU: Liste ile ilgili olarak, 
Amerika'nın içinde iş yapan organizasyonların yüz- 
de 78'inin pazarı ABD dışında. Amerika'nın yüzde 
99'u dışarıda iş yapıyor. Yüzde L'lik bir iş iç pazarda 
dönüyor, yüzde 99'u ihracat pazarı. Bu çok müthiş 
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bir rakam. Aynı şekilde de Türkiye için ihracat po- 
tansiyeli iç ya da yakın pazarlarda da değil, uzak- 
larda. Dış pazarlara erişmek için destek gerekiyor. 
Turguality ve farklı geometrik desenleri ile fark- 
lı sektörleri ifade eden yeni ihracat logomuz “Tur- 
key” ile gelen yeni vizyon ile Tük firmalarına dışa- 
rıya gidip dışarıda iş yapmalarını söylüyoruz. Sizi 
destekliyoruz diyoruz. Bu tip destekleri artırabil- 
diğimiz zaman dışarıdaki ihracat potansiyelini de 
kullanabilir hale gelebiliriz. Üzerinde düşünüp ka- 
rar vermemiz gereken birkaç konu var. Uluslararası 
pazarlara açılırken ihracat mı yapmalıyız, lisansla- 
ma mı yapmalıyız, satın mı almalıyız, yoksa yete- 
neklerimizi birleştirip birileri ile ortak yatırım mı 
yapmalıyız? Benim gördüğüm kadarı ile Türkiye'de 
yalnızca ihracat ile dış pazarlara girilmesi destek- 
lendi. Ama lisanslama ile ilgili ne yapıldı, satın al- 
ma ile ilgili nasıl bir destek verildi, ortak yatırımla 
ya da birlikte iş yapma ile ilgili ne yapıldı derse- 
niz, bu tip teşviklerde daha geride kaldık. Her şe- 
yi devletten beklemek adına bir şey söylemek isti- 
yorum. Neyi öncelikli desteklerseniz bir şekilde iş 
dünyasının hamurunu da o şekilde yoğuruyorsu- 
nuz ve herkes o vizyonda düşünmeye başlıyor ve 
o yönde hareket ediyor. Demin bahsettiğim des- 
tek biçimleriyle de devlet vizyonu belirlemiş olu- 
yor. Destekleri çok yönlü ele almak, dış pazarlara 
açılmak için tek bir yöntem olmadığını düşünmek 
ve bu yaklaşım üzerinden destekleri kurgulamak- 
ta fayda var. Benim ilgimi çeken bir başka nokta 
da Türkiye'de dünya ölçeğinde değerli ilk 10 mar- 
kaya baktığınız zaman, başta Turk Telekom, Turk- 
cell, THY var, ama onlardan sonra sadece bankalar 
geliyor. 12. sırada da BİM var. En değerli markalar 
listesine girebilmek için yatırımlarınızı ve operas- 
yonlarınızı yerel sınırlar dışına taşımış olmanızın, 
marka değerinizi arttırarak size avantaj sağladı- 
ğı aşikar. Globalde en değerli ilk 10 markaya baktı- 
ğınızda teknoloji şirketleri ve bankacılık ve finans 
sektörlerine teknolojik altyapı hizmeti sunan AT&T 
ve Visa gibi markaları görüyorsunuz. Ben biraz da 
makro görmeye çalıştığım için, yine aynı noktaya 
geliyorum, siz ülke içinde hangi alanı büyüme poli- 
tikanızın bir parçası olarak kurguluyorsanız, onlar 
daha değerli, daha çok dış pazara açılma yeteneği 
olan markalar durumuna geliyorlar. 


FİLİZ BOZKURT: Uluslararası pazarda Türk marka- 
larının başarılı olması, ticari değer kazanması as- 
lında çok boyutlu bir konu. Üzerinde düşünülmesi 
gereken farklı unsurlar var. Bunların en önemlile- 
rinden biri ülke menşei. “Türk Markası” algısı na- 
sıl, biz bunun üzerine neler koyabiliriz, bu konuyu 
dürüstçe masaya yatırmak gerekiyor. Bu algının bi- 
ze ne kazandırdığını ya da kaybettirdiğini görmek 
önemli. Bunu iyice anladıktan sonra gerekli düzelt- 
meler neler olabilir, bunun üzerine odaklanmak 
gerekiyor. Burada Türkiye imajının yanı sıra ülke 
politikaları da çok önemli tabii ki. Türk markala- 
rı neden yakın pazarlara giriyor bunu anlamak la- 
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zım. Bu belirli ölçüde kültürel yakınlık, ticari iliş- 
kiler ve anlaşmalarla ilgili. Ama rekabet yoğunluğu 
da önemli bir unsur. Türkiye belki de bu pazarlar- 
da kendi “Mavi Okyanus” unu yaratmaya çalışıyor. 
Diğer pazarlarda gerçekten çok yoğun bir rekabet 
var ve Türk markaları oralara girmekte daha fazla 
zorlanıyor bence. Türkiye böyle bir ortamda acaba 
nerede konumlanmalı? Katma değer yaratabilmek 
çok önemli. Burada özgünlük devreye giriyor. Aca- 
ba biz özgün değerlerimizi iyi değerlendirebiliyor 
muyuz? Zeytinyağını, kayısıyı bizden alıp çok daha 
yüksek fiyata satan ülkeler var, biz neden bu ürün- 
leri yüksek katma değerle pazarlayamıyoruz? Bu- 
rada iki neden aklıma geliyor, bir tanesi ülke ima- 
jı. Acaba bu imaj bize engel oluyor mu? Bir diğeri 
de pazarlama konusunda yeterince yetkin olup ol- 
madığımız. Çünkü bir yere kadar geliniyor, oradan 
sonra ileri adım atılamıyor. Uluslararası pazarda ba- 
şarılı olan markalarımız da var ve bunların yaptık- 
larından diğer markalar kendilerine önemli dersler 
çıkartabilirler. Hizmet sektöründe THY, dayanıklı 
tüketimde Arçelik, hızlı tüketimde Ülker uluslara- 
rası pazarda başarı elde etmiş Türk markalarına ör- 
nek verilebilir. THY'nin dünyaca ünlü isimleri mar- 
kasıyla ilişkilendirerek küresel pazara seslenmesi 
çok doğru bir strateji. Ama özgün bir değeri yeni pa- 
zarlara sunma konusunda önemli bir girişim olan 
Simit Sarayı'nın yeterince ivme kazanamadığını 
düşünüyorum. Bize özgü ürünlerle katma değer ya- 
ratmak, onları iyi pazarlamak, hangi alanlarda yet- 
kin olduğumuzu dünyaya duyurmak zorundayız. 
Turguality ile Türk markası yaratma çabası önem- 
li bir adım ama on yılda on dünya markası yarat- 
ma hedefinin irdelenmesi gerekiyor. Neler başarıl- 
dı, nerelerde istenen performans sağlanamadı? Bu 
konuda belki düzeltici adımlar atılabilir. Bazı ek- 
siklikler olduğu kesin. Ben illa küresel marka ya- 
ratmak gerekmiyor diye düşünüyorum. Adım adım 
gidebiliriz. İlk hedef uluslararası pazarda güçlü, ta- 
nınan markalar yaratmak olmalı. 


PINAR BÜYÜKBALCI: Filiz Hocanın söylediği ile 


ilgili aklıma kültürel değerlerimizle özgünlük ya- 
ratarak bir marka haline gelmemiz geliyor. Benim 
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bununla ilgili sevdiğim bir kavram vardır, “kül- 
türel arbitraj stratejileri” diye. Ben bunu dersler- 
de de altını çizerek anlatırım. Bizim kültürümüze 
özgü bir şeyi biz ne kadar pazarlayabiliyoruz, ön- 
ce onu bir düşünmek gerekiyor. Ülke algısının bi- 
raz da kaldıraç etkisi oluyor. Kültürel arbitraj stra- 
tejisi: farklardan yararlanarak piyasalarda kendine 
yer bulabilmek ve avantaj elde etmek üzerine ku- 
rulu basit bir strateji. Kültürel farklar olarak neler 
var? Burada bize özgü bir çini sanatı olabilir, bir 
yiyecek maddesi olabilir, bir kültürel motif olabi- 
lir. Ama ben herhangi bir yiyecek maddesini, me- 
sela fındığı, üretip raflara koyabilirim ama benim 
ardımdan 10 tane daha fındık üreticisi çıkar, on- 
lar da fındığı raflara koyabilir, o zaman fark olma- 
dığı için ürünü çok küçük kar marjları ile satmak 
zorunda kalırım. Ama fındıktan Nutella gibi fındık 
ezmesi yaratıp, katma değerle farklılaştırabilirsem 
kar marjım çok daha yüksek olabilir. Hep dersler- 
de anlattığım bir örnek var: Arap kahvesi meşhur- 
dur, baharatlı meşhur bir kahve ama pişirmesi çok 
özel, uzun bir süre kaynıyor, altı kısılıyor vs. yani o 
coğrafyaya gidip de oraya özgü baharatlı Arap kah- 
vesi aldım, hadi eve gidip bunu pişireyim diyebi- 
leceğiniz çok kolay bir şey değil. Oradan çıkan bir 
kadın girişimci bunu bir instant kafe haline getiri- 
yor. Birtane de bizim Arçelik Telve gibi makinasını 
yapıyor. Bu harika bir inovasyon. Özgünlük yarat- 
tı, inovasyon yarattı. Önceki senelerin en çok yatı- 
rım alan girişimlerinden bir tanesi oldu. Doğrudan 
Arap kahvesini paketleyip rafa koysaydı anında 
taklit edilirdi. Çok basit olarak kahve satıyor aslın- 
da. Biz de ne kadar kendi kültürümüze özgü ürün- 
lerde bunu uygularsak, farklılaşmış, inovatif Türk 
markası, Türk algısı yaratabileceğiz. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Çinicilik bize özgü bir sa- 
nat dalı diye biliyoruz ve onun kullanalım diyo- 
ruz ama geçenlerde, Hollandalılar Delft şehrinde 
ürettikleri çinilerle çini sanatını da sahiplenmiş- 
ler, KLM'in uçaklarının dışını çini şeklinde kapla- 
malarla giydirmişler, içerdeki uçuş güvenliği vide- 
osunda da çinilerle canlandırma yapmışlar. Ya da 
İtalyanlar şu anda Kanada'da, Avustralya da ya da 
Şili'de fındık yetiştirmeye uğraşıyorlar. Fındıktaki 
üstünlüğümüz de elimizden kayıp gidecek. 


“İŞLETMELER ENDÜSTRİ 4.0'I ÇOK 


İYİ ALGILAMALI, BENİMSEMELİ 


İÇSELLEŞTİRMELİ, BUNA GÖRE ÜRETİM 
YAPMAYA ÇALIŞMALI” 


» İlkay Karaduman 
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ELİF KARAOSMANOĞLU: Kültürel farklılıklardan 
faydalanarak dışarıda markalaşmaya çalışmak- 
la ilgili olarak şunu öne çıkarmak isterim. Bir ülke 
sanatını ihraç edemiyorsa, kültürel farklılıklardan 
faydalanma şansı da minimize oluyor maalesef. 
Örneğin bizim yetenekli ressamlarımızı yurtdışın- 
da kaç kişi biliyor? Eğer kendi girişimleri olduysa, 
yurt dışında bir iki kişi biliyordur. Siz eğer sanatı- 
nızı ihraç etmeyi başaramıyorsanız, kültürünüzle 
ilgili de bir algı oluşturabilme şansınızı yitiriyorsu- 
nuz. Ozaman kulaktan dolma, “öyledir onlar” algı- 
sı üzerinden konumlanıyorsunuz. Benim gözlem- 
lediğim sanatını ihraç etmiş olan ülkeler, “bunlar 
tasarım da yapıyordur” algısını da ihraç etmeyi ba- 
şarabiliyor. Tasarım algısını ihraç etmeyi başarabi- 
lenler de, “bunlar yenilikçidir (inovatiftir)” algısını 
da ihraç etmeyi başarabiliyor. Bunları yapabildiği- 
niz zaman arkasından her türlü markanızı da ulus- 
lararası pazarlara sokabilir, bu pazarlarda önde ge- 
len markalar yapabilirsiniz. 


İLKAY KARADUMAN: Ben biraz daha konuyu 
mikro düzeye çekmek istiyorum. Biraz evvel, iş- 
letmeler ne yapmalı demiştik. Biraz bundan bah- 
setmek istiyorum. En başta dünya pazarına bak- 
tığımız zaman pazarın yüze 50'den büyük bir 
bölümü günde 1 dolardan az para kazanan insan- 
lardan oluşuyor. Makarna örneğini de verdik. Aca- 
ba hedeflediğimiz bu pazar mı olmalı, yoksa küre- 
sel bir marka oluşturabilmek için gelir düzeyi daha 
yüksek bir pazarı mı hedeflemeliyiz? Sanıyorum 
ki işletmeler gelir düzeyi daha yüksek olan pazar- 
lara doğru açılmalı. Bunda da hocamın da bahset- 
tiği ülke menşei etkisi devreye giriyor. Genellik- 
le bu 1 dolardan düşük gelirli olan pazarlar bizim 
ürünlerimizi daha doğrusu ülke imajımızı pozitif 
olarak algılarken, yüksek gelirli pazarlarda negatif 
bir algı söz konusu. Bunu değiştirmeye yönelik ola- 
rak hareket etmemiz lazım. Diğer taraftan işletme- 
ler Endüstri 4.0'ı çok iyi algılamalı, benimsemeli, 
içselleştirmeli, buna göre üretim yapmaya çalış- 
malı ve hedef pazarında kimler var, buna çok iyi 
bakmalı. Artık baby boomer kuşağı, X kuşağı eski- 
di, hedef pazarımız bunlar değil. Y kuşağı bile de- 
gil. Z kuşağına bakmalıyız belki de. Bu insanlar ne 
istiyorlar, bu insanlara nasıl ulaşabiliriz? Pazarla- 
ma iletişimlerini de şirketler buna göre şekillen- 
dirmeli. Bu insanlara markalarını yeni dijital ileti- 
şim kanallarından duyurmaya çalışmalı. 


FATİH ANIL: İmaj konusunda 2010'a kadar bir pat- 
lama yaptık, fakat 2010'dan sonra imaj biraz bozul- 
du. Biraz da kibar konuşuyorum. Gelirken turizm 
programı dinledim. Kişi başı gelir 610 dolara düş- 
müş ki bu felaket. Hakikaten ülke imajını topar- 
lamamız gerekli. Mesela Kore” de sistemi 4 tane 
marka taşıyor baktığınız zaman. Geçen sene Tür- 
kiye'nin ihracatı kabaca 150 milyar dolar. Sade- 
ce Samsung International'ın cirosu geçen sene 187 
milyar dolar. İşte marka değeri bu. 4 Kore markası 
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hala çok ciddi devlet desteği alıyor. Artı, İtalya'nın 
bütün markaları, o bildiğimiz efsane markalar, çok 
ciddi devlet desteği alıyorlar. Devlet mutlaka bir 
şekilde ihracatı ve marka oluşturmayı, Ar-Ge' yi 
teşvik etmeli. Bu anlamda bence Turguality proje- 
si çok kıymetli bir proje ve arttırılarak desteklen- 
mesi gerektiğini düşünüyorum. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Gökçe Bey “Yaşlı Değirmen- 
ci” yani, Anadolu Efes grubunun Rusya' daki bira 
markası neler yaparak başarılı oldu? 


GÖKÇE DAYI: Yaşlı Değirmenci ilginç bir vaka. 
Yaşlı Değirmenci markası, Rusya'da faaliyet göste- 
ren bir marka ve bu markayla ilgili yapılan pazar 
araştırmaları gündeme geldiğinde, Rus tüketiciler 
diyorlar ki “dedem de onu içtiği için ben onu ter- 
cih ediyorum”. Oysa dedesi değil babası bile içmiş 
olamaz, markanın mazisi o kadar eski değil. Fakat 
bir Türk markasını Rus markasıymış gibi pazara 
sunup, görsel çalışmalarını da ona göre düzenleyip 
bahsedilen dezavantajı aşmışlar. Bu ona iyi bir ör- 
nek. Ülke imajı ile ilgili konuşmalar yapılırken ak- 
lıma, Amerikan pazarındaki Japon otomobillerinin 
yaptıkları geldi. Japonlar bu pazara verdikleri oto- 
mobillerin kalitesini yükselterek, önce Japon ara- 
ba markalarının sonra da Japonya' nın ülke imajını 
düzeltmiş ve başka ürünlerin de kapısını açmışlar- 
dır. Şimdi Çin de aynı stratejiyi izliyor. Ülke imajı- 
nın iyileştirilmesi gerçekten çok önemli bir nokta. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: Orada Japonların stratejisi- 
ni hatırlamakta fayda var. Japonlar kendi markaları 
ile değil, Amerikan pazarına yarattıkları yeni mar- 
kalarla girdiler. Toyota Lexus'la, Nissan Infinity ile, 
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Honda Acura ile girdi. Yeter ki Toyota, Nissan, Hon- 
da'nın kalitesiz Japon arabası imajından kurtulsun- 
lar diye. Orada bir pazarlama hilesi vardı aslında. 


DİLEK SAĞLIK: Bir de oradaki büyük benzin krizi- 
ni kullandılar. Krizde Amerikanların ekonomik ol- 
mayan arabaları satılmamaya başlayınca, çok iyi bir 
pazar araştırması yaparak Japonların pazara girişle- 
ri gerçekleşti. Ben bir de medyanın etkisini ortaya 
koymak istiyorum. Bizdeki olaylar çarşaf çarşaf, ar- 
tık beni bile rahatsız etmeye başladı. Biraz kol kı- 
rılır yen içinde kalır mı demek gerekli? Yurt dışın- 
da zaten Türk imajına yönelik birçok olumsuz şey 
var. Gerçekliği var anlamında söylemiyorum ama 
bunları bu kadar anons etmek, paylaşmak ne ka- 
dar doğru çünkü özellikle bazı Batı ülkelerinin bu 
anlamda medyaya blokajları var. Ülke imajına zarar 
vermeme anlamında yapıyorlar bunu. 


SELÇUK TUZCUOĞLU: O zaman özetlemek gere- 
kirse; Türk üreticilerinin uluslararası pazarlarda 
yarattıkları güçlü markalarla rakiplerine kafa tu- 
tabilmeleri için öncelikle devlet desteği şart. Ayrı- 
ca hedef pazarların daha iyi analiz edilmesi, eğitim- 
de gençlerin sorgulamasına ve yaratıcılığına destek 
veren bir sisteme geçilmesi, ülke imajının iyileştiril- 
mesi, uluslararası pazarlardaki trendlerin yakından 
takip edilmesi, dijital teknolojilerin ve big datanın 
daha verimli, daha akıllıca kullanılması, kültürel 
değerlerimizin korunup markalaştırılması ve sa- 
natımızın ve sanatçılarımızın tanıtımı için de çaba 
gösterilmesi, operasyonların maliyet avantajı olan 
diğer pazarlara kaydırılması önereceğimiz diğer 
önlemler... Hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek 
ay yeni bir konuda buluşmak üzere hoşça kalın... 


80-8 oy yamIRIM 


ARSA GENÇLERE İNDİ, 
KONUTUN ALTERNATİFİ 


HALİNE GELDİ 


Kanal istanbul, 3. Köprü güzergahı ve 3. Havalimanı projeleri, İstanbul'da 
arsa yatırımının cazibesini artırdı. Istanbul'da arsa yatırımının olmazsa 
olmaz noktası Arnavutköy ve Kayaşehir olarak öne çıkıyor. 


Trakya'nın birçok 


O 
Traky i | 
bölgesinde arsalarda « 
su'havzası ya da | 
SIT alanı olma 
özelliği bulunuyor. 
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EMLAKJET arsa arama verilerine 


göre, Ocak ayından Aralık ayına kadar 
son 12 aylık değişimlere bakıldığında, 
İstanbul'daki arsa aramalarında artış 
sırayla en çok Çatalca yüzde 85, Silivri 
yüzde 55 ve Arnavutköy'de yüzde 

49 olarak gerçekleşti. Emlakjet'in bu 
bölgelerdeki arsa satılık ilan değer 
verilerine bakıldığında ise son 1 yılda 
Çatalca'da satılık arsa ilan fiyatlarının 
metrekarede yüzde 11 artışla 220 TU'ye, 
Silivri'de yüzde 1 artışla 253 TL'ye, 
Arnavutköy'de yüzde 37 artışla 765 TL'ye 
çıktığı göze çarpıyor. Arsa yatırımlarında 
genel/geçer ve en önemli kriterleri 
kamunun yatırımları (havaalanı, sanayi, 
liman, ...) ve ulaşılabilirlik (otoban, 
demiryolu, metro) imkanları kriter 
olarak alınabilir. Özellikle Ulaştırma 
Bakanlığı'nın yatırım planları önemli. 
Bu anlamda Kanal İstanbul, 3. Köprü 
güzergahı ve 3. Havalimanı projelerinin 
kesiştiği noktalar arsa yatırımı 
anlamında mutlaka kazanç sağlıyor. 
Arsa fiyatları, bu fırsatlar kadar su 
toplama havzası, koruma bölgesi, SİT 
alanı gibi kısıtlarla da alakalı olarak 
değişkenlik göstermekte. İstanbul'da 
arsa yatırımının olmazsa olmaz noktası, 


Arnavutköy ve Kayaşehir olarak öne 
çıkıyor. Çünkü bu bölgeler Kanal 
İstanbul'un geçeceği ana güzergahlar. 
Bu bölgelerde sazlık araziler bile 
perakende hızıyla el değiştiriyor. En çok 
talep gören nokta ise Şamlar Köyü. Lakin 
imarın açıklanmaması nedeniyle herkes 
tetikte bekliyor. İmarın açıklanmasıyla 
beraber gerçekten bol sıfırlı rakamların 
konuşulacağı bir gerçek. Şamlar Köyü'nde 
arsa fiyatları 450-500 TL civarında 
seyrediyor. Arnavutköy Sazlıbosna'da 
ortalama 600 TL seviyesinde olan fiyatlar 
Yassıören'de 800 TL'ye kadar çıkıyor. 
Çünkü bu bölge Hadımköy'e de çok 
yakın konumda bulunuyor. 


Trakya arsa yatırımında nasıl bir 
potansiyel taşıyor? 

Emlakjet arsa arama verilerine göre, 
Ocak ayından Aralık ayına kadar son 
12 aylık değişimlere bakıldığında, 
Tekirdağ'da ise 6 lokasyon dikkatleri 
çekiyor. Bunlar arsa aramalarındaki 
artış açısından sırayla en çok, Şarköy 
yüzde 161, Kapaklı yüzde 113, Saray 
yüzde 88, Uzunköprü yüzde 56, Keşan 
yüzde 28 ve Enes yüzde 8 olarak 
görülüyor. Emlakjet'in bu bölgelerdeki 
arsa satılık ilan değer verilerine 
bakıldığında ise son 1 yılda Keşan'da 
satılık arsa ilan fiyatlarının metrekarede 
yüzde 49 artışla 182 TL'ye, Şarköy'de 
yüzde 35 artışla 133 TL'ye, Uzunköprü'de 
yüzde Il artışla 85 TL'ye, Enez'de yüzde 
22 artışla 127 TL'ye, Saray'da yüzde 17 
artışla 206 TL'ye, Kapaklı'da ise yüzde 
14 artışla 560 TL'ye yükseldiği görülüyor. 
İstanbul'a yakınlığı ve arsa fiyatlarının 
makul olması sebebiyle konut ve arsa 
yatırımcısının en çok tercih ettiği 
bölgelerden biri haline gelen Tekirdağ, 
3. Köprü bağlantı yoluna yakınlığı, 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Otoyolu projesi, Saray'da yeni projeler 
ve Çerkezköy'ün gelişen sanayisi ile 
gelişiyor. Körfez'den son dönemde 
yatırımcıların ilgisini çeken bölgelerden 
biri olan Tekirdağ'ın emlak piyasasına 
altyapı projeleri hız veriyor. 

Trakya'da arsa yatırımı özellikle 
İstanbul'da yaşayanların önem verdiği 
bir konu haline geldi. Zira batıya doğru 
hızla büyüyen şehirde özellikle Kanal 
İstanbul projesinden sonra askeri 
alanların bile yapılaşmaya açık hale 
geldiği son 4 yılda yeni hedef Trakya'da 
arsa yatırımı. Trendi hızla yükselen 
bölgeler arasında Trakya Ergene, 
Lüleburgaz ve Pınarhisar yer alıyor. 


GİZEM MORAL KUNTER 
Emlakjet Genel Müdürü 


“Kanal İstanbul'un geçeceği 
bölgelerde sazlık araziler bile 
el değiştiriyor.” 


Trakya'nın iç bölgelerinden arsa almak 
elbette daha hesaplı. Lakin burada 
önemli olan oturum amacıyla mı 
yatırım amacıyla mı alım yapıldığıdır. 
İstanbul'dan uzaklaştıkça düşen fiyatlar 
yatırımın geri dönüş süresini de daha 
uzun hale getiriyor genellikle. Dikkat 
edilmesi gereken ikinci husus ise 
arsanın özelliği. Trakya'nın pek çok 
köyünde arsalarda su havzası yada SİT 
alanı olma özelliği de bulunuyor. Doğru 
bir yatırım için arsanın müstakil parsel 
olması da büyük önem taşıyor. 


Çerközköy hep gündemde 
Tekirdağ'da artan ilgi nedeniyle arsa 
fiyatlarında yaşanan artış, konut 
alımlarını da etkiliyor ve daha önceki 
yıllarda yüzde 20 karşılığında yerlerini 
müteahhitlere veren mülk sahiplerinin 
bu oranı yüzde 50'ye kadar yükseltmesine 
neden oluyor.Çerkezköy ise yıllardır 
Trakya'nın en önemli sanayi 
bölgelerinden biri olma özelliğini 
taşıyor. İstanbul'daki birçok büyük 
fabrikanın tesislerini Çerkezköy'e 
taşımasından bunu biliyoruz. Birkaç yıl 
öncesine kadar Çerkezköy'e bağlı bir 
belde belediyesi olan Kapaklı'nın, ilçe 
statüsüne kavuşması nedeniyle satılık 
daire ilanlarının hızla arttığı Trakya 
ilçeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını 
söyleyebiliriz. Organize Sanayi Bölgesi 
barındıran Kapaklı, iş sahalarının fazla 
olması bakımından da konut ve arsa 
yatırımcılarının ilgisini çekiyor. — 
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—  / YATIRIM 


“UZUN VADEDE EN ÇOK 
KAZANDIRAN YATIRIM ARACI” 


Yeşil Vadi kurucusu Rafet Orhan: “Altın, Euro, Dolar, tahvil, 
konut gibi alternatifler arasında istatiksel olarak uzun vadede 
en çok kazandıran yatırım aracının arsa olduğu aşikar.” 


TRAKYA'DA birçok bölgede ve İstanbul 
Silivri, Ortaköy'de arsa yatırımcılarına 
alternatifler sunan Yeşil Vadi Arsa 
Ofisi'nin kurucusu Rafet Orhan, 

son dönemde gençlerin arsaya ilgi 
göstermeye başladığını belirtiyor. 


Arsa yatırımının uzun vadeli 
getirisini diğer yatırım 

araçlarıyla kıyasladığınızda neler 
söyleyebilirsiniz? 

Rakamlar ortada. Altın, Euro, Dolar, 
tahvil, konut gibi alternatifler arasında 
istatiksel olarak uzun vadede en çok 
kazandıran yatırım aracının arsa 
olduğu aşikar. Fakat ekonomistler 
arsayı ön plana çıkaramıyor. Bence 
sebebi, arsanın Türkiye'de güvensiz bir 


zeminde konumlanması. 20 yıl boyunca 
17 bin kişinin üzerinde vatandaşımızı 
arsa sahibi yaptık. Yatırımcılar arsaya 
yatırım yaptıkları için mutlular. 


Arsa getirisi, konutun getirisine 
paralel mi seyrediyor? Yoksa iki 
alan birbirinden bağımsız yatırım 
dinamikleri mi gösteriyor? 

Bu göreceli bir konu. Bunu şöyle 
açıklamak isterim. Öncelikle peşin 
alımlar üzerinden mi, yoksa banka 
kredisi ile alımlar üzerinden mi 
değerlendireceğiz? Peşin alımlar 
üzerinden gidersek; standart 500 bin TL 
değerinde bir ev aldığımızı varsayalım. 
Aylık ortalama kira gelirinin 2 bin TL 
olduğunu düşünürsek, 5 yıl sonrasında 


Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin 
kurucusu Rafet Orhan, “Son 
5 yılda arsa yatırımcısının 
yaş ortalaması 55-60'lardan 
35-30'lu yaşlara düştü” diyor. 


120 bin TL getiri sağlamış oluyor. 5 yıl 
sonra bu evi aldığı fiyata satabilirsiniz. 
Banka kredisi ile ev alındığında ise 

işin içine faiz girdiğinden zaten evin 
kâra dönüşmesi 5 yıldan da uzun bir 
süre alıyor. Aynı şekilde yatırımcının 
500 bin TL bir arsa aldığını ve 5 yıl 
beklediğini düşünelim. Şunu garanti 
ederim ki, en az yüzde 100 getiri ile yani 
Imilyon TL'ye o arsayı 5 yıl sonrasında 
kolaylıkla satabilecektir. Konumuna ve 
merkeziliğine göre doğru arsaya yatırım 
yapıldığında bu oran yüzde 150 ve 
yüzde 200'leri de bulmaktadır. 


Arsa yatırımına son dönemde 
gençlerin de ilgi gösterdiği görülüyor. 
Bunun sebebi ne? 

Evet son 5 yılda arsa yatırımcısının yaş 
ortalaması 55-60'lardan 35-30'lu yaşlara 
düştü. Artık teknoloji gelişti; gençler 
devletin resmi sitelerini kullanarak 
gerekli araştırmayı yapıyor ve rahat bir 
şekilde yatırım yapabiliyorlar. 


Yatırımcılar arsa yatırımı yaparken 
nelere dikkat etmeli? 

Alacakları yerin bağlı olduğu belediyeye 
gidip alacakları yerin imarı ne kadardır, 
temelden inşaat izni ne kadardır, 
yükseklik ne kadardır, incelesinler. 
Alacakları yerin tapu kopyası ve projesi 
ile ilgili tapu kadastro memuruna tespit 
ettirsinler. Biz alt yapıları hazır, üst 
yapıları planlanmış, acabaları olmayan 
(acaba yol mu geçer, acaba mezarlık 

mı olur, acaba park mı olur gibi soru 
işaretleri olmayan) yerleri üretip 
müşteriye sunuyoruz. 


Arsa yatırımında önümüzdeki 
dönemde hangi bölgelerin yıldızının 
parlamasını bekliyorsunuz? 

Gelecek 10 yılın en çok prim yapacak 
yeri, sanayinin gelişimi, üniversite 
kapasitesinin büyüklüğü, aldığı göçün 
yükselmesinden dolayı Kırklareli'dir. 
Bununla birlikte Edirne, Tekirdağ ve 
ilçelerinin de yıldızı parlayacaktır. 
Bizim hakim olduğumuz yer Trakya 
bölgesindeki saydığımız il ve ilçelerdir. — 


TÜRKİYE İÇİN 
TÜRKİYE'DE 
ÜRETİYORUZ 


Aa 


444 2 767 


Www.msti-ir.com 
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- < / PAZARLAMA 


PAZARLAMA KLİŞELERİNİ 
KULLANANLARDAN MISINIZ? 


Deneyim yaşatmak, konumlandırmak, değer yaratmak, hikayesi 
olmak, müşteri içgörüsü edinmek... Fiyakalı kavramları kullanmayı 
seviyoruz, peki gerçekten hakkını verebiliyor muyuz? 


sa 
> 


Yazı Dr. Selçuk Tuzcuoğlu 
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi & Pazarlama Yüksek Lisans 
Programları Koordinatörü 


0 Gl N Ü haftalardır 


biriken işlerimi halletmek 
için kendime ayırmıştım. 
Marka Konferansları, 
dersler, toplantılar derken 
bir türlü vakit bulup da 
halledemediğim tüm 
işlerimi bir çırpıda halletmek 
istiyordum. Sabah önce 
küçük bir kahvaltı etmek 
için her zaman bir şeyler 
atıştırdığım büfeye uğradım. 
“Bir tost, bir portakal suyu” 
dedim. Siparişi alan garson 
“bu sabah kararlıyız size 

bir deneyim yaşatacağız” 
dedi. “Ben sadece tost 
istiyorum” dedim, sert bir 
ses tonu ile garson, “olmaz” 
dedi, “markamıza yeni bir 


konumlandırma yaptık ve 
artık daha müşteri odaklı 
bir strateji benimsedik”. 
Aslında ekstra hiçbir şey 
yapmadı, tostumu ve 
portakal suyumu masaya 
koydu ve gitti. Alelacele bir 
şeyler atıştırdıktan sonra, 
kredi kartımı yatırmak için 
bankaya gittim. Gişedeki 
zarif bankacı hanım, “Sizin 
hayatınıza dokunmak 
istiyorum” dedi. “Fazla 
vaktim yok, ben sadece kredi 
kartımı ödeyip...” derken 
sözümü kesti, “Hayır hayır... 
Sizin için değer yaratmama 
izin verin. Topladığımız 
müşteri içgörülerine göre 
aşılarak karşılanması 


X 
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gereken beklentileriniz 
mevcut”. İçgörümü nereden 
bulmuşlardı bilmiyorum ama, 
beklentim sadece bir an evvel 
kartımı ödeyip gitmekti. 
Neyse fazla oyalanmadan 
işimi halledip çıktım. Biraz 
ilerideki kargo şirketinin 
kapısından girip, “İzmir'e 

bir kargom var, yarın teslim 
olur mu?” diye sordum. “Bu 
ne acele?” dedi gişede oturan 
görevli, “Durun bakalım, 

biz hikayesi olan bir kargo 
şirketiyiz. Kurucumuzun 3,5 
yaşındayken attan düştüğünü 
biliyor muydunuz?” “hayır 
bilmiyordum” dedim, o hiçbir 
şey olmamış gibi devam 

etti, “Sizi ilginç bir müşteri 
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yolculuğuna çıkartacağız...”, 
sözünü kesip, “Ben bir 

yere gitmek istemiyorum, 
sadece bu paket gidecekti” 
diyebildim. Ama kargocu 
ısrar etti, “Biz entegre 
pazarlama iletişimi anlayışı 
ile hayatınızı kolaylaştırmayı 
amaçlıyoruz”. Çaresiz zarfı 
bırakıp çıktım. 

Kitapçının vitrininde 
üzerinde, “Fırsat / Bedava” 
ve “Kazan / Keşfet” yazan 
posterleri görünce merakıma 
yenilip içeriye girdim. “Fırsat 
ürünlerini görmek istiyorum,” 
dedim, “keşfedebileceğim 
neler var?”, ünlü kitapçı 
zincirinin sempatik 
elemanı, “Açıkçası bizde 


keşfedecek bir şey yok. Ama 
CEO'muzun yakın arkadaşı 
danışmanlık görevine 
başlayıp, bilinçaltı iletişim 
yöntemlerini kullanmamız 
gerektiğini söyleyince, biz 

de böyle posterler astık. 
Müşterilerimizin beyni 

daha kolay algılasın diye, 

bir kitabın nasıl okunması 
gerektiğini gösteren grafikler 
hazırladık, duvarları kitap 
okumayı özendiren eflatun 
renge boyadık, içeriye 
müşterileri harcama yapmaya 
teşvik eden, zencefil ve 
bergamot kokusu verdik ve 
merak duygumuzu tetikleyen 
kuş sesi içeren müzikler 
çalıyoruz. Tabii ki hepsi size 
özel, sadece sınırlı bir süre 
için”. Biraz kitaplara bakıp, 
kuş sesi dinleyip dışarı çıktım. 


“Influencer'ların 

gücü adına..." 

Kozmetik dükkanının 
tabelasını görünce 
deodorantımın bittiğini 
hatırlayıp içeri girdim. Satıcı 
kadın ısrarla bana başka bir 
markayı satmaya çalışınca 
neden bu kadar üstelediğini 
sordum, “Biz influencer'ların 
gücüne inanıyoruz. Siz 
şimdi bunu almaya karar 
verin, biz deodorantı evinize 
yollayalım, siz de parayı 
yandaki manava bırakın”. 
Kafam karışmıştı, “Neden 
eve, neden manava?” diye 
şaşkınca sordum, “Artık 
omni-channel uygulamamız 
başladı. İnovatif, yaratıcı ve 
vizyoner uygulamalarımız 
ile sadakat yaratmayı 
amaçlıyoruz. Bizim için 
müşteri memnuniyeti 

çok önemli. Aksi takdirde 
sürdürülebilirlik çok zor!” 
Fazla zaman kaybetmemek 
için tavsiye edilen 
deodorantı alıp çıktım. 

Ne zamandır ihtiyaç 
duyduğum kulaklıkları 
almak için yolumun 
üzerindeki elektronik 
markete girdim. Aradığım 
ürünün üzerinde “399.99TI.” 
şeklinde bir etiket 


vardı. Benimle ilgilenen 
delikanlıya, “Niye 400 
demiyorsunuz da 399.99? 
Kendimi aldatılmış 
hissediyorum” deyince, 
“Olur mu öyle şey, bizim 
için marka - müşteri ilişkisi 
en önemli şey. Bu tipik bir 
fark yaratan fiyatlandırma 
stratejisi. Size kaça aldın diye 
sorun olursa, üç yüz-küsur 
der, böylece kendinizi daha 
iyi hissedersiniz. Ayrıca 
bakın kasanın yerini de 
değiştirdik. Neden? Çünkü 
bizim için değişmeyen tek 
şey değişim”. 400 TL verip 

1 kuruşu ısrarla istedim. 
Kasadan 1 kuruş çıkmayınca 
satış elemanı cebinden 1 
kuruş vermek zorunda kaldı. 
Arkamdan hala, “Bizim 
markamız kabile üyelerinin 
mutluluğu için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmaz” 
diye sesleniyordu. 


Bizim de suçumuz var 
Günün sonunda çarşıda 
başıma gelenleri düşününce 
aslında pazarlama ile 
uğraşan bir kişi olarak 
geldiğimiz noktada benim 
de suçumun olduğunu 
hatırladım. Hangi pazarlama 
kitabını açsanız, hangi 
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“İNOVATİF, YARATICI 
VE VİZYONER 
UYGULAMALARLA 
SADAKAT YARATMAYI 
AMAÇLIYORUZ. 
BİZİM İÇİN MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ ÇOK 
ÖNEMLİ. AKSİ HALDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 


ÇOK ZOR” 


ekonomi dergisini okusanız, 
hangi marka konferansına 
katılsanız hep aynı klişeler, 
derslerde anlattıklarımız hep 
aynı tavsiyeler. Aslında ben 
bir tüketici olarak sadece iyi 
malzemeden hazırlanmış 
güzel bir şeyler yemek 
istiyorum, amacım “müşteri 
yolculuğu”na filan çıkmak 
değil. Alışveriş ederken 
güler yüzle karşılanıp, 

güler yüzle uğurlanmak tek 
arzum, kimsenin “hayatıma 
dokunması”nı, bana 
“deneyim tasarlaması”nı 
istemiyorum. Aldığım 
ürünün yaratıcısının; 
çocukluğunda ne zorluklarla 
büyüdüğünü bilmek benim 
için zaman kaybı, benim 
için önemli olan; o şirketin 
bugün çevreye saygılı olup 
olmadığı, çocuk işçi 
çalıştırıp çalıştırmadığı, 
vergisini zamanında 

ödeyip ödemediği... 
Herkesin bir hikayesi var, 
biz de tüketicinin yüreğine 
dokunalım” diye hazırlanan 
duygusal temelli reklamlar, 
“herkes sosyal medyada, 

biz olmaksak olmaz” diye 
açılan hesaplar, o kadar 
sıradanlaştı ki, artık markayı 
farklılaştırmıyor, tam tersine 
diğerlerini kopyalar hale 
getiriyor. Yılbaşı arifesinde 
yayınlanan duygusal temelli 
reklamlarda; çocuklu, köpek 
yavrulu senaryoların sonuna 
hangi markanın logosunu 
koysanız olacak. Çünkü 
marka özü ile ilgili hiçbir 
özellik paylaşılmadığı için 
sona kimin logosu konulursa 
onun reklamı oluyor. 
Pazarlama dünyası 
farklılaşalım derken 
aynılaşan markalarla doldu, 
herkes aynı yöntemleri 
kullanıp, aynı vaatleri 
sununca, artık tüketici 
kendisine bir şeylerin 
pazarlanmaya çalışıldığını 
anladı. Unutmayalım kien 
iyi pazarlama, müşteriye 
“bana şimdi galiba bir şeyler 
pazarlanıyor” duygusu 
yaratmayan pazarlama... — 
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“DUMANSIZ KALKINMA” MODELİ 


önemli bir üretim ve istihdam 
alanı olarak geliştiriliyor. 
89 40binöğrencisiolan Namık 
Kemal Üniversitesi ile yıllık 
2,5 milyon kapasiteyle 
Türkiye'nin en büyük 
transit konteyner limanı 
Asyaport da, Süleymanpaşa 
bünyesinde yer alıyor. 
Süleymanpaşa Belediye 


Ekrem Eşkinat, 
“Sürdürülebilir 


çıkıyoruz” diyor. 


Tekirdağ'ın merkezini oluşturan Süleymanpaşa Belediyesi, yörenin zengin kültürel, 
doğal varlıklarını harekete geçirerek, tarım, bağcılık ve turizme dayalı, kendi değerleri 
ve potansiyelinden güç alan bir “dumansız kalkınmayı" hedefliyor. 


İSTANBUL'DAKİ sanayinin 
göçü, Trakya'yı Türkiye'nin 
nüfusu en hızlı artan bölgesi 
haline getirdi. Türkiye 
İstatistik Kurumu'nun 
1975-2000 yılları arasına 
ilişkin net göç hızı verilerine 
göre Tekirdağ, bu dönemde 
Türkiye'de nüfusu en 

çok artan şehirdi. Trakya 
Kalkınma Ajansı'nın Türkiye 
İstatistik Kurumu ve 

nüfus projeksiyonlarından 
aktardığına göre, Tekirdağ'ın 
nüfusunun 2020'de 1 milyonu 
geçmesi bekleniyor. 2023'de 
ise bu kentin nüfusunun 
Imilyon 73 bin kişiye 
yükselmesi öngörülüyor. Aynı 
projeksiyonlara göre 2023'te 
Kırklareli 350 bin, Edirne 


ise 415 bin kişilik nüfuslara 
ulaşacaklar. Trakya'da sosyo 
ekonomik açıdan bir başka 
önemli gelişme ise, bölgeye 
dışarıdan göç devam ederken 
bir yandan da, kırsal nüfusun 
kent ve ilçe merkezlerine 
gelmesi. Tekirdağ'da kırdan 
göç, şehrin merkezine 
akarken, sanayi tesislerinde 
çalışmak için kent dışından 
gelenler, Çorlu, Çerkezköy 
gibi ilçelerde yoğunlaşıyorlar. 
Tekirdağ'ın merkezini 
oluşturan Süleymanpaşa 
Belediyesi, yörenin zengin 
kültürel, doğal varlıklarını 
harekete geçirerek, tarım, 
bağcılık ve turizme 

dayalı, kendi değerleri ve 
potansiyelinden güç alan 


bir 'dumansız kalkınmayı 
hedefliyor. Yaşanabilir 

bir şehrin yollarını, daha 
çok üretim ve daha çok 
sanayileşmede değil de 
tarımda, doğada, kültürde, 
sanatta arıyor. Belediye, 
şehirde yaşayan her 
yaştan insanın, ömrü 
boyunca eğitimden sağlığa 
tüm ihtiyaçlarını insani 

ve nitelikli bir biçimde 
karşılayabilme seviyesine 
ulaşmış, büyükşehirlerin 
imkanlarını sakinlerine 
kendi yaşadıkları şehirde 
sunabilmeyi amaçlayan 
bir yerel yönetim politikası 
izliyor. Yörede yüzlerce 
yıllık geçmişi olan bağcılık 
ve şarap üretimi desteklenip 


Başkanı Ekrem Eşkinat 
kalkınma stratejisini 

şöyle anlatıyor: “Tarım 
kentiyiz ve nitelikli tarım 
ürünleri yetiştirerek, 
hammaddeyi işlenmiş 
ürüne dönüştürerek, hem 
vatandaşlarımıza istihdam 
hem de katma değeri yüksek 
ürünlerle kentimize yüksek 
gelir getirecek iş alanları 
yaratmayı düşlüyoruz. Üzüm 
bu coğrafya için en uygun 
tarım ürünlerinden biri. 
Hem sofralık hem şaraplık 
üzümler için çok uygun 

bir iklime sahibiz. Bunun 
yanında Türkiye'de tek olan 
ve 1930 yılında Mustafa 
Kemal Atatürk'ün kurduğu 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
ve 1500'den fazla farklı üzüm 
çeşidinin yetiştirildiği açık 
hava müzesine ev sahipliği 
yapıyoruz. Bu kadar bağcılığa 
elverişli bir klimaya sahip 
olan şehrimizi üzüm ve 
bağcılık alanında daha 

fazla geliştirmek için yerel 
yönetim olarak elimizden 
gelen katkıyı veriyoruz. Biz 
etrafımız organize sanayi 
bölgeleri ile doluyken 

hava kirliliği olmayan, 
sürdürülebilir kalkınması 
olan ve bağcılığı, tarımı 
önceleyen bir anlayışla bölge 
bağcılığına sahip çıkıyoruz.” 
Belediye, bölge tarihinde 
önemli bir yeri olan bağcılığı 


yeniden canlandırmak 
amacıyla her yıl Trakya Bağ 
Bozumu ve Ekoloji Festivali 
düzenliyor. Pekmezden 
bulamaya kadar üzümden 
yapılan çok çeşitli ürünlerin 
sergilendiği Festivalde, 

en güzel sofralık üzüm 
yarışmasında dereceye 
girenlere de ödülleri 
veriliyor. Kaliteli üzümleriyle 
ünlü Trakya bölgesi 62 

bin 400 dekarlık bir bağ 
varlığına sahip. Tekirdağ”da 
37 bin 400, Edirne'de 18 bin 
ve Kırklareli'de 5 bin 400 
dekarlık bağ alanında tarım 
yapılıyor. Bölgede bir yılda 
üretilen üzüm miktarı 70 
bin tona yaklaşıyor. Trakya, 
şaraplık ve sofralık üzüm 
çeşitleriyle tarladan satışının 
yanı sıra işlendiğinde katma 
değeri yüksek ürünlere 
dönüşen bağcılıktan 

elde ettiği geliri daha da 
arttıracak bir potansiyele 
sahip. Galatasaray Lisesi 

ve Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 

mezunu olan Eşkinat, iyi 
bir deresim koleksiyoneri. 
Koleksiyonunda, önemli 
sanatçıların resimlerinden 
oluşan 500'e yakın resim 
yer alıyor. Tekirdağ 
Süleymanpaşa Belediyesi, 
Eşkinat'ın sanata olan 

ilgisi dolayısıyla kültür- 
sanat alanında son derece 
aktif. Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Bisanthe Taş 
Heykel Sempozyumu, 
Süleymanpaşa sahil 
marinada dünyaca 

ünlü isimleri ağırlıyor. 
Süleymanpaşa Belediyesince 
bu yıl dördüncüsü yapılan 
Uluslararası Bisanthe 
Plastik Sanatlar Çalıştayına 
ise 6ülkeden 26 ressamın 
katıldı. Bu yılki teması deniz 
ve rüzgar olan çalıştayda 
sanatçılar özgün eserler 
armağan ettiler. — 


Yöneticilerinin yarısı kadın 


Insan kaynaklarında “çeşitliliği” 
Türkiye'ye uluslararası şirketler tanıttı. 
Onlardan biri de DHL Express. Hiç 
kadın kurye gördünüz mü? DHL'de var. 


DHL Express, Deutsche Post DHL 
grubunun hızlı hava taşımacılığı 
alanında faaliyet gösteren şirketi. 
Türkiye'de 22 noktada ve 30'un 
üzerinde şehirde, 2 uçak ve 400 araçtan 
oluşan bir filoyla 12 bin aktif müşteriye 
hizmet veriyorlar. Tüm bu işi 1.000'e 
yakın çalışanla sürdürüyorlar. Zor bir 
operasyon. Çalışanların yaklaşık 400'ü 
operasyon, 140'ı satış, 100'ü müşteri 
hizmetleri ekiplerinden, geri kalanı da 
idari birimlerden oluşuyor. DHU'nin 
insan kaynaklarını, İnsan Kaynakları 
ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ayla Çetinbora yönetiyor. 
DHL yönetim kadrosu, ağırlıklı olarak 
işin mutfağından geliyor. Yani şirket 
kendi yöneticilerini yetiştiriyor. 
Çetinbora, “Takım liderlerinden genel 
müdür yardımcılarına kadar birçok 


DHL İnsan Kaynakları ve 
Kaliteden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ayla Çetinbora. 


yönetici arkadaşımız alt kadrolardan 
yükselerek gelmişlerdir. Bunun en 
dikkat çeken örnekleri şirkete kurye 
pozisyonunda başlayan şu andaki genel 
müdürümüz ve yarı zamanlı antrepo 
çalışanı olarak başlayan operasyon 
direktörümüz” diyor. Lojistik 
sektöründe çalışanlar anlamında en 
önemli ihtiyaç iyi yetişmiş ve ciddi 
anlamda uzmanlaşmış ara kademe 
çalışanlar. Çetinbora, bu açıdan meslek 
liselerinin önemini vurguluyor. DHL, 
lojistik meslek okullarından gelen staj 
başvurularının neredeyse hepsini kabul 
ediyor. Çetinbora, “Bunu hem sektörün 
geleceğine hem de kendimize yatırım 
olarak görüyoruz” diyor. DHL, eğitim 
konusunda iddialı. Tüm çalışanlarını 
CIS (Certified International Specialist 
- Sertifikalı Uluslararası Uzman) 
eğitiminden geçiriyor. Eğitim, firma 
kültürü eğitimi ile başlıyor. Çalışanlar 
finans, satış, operasyon, pazarlama, 
müşteri hizmetleri ve insan kaynakları 
gibi spesifik modüllere katılıyor. 
Yöneticiler, “21. yy DHL Express lideri 
nasıl olmalı? Onlardan beklentilerimiz 
neler? Ekip toplantısı nasıl yapılır?” 
gibi soruların cevaplarını öğreniyor. 
Çetinbora şöyle diyor: “Yöneticilerin 
mutlaka ekiplerine de koçluk 
yapmasını bekliyoruz. Eğitimlerde 
kişiye özel tablet dağıttığımız gibi 
çalışanlara pasaport da veriyoruz. Bu, 
tıpkı orijinalinde olduğu gibi fotoğraflı, 
isimli, imzalı bir pasaport. Her eğitimde 
kişi pul, damga ve eğitimcinin imzasını 
alıyor. Ödülleriyle eğitimleri dahil 

her şey o pasaportun içinde var.” DHL 
Express Türkiye, kadın istihdamında 
Türkiye'nin epey önünde. Üst ve 

orta kademe yönetim ekibin yüzde 
50'si kadın yöneticilerden oluşuyor. 
Çetinbora bu konuda şunları söylüyor: 
“Erkek işi olarak görülen işlerin 

de kadınlar tarafından başarıyla 
gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz 
bu yüzden hiçbir iş ilanımızda 
cinsiyet ayrımı bulunmuyor. Kadın 
kuryelerimizin sayısı artıyor. Yine 

yer operasyonlarından sorumlu olan 
yöneticimiz de kadın.” - 
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Saglık turizminderota artık Türkiye 


Sağlık alanında uzmanlaşmış İngiltere merkezli marketing ajansı Digital Hermes verilerine göre Türkiye, sağlık turizminde 
ilk 10 destinasyon arasına girdi. Türkiye, 40 milyar dolarlık küresel sağlık turizmi pazarından 1 milyar dolar pay alıyor. 


TARİHİ ve doğal güzellikleri 
ile turizm cenneti Türkiye, 
artık sağlık turizminde de 
önemli bir destinasyon haline 
geldi. Yüksek kaliteli sağlık 
hizmetlerini uygun fiyatlara 
sunabilen Türkiye, sağlık 
turizminde ilk 10 destinasyon 
arasına girdi. Sağlık alanında 
uzmanlaşmış küresel dijital 
marketing ajansı Digital 
Hermes verilerine göre geçen 
sene Türkiye'yi 495 bin 
medikal turist ziyaret etti 


Digital Hermes 
CEO'su Anna 
Kaczmarska, 
Türkiye'ye gelen 
sağlık turisti 
sayısında belirgin 
artış yaşanacağını 
söylüyor. 


ve yaklaşık olarak I milyar 
dolar harcama gerçekleştirdi. 
Digital Hermes raporuna 
göre dünyada yaklaşık 

8 milyon hasta, tedavi için 
deniz aşırı seyahat ediyor 
ve küresel sağlık turizmi 
pazarı yıllık 20 ila 40 milyar 
dolar arasında seyrediyor. 
Sağlık turizminde liderliği 
tescilli Tayland'ı, sırasıyla 
Meksika, ABD, Singapur, 
Hindistan ve Türkiye 
izliyor. Medikal turistlerin 


aradıkları tedaviler arasında 
estetik cerrahi, diş ve kalp 
ameliyatları ilk sıralarda 
yer alıyor. Bunları ortopedi, 
kanser tedavileri, tüp bebek 
ve zayıflama operasyonları 
takip ediyor. Digital Hermes 
CEO'su Anna Kaczmarska, 
Avrupalı turistlerin 
Türkiye'yi en çok göz, diş, 
plastik cerrahi, saç ekimi 

ve tüp bebek tedavileri için 
tercih ettiklerini söyledi. 
Anna Kaczmarska, sağlık 


turizminde yüksek kaliteyi 
yakalayan Türkiye'nin büyük 
bir potansiyel taşıdığını ve 
önümüzdeki senelerde turist 
sayısı ve gelirinde belirgin 
bir artış beklediğini belirtti. 
Türkiye'de sağlık turizmi 
paketleri, beş yıldızlı otel 
kalitesinde hizmet sunan 
medikal, termal, spa ve 
wellness tesislerini içeriyor. 
Avrupa'dan Türkiye'ye en 
çok Almanya, İngiltere, 
Hollanda, Rusya, Ukrayna, 
Romanya ve Bulgaristan'dan 
medikal turist geliyor. 
Bunun dışında Ortadoğu 

ve Arap ülkelerinden de 
belirgin bir sağlık turizmi 
akışı gerçekleşiyor. Medikal 
turistlerin Türkiye'yi tercih 
etme nedenleri arasında 
yüksek kalite ve ucuz fiyat 
en önemli unsur olarak öne 
çıkıyor. Diğer ülkelerle aynı 
kalite standardını yakalayan 
Türkiye'de tedavi masrafları 
bazı Avrupa ülkelerine 
kıyasla neredeyse yarı yarıya 
daha ucuz. Örneğin, İngilizler 
tedavi için Türkiye'ye 
geldiklerinde yüzde 50'den 
fazla tasarruf ediyor. Son 
yıllarda sağlık turizminde 
en önemli destinasyonlar 
arasına girmeyi başaran 
Türkiye, beş yıldızlı otel 
standartlarında sunduğu 
yüksek kaliteli servis ve 
ucuz maliyetlerin yanı 

sıra iyi eğitimli uzman 
doktorları ile fark yaratıyor. 
Anna Kaczmarska, “Eğer 
yüksek kaliteli ve ucuz sağlık 
hizmeti arıyorsanız, konumu 
ve büyüleyici kültürel ve 
doğal güzellikleri ile Türkiye 
önemli bir rota” dedi. — 


U.N.RO-RO 


TİLARETİN 
DENİZ YOLU 


GEMİLERİMİZ, LİMANLARIMIZ VE İNTERMODAL j 


TAŞIMACILIK BAĞLANTILARIMIZ İLE TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'YA 
BAĞLIYOR, ÜSTÜN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİ 
SAĞLIYORUZ. ÖZEL HİZMET VE GENİŞLETİLMİŞ HİZMET 
AĞI İLE ESNEK, HIZLI VE GÜVENİLİR, UÇTAN UCA BİR 
HİZMET ANLAYIŞI SUNUYOR, MESAFELERİ KISALTIYORUZ. 


Hatlar Sefer Sayıları 

Pendik-Trieste Haftada 6 karşılıklı ihracat-ithalat seferi 
Mersin-Trieste Haftada 2 karşılıklı ihracat-ithalat seferi 
Ambarlı-Trieste Haftada 3 ihracat, | ithalat seferi 
Pendik-Toulon Haftada 3 karşılıklı ihracat-ithalat seferi 
Pendik-Bari Haftada 2 karşılıklı ihracat-ithalat seferi 


DETAYLI HAT BİLGİLERİ İÇİN OR CODE'U TELEFONUNUZA OKUTUNUZ. 


Süre 


68 saat 
68 saat 
68 saat 
72 saat 
45 saat 


WWW.unroro.com.İir 
*90 216 585 15 00 


BOO o iğiRyE 


-20 GEN 
LİDERLER 
ZİRVESİ'NİN 
ARDINDAN 


G20 ülkelerinin en prestijli STK'lar 

ve şirketlerinin yönetiminde yer 

alan 150 genç iş insanını bir araya 
getiren zirvede Türkiye'yi Global 
Connection Uluslararası Medya Genel 
Koordinatörü Onur Tayşu temsil etti. 


Fransa'nın Evian kentinde gerçekleşen 
zirvede Türkiye de gündemdeydi. 


6-20 Genç Liderler 
Zirvesi'nin yılda bir defa, 
dünyanın bir kentinde 
toplanacağını belirten 
Tayşu, “Önümüzdeki 
dönemlerde yeni görevler 
üstlenilebilir” diyor... 


G-20Y hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Nasıl 
oluşturuluyor? Merkezi 
nerede? Yönetiminde 
kimler var? 

G-20 Genç Liderler Zirvesi 
her sene G20 ülkelerinin 

en prestijli STK'lar ve 
şirketlerinin yönetiminde 
yeralan 150 genç iş insanını 
bir araya getiriyor. G20Y 
Derneği tarafından tek tek 
seçilen liderler sene boyunca 
dünyada gerçekleşen ve 
süregelen sorunları ele alıyor, 
çözüm üretiyor. Konsept 
2005'te G20Y Derneği 
Başkanı, World Bank ve IMF 
üyesi Ksenia Khoruzhnikova 
tarafından geliştirildi. 


ö 
Global 
Connection 


Uluslararası 
Medya 


Grubu Genel 
Koordinatörü 
Onur Tayşu 


İlki 2010 yılında bu sene 
olduğu gibi Fransa'nın 
Evian şehrinde gerçekleşen 
zirvelerin Danışma Kurulu 
ve Program Komitesi'nde 
McKinsey&Company, The 
World Food Programme, 
Philips, Deutsche Bank, NL, 
Generali gibi sektörlerinde 
öncü kuruluşlardan genç 
yöneticiler bulunuyor. 
G20Y Derneği'nin merkezi 
İsviçre'nin Cenevre 
şehrinde bulunuyor. 


G-20Y zirvesine nasıl 
seçildiniz? Türkiye'den 
başka katılımcı var 
mıydı? Geçtiğimiz yıllarda 
zirveye Türkiye'den kimler 
katılmış? 

G20Y Derneği zirveye 

davet ettiği yöneticileri 
“zamanımızın zorluklarına 
hızlı bir şekilde adapte 

olan, fikirleri ve sinerjileri 
keşfetmeye açık, daha 
büyük trendleri anlayan 

ve değişimle daha da 


derinleşmeyi amaç haline 
getirmiş yeni nesil yöneticiler 
olarak tanımlıyor. Bu tanım 
üzerinden G20 ülkelerinden 
pozisyonlarında fark 
yaratmış genç iş insanlarını 
zirveye davet ediyor. Global 
Connection Medya Grubu 
İsviçre merkezli bir şirket 
olmasına rağmen ben 
Türkiye'ye temsilen katılmak 
istediğimi belirttim. Hem 

bu sene hem de geçtiğimiz 
senelerde zirveye Türkiye'den 


”» 
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katılan şirketler arasında 
bu sene Türk Telekom ve 
Yapı Kredi, diğer senelerde 
de Zorlu Holding, Vestel, 
TAT, TÜPRAŞ, Koçtaş, 
Finansbank, Arçelik ve 
Doğuş Grubu da bulunuyor. 


Zirvede ne gibi 
konuşmalar oldu? Ne gibi 
konular gündeme geldi? 
Katılımcılar Türkiye'ye 
nasıl yaklaştı? 

Bu yıl Fransa'nın Evian 
kentinde gerçekleşen zirve 
kapalı devre bir birliktelik 
sağladı. Bu birliktelik iş 
dünyasında yeni trendler ve 
dünyadaki genel gidişatla 
alakalı bir uluslararası 
istişare kurumu sağlamış 
oldu. Bu platformda tabii 

ki çok dikkat çekici olan, 
organize edilen programın 
müthiş bir verimlilik ve 
etkinlikle yönetilmesi. 
Komitelere ayrıldık ve ben 
istihdam yaratma ve yeni iş 
geliştirme komitesinde yer 
aldım. Biraz da her detayı 
düşünülmüş bir işletme 
bakış açısıyla konuları ele 
aldık. İstihdam Yaratma 
Komitesi'nin yanı sıra 
Bankacılık Finans, Dijital 
İnovasyon, Gıda ve Eğitim 
komiteleri de vardı. Sonuçta 
dünyadaki ana trendler 
belirlenen ilerleyişte hep 
istişare edildi. Bu komiteler 
kendi içlerinde çalıştıkları 
gibi komiteler arası çapraz 
toplantıları oldu. Son olarak 
bütün komiteler bir araya 
gelip “Final Perspectives 
Report' adı altındaki sonuç 
raporunu oluşturduk. Bu 
sonuç raporunda görüşülen 
meseleler ele alındı ve bunlar 
dünyanın en büyük 20 
ekonomisinden oluşan G20 
ülkelerinin yönetimleriyle 
ve dünyada Birleşmiş 
Milletler, World Bank, IMF, 
Avrupa Komisyonu gibi 
"supranational" diye tabir 
ettiğimiz çok uluslu devletler 
üstü kuruluşların üst 
yönetimleriyle paylaşılmak 
suretiyle sonuçlandırıldı. 


Bu rapor iyi bir derleme oldu. 
Çok iyi bir çalıştay formatı 
vardı. Birlikte sabah çok 
erken saatlerden akşam gece 
geç saatlere kadar sadece bir 
sosyalleşme veya bir istişare 
programı gibi değil, aynı 
zamanda gerçekten de kafa 
yorduğumuz, çalıştığımız 
yoğun günler geçirdik. 
Türkiye genel olarak 

ilgi çekici bulunuyor. İş 
dünyasının liderleri Türkiye 
ile alakalı meraktalar. Bir 
kısmında bilgi olmadığını 
fark ettim, bir kısmında 
doğru bilgi olmadığını 

fark ettim, bazı kısımlarda 
doğru olmayan önyargılar 
olduğunu fark ettim ama 
genel manada Türkiye'nin 
ülke olarak çok ilgi çekici bir 
ülke olduğunu, gündemde 
yer teşkil ettiğini tabii ki 
söyleyebilirim. Keza sonuç 
raporunu da inceleme 

fırsatı olanlar olursa, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
“Yurtta sulh, cihanda sulh" 
sözünü sonuç raporuna 
eklettirdiğimi göreceklerdir 
ve bu eklememi en ufak 

bir yorum yapmadan 

kabul ettiler. İş dünyası 
Türkiye ile ilgili. Tabii bir 
uluslararası iletişimci olarak 
ve Türkiye'nin dünyadaki 
tanıtımına katkı koymak 
için her fırsatta faaliyet 
gösteren birisi olarak şunu 


da belirtmem gerekir ki, 
Türkiye'nin birden fazla 
alanda uluslararası bir 
iletişime, tanıtıma ve 
uluslararası arenalarda 
ekonomik, sektörle, dış 
ticaret, kültür, sanat, 
tarih, spor hikayelerini 
anlatmaya ihtiyacı var. 
Bunu uluslararası ortamda 
görmek mümkün çünkü 
dediğim gibi ya bilgisizlik, 
ya yanlış bilgi, ya önyargı 
var, ya da hiç bilgi yok. Bu 
bir handikap. Biz zaten GC 
olarak bu alanda faaliyet 
gösterdik ve göstermeye de 
devam ediyoruz ama evet, 
ihtiyaç var. Bu ihtiyacı daha 
da aktif doldurması lazım 
Türkiye'nin. 


G-20Y kapsamında 
önümüzdeki dönemde yeni 
toplantılar olacak mı? 
Olacak. Her sene G20 

Genç Liderler Zirvesi G20Y 
Derneği'nin yönetiminde 
belirledikleri kişilerle bu 
kapalı devre birliktelikleri 
sağlayacaklar. Yılda bir 

defa, dünyanın bir kentinde, 
uluslararası bir zirve 
toplanacak. Zirve süresince 
birçok dostluk kazandım. 
Hala görüşüyoruz, görüşeceğiz 
de. Her sene bir araya gelme 
konusunda karar aldık. 
Önümüzdeki dönemlerde 
yeni görevler üstlenilebilir, 


onları istişare ettik. 

Global Connection ile 
G20Y arasında nasıl bir 
işbirliği yapılacak? 

G20 Genç Liderler Zirvesi 
önemli bir teşkilat yapısı. İyi 
ve etkili bir platform. Tabii 
biz kendi hayat tarzımız ve 
faaliyet alanımız neticesiyle 
bir çok uluslararası 
etkinliğe ve birlikteliğe 

hem şahit oluyoruz hem 

de katılıyoruz, izliyoruz, 
gözlemliyoruz. Bu G20 Genç 
Liderler Zirvesi ve bu dernek 
yapılanması görünen o ki 
etkili bir kitleyi bir araya 
getirmesi, bu bireylerin 
ortak çalışma sonucunda 
bir rapor hazırlaması ve 

bu raporun ilgili ve etkili 
mercilerle paylaşılmasından 
ötürü hem geleceğe dönük, 
hem de günümüzde stratejik 
derecede önemli. GC olarak 
zirveye sadece katılmak ve 
onlarla kendi bakış açımızı 
kişisel olarak paylaşmanın 
ötesinde, G20-Y'nin genel 
bakış açısını ve bu iş 
liderlerinin birlikteliklerini 
dünyaya anlatan bir 
platformda iş birlikleri 
yapabiliriz. Onların iletişim 
partneri olma yolunda an 
itibariyle değerlendirme 
aşamasındayız, süreci 
G20-Y Derneği'nin icra 
komitesiyle karşılıklı 
değerlendiriyoruz. — 


Tayşu, fark 
yaratmış genç 
iş insanlarının 
katıldığı zirvenin 
davetlileri 
arasındaydı. 
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3 MST, ürünlerini 


e 


di. 


MST ÜRÜN GAMINI GENİŞLETİYOR 


Yeni Ekskavatörleri ile iş makinası ürün gamını genişleten MST İş ve Tarım 
Makinaları Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı: “Ekskavatör 
üretiminde motor seçiminden hidrolik sisteme tüm komponentleri dünya 
çapında markalardan seçtik.” 


MSI İş ve Tarım Makinaları, 
deneyimli ve uzman bir 
kadro ile 2003 yılının 
Temmuz ayında kuruldu. 
Gaziantep'te 42 bin 
metrekarelik kapalı alana 
sahip, modern teknoloji 

ile donatılmış üretim 
tesislerinde MST markası ile 
Kazıcı Yükleyici, teleskopik 
yükleyici, Ekskavatör ve 
mini Ekskavatör üretimi 
yapıyor. Kazıcı Yükleyici 
üretiminin ilk olarak 2003'te 
başlayan MST, 2008 yılında 
teleskopik yükleyici, 2015 
yılında da mini ekskavatör 
üretimine ve 2017 yılında 
Ekskavatör üretimine geçti. 
MST İş ve Tarım Makinaları 
Satış ve Pazarlama 

Genel Müdür Yardımcısı 
Aydın Karlı, “Yerli üretici 
olarak müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik ileri 
teknoloji ile donatılmış 


Ekskavatörlerimizle güçlü bir 
ürün gamına sahip olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Her 
geçen gün ürünlerimize olan 
ilgi daha da artıyor” dedi. 
Aydın Karlı, “Ekskavatör 
üretiminde motor 
seçiminden hidrolik sisteme 
tüm komponentleri dünya 
çapında markalardan 

seçtik. Bunun yanında 

kabin konforu ve ergonomi 
açısından kullanıcıya 


MST İş ve Tarım Makinaları 
Satış ve Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Aydın Karlı 


sınıfının en iyi deneyimini 
yaşatmayı hedefliyoruz. 
Operatörlerimiz için özenle 
tasarladığımız kabinimiz ile 
uzun ve yorucu çalışmalarda 
sağlıklı bir çalışma ortamı 
sunmaktayız” diye konuştu. 
Aydın Karlı sözlerine “MST 
olarak bugün için 22 ve 30 
tonda M220LC ve M300LC 
üretirken sektörün ve 
müşterinin ihtiyaçları 
doğrultusunda bom, arm, 
kova, yürüyüş takımları, 

alt ve üst şasi olmak üzere 
tüm konstrüksiyonları ağır 
hizmet tipi olarak üretiyoruz. 
Ayrıca sahada işletme 
maliyetlerini de düşünerek, 
düşük yakıt tüketimini 
tasarımın önceliğine koyduk. 
Üretimde olabildiğince 

yerli malzeme kullanımını 
önceliğimize alarak ülke 
ekonomisini güçlendirme ve 
istihdamı arttırma hedefi ile 


a © 


> yurtiçinde satmanın 
8 yanı sıra 30'dan fazla 
ülkeye ihraç ediyor. 


farklı tonajlarda ekskavatör 
tasarım ve üretimi için 
çalışıyoruz” diye devam etti. 
Ayrıca, MST İş ve Tarım 
Makinaları, operatör istek 
ve beklentilerine yanıt 
verebilmek amacıyla 6 PLUS 
Serisi kazıcı yükleyicileri 
özenle tasarladı. Operatörlere 
hassasiyet gerektiren 

kazı, kaldırma, indirme 

gibi işlerde kolay kontrol 
imkânı sağlayan ergonomik 
ve fonksiyonel arka 

kazıcı joystickler yeni 
serinin en çok göze batan 
özelliklerinden biri. MST 

6 Plus Kazıcı Yükleyiciler 
de komple yenilenen kabin 
tasarımına artı olarak 
yenilenmiş klima ve 
kalorifer sistemi sayesinde 
sıcak ve soğuk havalarda 
kabin içerisindeki ısı 
operatörün istediği dereceye 
rahatlıkla getirilebiliyor. 
Aydın Karlı, “Bir diğer ürün 
grubu ise MST'nin yeni 
teleskobik yükleyicisi. 

MST olarak Türkiye'nin 

ilk ve tek yerli teleskopik 
yükleyici üreticisi olarak 

7 metreden 17 metreye kadar 
7 çeşit modelde Teleskopik 
yükleyici üretiyoruz. Şimdi 
bu ürün grubuna tork 
konvertörlü yeni üyelerini 
ekliyoruz” diye devam 

etti. MST, mevcut seride 
kullanılan hidrostatik 
şanzımana ek olarak yeni 
seride tork konvertörlü 
şanzıman ekleyerek; 
müşterilerin kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda tercih 
yapabilmesi sağlanmıştır. 
Yeni Teleskopik yükleyici 
serisinde ayrıca kabin 
tasarımı tamamen 
yenilenmiş olup; yüksek 
konfor, ergonomi ve 

estetik müşteri beğenisine 
sunulmaktadır” diye belirtti. 
MST, ayrıca Türkiye'nin 
yerli mini ekskavatör 
üreticisi olarak 1.6 ton 

ile 5.5ton arasında 5 ayrı 
modelde mini ekskavatörü 
Gaziantep'teki modern 
tesislerinde üretmekte. — 


(İkışıklar 


" Ul . 
YAPI ÜRÜNLERİ ışıklar wi! 


—. ve EE A se eyi 


Ae 4 A 
Vi X 


Işıklar Yapı Ürünleri ile değişen 
iklim şartlarına karşı koymak artık çok kolay! 


W 


ALNAN 000) 
ilk a DA o 


KOİ 
MN / 
İ. Pres Tuğla ) Taban Tuğla 
Facing Brick e Paving Brick <İ 
mili 


Architon > Çatı Sistemleri ! Işıklar GRC 


Architon Roof Systems Işıklar GR 


(Gi 
pi İm EN 


GN GE GE 


Kaplama Tuğla 
Brick Slab 


(Maışıklar © 444 0300 


www.isiklartugla.com.tr 


e #ğİNİŞİM 


A MAİ Kz 
AA GL EE 


TE iz 


GUNUN her vaktinde elindeki 
kartan bardaktan kahve 
içerek yürüyen insanlarla 
karşılaşmak mümkün. Çeşit 


çeşit kahveler hem soğuk kış 


— — m — günlerinde hem de sıcak yaz 
günlerinde vazgeçilmezler 
arasında. Uluslararası 
Kahve Organizasyonu'nun 


istatistiklerine göre 
Türkiye'de kahve tüketimi 


Kahve, iş dünyasının ayrılmaz parçası haline geldi. Buna paralel yüzde 15,6 oranında artış 
olarak kahve zincirlerinin müşteri sayıları da arttı. Kendi kafenizi elan women 


N Ağ kişi başına ortalama 

açıp, güzel kokulu bir işe adım atmaya ne dersiniz? kahve tüketimi 595 gram. 
Kahve tüketiminin ve 
kahve çeşitlerine duyulan 
ilginin artması sektörün 
büyümesine ve hem ulusal 

Haber İrem Sertbaş hem de uluslararası kahve 

iremsertbas © turkishtimedergi.com zincirlerinin dikkatini 
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ülkemize çevirmesine neden 
oluyor. Seçkin AVM'lerde, 
metro çıkışlarında, büyük 
caddelerde, yani nerdeyse 
her köşe başında bir kahve 
zincirinin şubesini görmek 
olağan. İşte Türkiye'de son 
yıllarda yaklaşık yüzde 25 
büyüyen kahve sektörünün 
franchise şartları... 


LAVAZZA-BEST COFFEE SHOP 
Best Coffe Shop zincirinin ilki 
Ocak 2009'da Vodafone'un 
Maslak'taki merkez binasında 
açıldı. Türkiye pazarında 
6O'ın üstünde şubesi 
bulunan Best Coffee Shop'un 
girişimciler için başlangıç 
bedeli 40 bin 500 Euro, 
marka tarafından belirlenen 


Lavazza-Best Coffee Shop 


aylık royalty bedeli yüzde 
5'tir. Firmaya yatırım 
yapanlar için yatırımın geri 
dönüş süresi ise yaklaşık 

20 ay. Ayrıca markanın 

tüm franchise adaylarına; 
eğitim, kiralama, pazarlama, 
lokasyon seçimi, ekipman 
tedariği, projelendirme, 
teknik servis, denetim ve 
operasyon desteği yanı sıra 
hukuki danışmanlık desteği 
de verilmektedir. 


GEZVE KAHVE 

2014 yılında kurulan 

Cezve Kahve'nin üç çeşit 
bayilik türü var. mağaza 
konsepti, AVM'ler için stand 
konsepti ve paket kahve 
satış noktaları. Ayrıca paket 


Kahve tüketiminin 
artması, kahve sektörünün 
büyümesine ve kahve 
zincirlerinin gözünü 
Türkiye'ye çevirmesine 
neden oluyor. 


BEYOĞLU 


ÇİKOLATA & KAHVE 


kahve satışında il bayilikleri 
veriliyor. Mağaza konsepti 
için 10 bin dolar talep eden 
firma, stand için bedel 

talep etmiyor. AVM'lerdeki 
kiosk için ise 25-35 bin TL 
arası bir fiyat öngörülüyor. 
Mağaza konsepti için 

aylık 80-120 bin TL arası 
ciro hedefleniyor. Şuanda 
Türkiye genelinde 4 mağaza 
ve 13 stand olarak hizmet 
vermekteler. 2018 hedefi ise 
10 yeni şube açabilmek. Ciro 
üzerinden alınan royalty 
bedeli firma tarafından 
yüzde 3 olarak belirlenmiş. 
Cezve Kahve'nin franchise 
için öncelikli illeri: Ankara, 
Eskişehir, Adana, Kayseri ve 
Trabzon. Henüz yurtdışına 


Cezve Kahve 


tam olarak açılmayan 
firmanın bu konuyla ilgili 
girişimleri sürüyor. 


1983 BEYOĞLU 

ÇIKOLATA & KAHVE 
Türkiye'nin bir çok farklı 
noktasında toplam 7 şubesi 
bulunana 1983 Beyoğlu 
Çikolata ve Kahve'nin 
franchise sisteminde 2 farklı 
konsept mevcut: kafe ve 
kiosk. Kafe konsepti için 
franchise şube bedeli 50 

bin TL ve firma aylık ciro 
bedelinden yüzde 4 pay 
alıyor. Bunun yanı sıra AVM, 
üniversite ve açık meydanlar 
için geliştirdikleri endüstriyel 
tasarım ve marka tecilli 
tramvay kiosk modeli de 
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Sedat Şahin 


1983 Beyoğlu ve Çikolata 
Yönetim Kurulu Başkanı 


Dr. Mustafa Aydın 


UFRAD Franchising 
Derneği Başkanı 


Türkiye'de kahve 
tüketimi bu yıl 
yüzde 15,6 artış 
gösterdi. 


> 


bulunmakta. Kiosk modeli 
için marka isim hakkı bedeli 
alınmıyor. Kiosk modelinin 
anahtar teslim bedeli 100 bin 
TL. Firmanın yurtdışında 
şubesi şu anda bulunmuyor. 


GOFFEEMANIA 

2009 yılında kurulan 
Coffeemania, 2013 yılında 
kendi kahve kavurma tesisini 
açtı. 2009 yılında 4 şube 

ile başlayan bayilik verme 
süreci, 2016 yılı itibariyle 
Türkiye'de 60 şubeye ulaştı. 
Coffeemania'nın Malezya'da 
da 3 şubesi var. Kiosk, AVM 
ve cadde mağazası olarak 
farklılık gösteren şubelerin 
inşaatı ve makine parkı için 
metrekare yatırım maliyetleri 
bin 900 ile 3 bin 500 TL 
arasında değişiyor. Royalty 
bedeli marka tarafından 
yüzde 3 olarak alınıyor. 
Coffeemania şubeleri, cadde, 
AVM ya da corner mağaza 
seçenekleriyle, bulunduğu 
lokasyonun ihtiyacına 

göre tasarlanıyor. Şubenin 
yerine ve büyüklüğüne göre 
değişebilen aylık ciro da 
minimum hedef 100 bin TL. 


DAVID PEOPLE COFFEE 
AND FOOD 

20LI yılının başında “kendini 
şımart” konseptiyle yola 
çıkan David People Coffee 
and Food'un, 40'tan fazla 
ilde 58 şubesi bulunuyor. 
Markanın franchise giriş 
bedeli 40 bin ile 70 bin 
dolar arasında değişiyor. 
Franchise politikasında 


önem verdikleri konuların 
başında, lokasyon seçimi 
ve dekorasyon geliyor. En 
uygun mekana franchising 
ekibi ve franchising adayı 
beraber karar veriyor. 
Belirlenen lokasyon David 
People mimari konseptine 
uygun olarak David People 
mimari ekibi tarafından 
projelendirilirken, bu 
projeye bağlı kalınarak 
dekorasyon çalışmaları 
başlatılıyor. Marka 
tarafından belirlenen royalty 
bedeli aylık bin dolar artı 
KDV'dir. Firmanın hedefi 
müşteri memnuniyetini 
en üst seviyeye taşıyarak 
Türkiye'nin en iyi kahve 
zincir markası olmak. 


ROBERT'S COFFEE 
Franchise adayları Robert's 
Coffee'nin uygun gördüğü 
mekanlarda yapılan 
sözleşme kapsamında 
Robert's Coffee markasını 
açabilirler. Uygun görülen 
mekanda tüm dekorasyon 
Roberts Coffee'nin yetkili 
mimarlarınca projelendirilir. 
Personel ve işletmeci adayı 
eğitim programından 
geçerek işletmeye hazır 
hale gelir. Finlandiyalı 
kahve markası, 2006 yılında 
Türkiye pazarına girdi. 
İstanbul başta olmak üzere 
Türkiye'nin çeşitli illerinde 
şubeleri olan firmanın 
menüsü lokal bazda 
farklılıklar göstermekle 
birlikte hedef kitlesi kent 
sakinleridir. — 


HEDEF 
YURTDIŞI 
PAZARI 


Çikolata ve kahvenin 
hemen her insanın 
hayatına dokunuyor 

oluşu, nostalji 
trendinin bugünlerde 
dekorasyondan lezzetlere 
her alanda kendine yer 
bulması, yüksek kar marjı, 
çikolata ve kahvenin 
gıda sektöründe sürekli 
büyüyen bir pazar olması 
gibi nedenlerle franchise 
konusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Antalya, 

Muğla, Mersin, Adana, 

Afyon, Yalova ve Elazığ 
olmak üzere toplam 

7 şubemiz bulunuyor. 

İşinin başında durup işini 
sahiplenen yatırımcı için 
finansal yeterlilik, olanaklara 
ve girişimcilik ruhuna 
sahip olunması aradığımız 
özellikler arasında. Yurt 
içinde büyüme hızımızı 
göz önünde bulundurarak 
hedeflerimizi yüksek 
tutuyor; Orta Doğu, İsviçre, 
KKTC, Viyana, Almanya, 
İngiltere gibi önemli ülke 
pazarlarına girmeyi 
de hedefliyoruz. — 


KAHVE VE 
ÇAYAİLGİ 
ARTIYOR 


Türkiye'de zincir 
işletmelerin toplam sayısı 
2.500'ün üzerindedir. 
Bu işletmelerin 
toplamda 60 bin kadar 
şubesi bulunmaktadır. 
Franchising sektörünün 
ekonomik büyüklüğü 
2016 yılı rakamlarına 
göre 43 milyar dolara 
ulaşmış durumdadır. 
Bu yılın sonu itibariyle 
franchising sektörünün 
ekonomik büyüklüğünün 
50 milyar doları bulacağını 
öngörüyoruz. Örnek 
vermek gerekirse yiyecek 
ve içecek sektöründe 
bir yoğunluğun olduğu 
ülkemizde son yıllarda 
özellikle kahve ve 
çay markalarının ilgi 
gördüğünü söyleyebiliriz. 
Öncelikli hedefimiz 
markalarımızın global 
pazarlarda hakkettikleri 
yeri almaları için 
çalışmalarımıza devam 
etmek ve Türkiye 
ekonomisine daha fazla 
katkı sağlayabilmektir. 
Franchise veren 
markaların öncelikle 
konseptlerini doğru 
oturtup müşterilerin istek 
ve ihtiyaçlarına göre 
markalarını geliştirmeleri 
gerekmektedir. 
Franchise sisteminin 
başarılı olması için kalite 
standardının yüksek 
tutulması ve operasyon/ 
kontrol mekanizmasının 
çok etkin kullanılması 
gerekmektedir. — 
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EVDE KAHVE KEYFİ 


Kışın soğuğuna kahveyle cevap vermek için kafeye gitmenize gerek yok. İşte evde, 
kafe kalitesinde kahve hazırlamanızı sağlayacak 6 farklı makine. 


ARÇELİK, 
Selamlıgue Kapsüllü 


Türk kahvesinin kapsül 
formuna getirmelisi bir 
ilk. Bu uygulamayı esas 
alarak çalışan makine 
için geliştirilmiş, kakuleli, 
damla sakızlı, çikolatalı, 
tarçınlı ve kafensiz Türk 
kahvesi çeşitleri bulunuyor. 
Türk kahvesi tutkunları ve 
farklı tatlara açık olanlar 
li NESPRESSO, Expert & Milk 
ahve makinesi deneyimi 
sunuyor. 999,00 TL Alüminyum kaplaması ile fark yaratan modelin sıcaklık 
seçme ayarı da mevcut. Kahvenizi isterseniz Ilık, 
isterseniz sıcak isterseniz de çok sıcak içebilirsiniz. 
Makinenin ayrıca Google Play, Bluetooth ve Apple Store 
bağlantıları olsa da ülkemizde bu uygulamalara bağlantı 
fonksiyonu bulunmuyor. 1,145.00 TL 


TCHIBO, 
Cafissimo Classic 


Cafissimo Classic, 
espresso, caffe crema ve 


filtre kahve için üç farklı DELONGHI, 
basınç sistemi sunuyor. Primadonna Elite 
Yaklaşık 10 fincan kahve Experience 


Dokunmatik ekran 
teknolojisine 
sahip renkli ekranlı 
ürün, Akıllı Kahve 
Mobil Uygulaması'na 
bağlanarak eve 
geldiğinizde kahvenizin 
hazır olmasını sağlıyor. 
5.929,90 TL 


kapasitesine karşılık, 

1,5 litrelik su haznesi 
bulunuyor. Çay için sıcak 
su fonksiyonu bulunan 
makinenin 4 ayrı standart 
renk seçeneği var. 
549,95 TL 


ARZUM, 
Okka 


Kendi kendini 
temizleme özelliği 
bulunan Arzum 
Okka, çekilmiş 
toz kahve ile iyi 
kıvamlı ve köpüklü 
Türk kahvesi 
yapabiliyor. 
999,90 TL 


TCHIBO, Cafissimo Latte 


Tchibo'nun kapsüllü kahve makinelerinin 
yenisi Cafissimo Latte tam otomatik 
sistemiyle tek dokunuşla arzuladığınız 
kahveyi hazırlıyor. Tek bir düğme ile 
temizlenebilir. Yarım litrelik entegre süt 
haznesi buzdolabında muhafaza edilebilir. 
Soğuk süt ile süt köpüğü elde etmek de 
mümkün. 599,95 TL 
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ASTON MARTIN'İN 


İKONİK MODELİNİN 


GERİ DÖNÜŞÜ 


İngiliz devi Aston Martin'in ikonik üstü açık Spor GT modeli DB11 
Volante yenilenmiş haliyle 2018 yılında sahalara geri dönecek. 


ASTON Martin'in 21. yüzyılın 
yeni yüzü olarak geçen 

yıl tanıttığı DBLI Coupe'yi 
takip eden DBII Volante, 
performans, inovasyon, 
mühendislik ve tasarımda 
standartları yükselterek 
kusursuz üstü açık Spor 
GT'yi yaratıyor. DBLI Volante 
Aston Martin Türkiye 
distribütörü D&D Motorlu 
Araçlar aracılığıyla, 2018 
baharında Türkiye'deki 
sahipleriyle buluşacak. 

DBII Volante; yeni 4,0 


litrelik çift turbolu 510PS V8 
motoruyla tüm dikkatleri 
üzerine çekmeyi şimdiden 
başardı. İlk kez DB1l 
Coupe'de görülen yeni bağlı 
alüminyum gövde temel 
alınarak tasarlanan DB11 
Volante, önceki nesline 
kıyasla daha hafif ve daha 
sağlam olarak geliştirildi. 
Yüksek performans ve 
çeviklik otomobilin 
karakterinin sportif yanını 
vurgularken, konfor ve 
geniş iç mekanı ise safkan 


bir grand touring otomobil 
olduğunun altını çiziyor. 
Otomobilin bu geniş 
kapsamlı hünerinin ardında 
yatan ise, Volante'nin üç 
aşamalı güç aktarımı ve 
şasi modları. Mükemmel 

bir uyum içerisinde çalışan, 
kulakçık kontrollü sekiz 
vitesli otomatik şanzıman, 
elektrik destekli direksiyon 
ve dinamik tork iletimi 
özelliğine sahip sınırlı kaymalı 
diferansiyel ile sürücü, 
otomobilin tepkilerini yol 


durumuna, hava koşullarına 
veya kendi tercihlerine göre 
dilediği gibi ayarlama imkanı 
buluyor. Isıtmalı direksiyon 
gibi konfor ayrıntıları 

dört mevsim de üstü açık 
sürüş keyfi sunarken, arka 
koltukta yer alan ve Volante 
için bir ilk niteliği taşıyan 
ISOfix bağlantı noktaları, 
otomobilin çok yönlülüğünü 
daha da pekiştiriyor. 

Görsel açıdan DBLI Volante, 
çarpıcı tek parça alüminyum 
kaporta ve inovatif 'Curlicue' 
aerodinamik özelliklerine 

ek olarak, ahşap veya karbon 
fiberden üretilmiş yeni 

arka koltuk detaylarıyla 
zenginleştirilmiş. 

Bordo, siyah gümüş ya da 

gri gümüş renk seçeneklerine 
sahip model, son derece 
estetik kumaş tavanı, 

cesur bir C formu oluşturan 
dramatik ultra ince stop 
lambaları ve dövme 


DB11 Volante'nin 
tavanı 14 saniyede 
açılıyor. 


alaşımdan üretilmiş, 

çarpıcı tasarımıyla dikkat 
çeken jantlarla otomobil 
tutkunlarının nefesini 
kesiyor. DBII Volante'nin 

en karakteristik özelliği 
şüphesiz ki açılır tavanı. 
Kumaş tavanın klasik 
çekiciliğini gelişmiş akustik 
ve yalıtım materyalleriyle bir 
araya getiren, sekiz katmanlı 
tavan, otomobilin sürücü 

ve yolcularını zorlu hava 
koşullarından ve gürültüden 
koruyor. Volante'nin 
katlanmış haldeyken 

kendi sınıfında en düşük 
yüksekliğe sahip tavanının 
açılması yalnızca 14 saniye, 
kapanması ise 16 saniye 
sürüyor. Tavan anahtar 
üzerinden uzaktan kontrol 
edilebildiği gibi, hareket 
halindeyken 50 kilometreye 
varan hızda ve gücü Saatte 
50 kilometreyi bulan rüzgarda 
bile kapatılabiliyor. 


Mercedes-Benz X-Class 
nihayet Türkiye'de 


Temmuz ayında Cape Town'da 
dünya lansmanı gerçekleştirilen 
Mercedes-Benz X-Class, Türkiye 
pazarına Aralık'ta giriş yaptı. 


BÜYÜK bir ilgiyle beklenen araç, 
merkezinde etkileyici Mercedes-Benz 
yıldızı bulunan çift çıtalı heybetli 

ön ızgarası, aracın güçlü duruşunu 
destekleyen uzun motor kaputu ve LED 
teknolojisi seçeneğine sahip çarpıcı 

far tasarımıyla oldukça baskın bir 
görünüme sahip. Pick-up dünyasının 
yıldızı olmaya hazırlanan “Mercedes- 
Benz X-Class”, dört ve altı silindirli 
motor seçenekleriyle kullanıcılarına 
daha önce hiç deneyimlemedikleri bir 
sürüş keyfi sunuyor. Mercedes-Benz, 
X-Class'ı X 220 d (163 BG/120k'W) ve 

X 250 d (190 BG/140 kW) olmak üzere 
iki farklı motor alternatifi ile sunarken, 
2018 yılı ortasında ürün gamına V6 
dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğini 
de ekleyecek. Mercedes-Benz 

X-Class, konfor odaklı süspansiyon 
geometrisi ve hava kanallı ön ve arka 
diskleri sayesinde off-road dışında 
kullanıcısına mükemmel asfalt sürüş 
performansını da sunan ilk pick-up 
araç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda 
X-Class, on iki tuşlu multifonksiyonel 
direksiyon simidinin ayarlanabilir 
özelliği sayesinde ergonomik vücut 
duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir 
pozisyonda şürüş keyfini mümkün 


Mercedes-Benz X-Class, 
135 bin TL'den başlayan 
fiyatlarla satışa sunuldu. 


İ SuMB 4704 


hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, 
tüm zeminler için dört tekerlekli 

çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod 
(Düşük hızda 4x4) ve AMATIC kilitli 
aks diferansiyeli ile her türlü yol ve 
zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. 
Zarif çizgileriyle dikkat çeken X-Class, 
üç farklı donanım seçeneği sunuyor. 
PURE donanım seviyesinde boyasız, 
her donanım seviyesi dokuz farklı 
gövde rengi ve donanım seviyesine bağlı 
olarak farklılık gösteren 17, 18, 19 inç 
ebatlarında farklı jant alternatifleriyle 
kombine edilebiliyor. Mercedes-Benz 
X-Class, zengin konfor ve güvenlik 
donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 
Kaza anında çarpışmanın etkisini 
azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla 
oluşan aracın sağlam gövdesi 

yüksek güvenlik seviyesi için temel 
oluştururken, yedi adet hava yastığı ve 
iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası 
da pasif güvenliği destekliyor. Aktif 
güvenlik ise “Aktif Fren Asistanı” ve 
“Şerit Takip Asistanı” gibi elektronik 
sistemlerle sağlanıyor. Elektronik 
Stabilite Programı, Hız Sabitleme 
Sistemi, ön ve arkada disk frenler 
standart olarak sunulurken, isteğe bağlı 
olarak altı adet LED kümesi ile sınıfının 
en yüksek aydınlatma seviyesini 

sunan LED farlar ve 360 derece geri 
görüş kamerası da sipariş edilebiliyor. 
Mercedes-Benz X-Class, 135.000 TL'den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 
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Çukurova Üniversitesi 
nr “Çukurova Elektromobil” 

takımı 107,66 km/kWh'lik 

sonuçla şampiyon oldu. 


SHELL ECO- MARATHON 
ŞAMPIYONLARI INOVASYON 
HAFTASINDA 


Gençleri daha az enerji ile daha fazla yol kat eden araçlar tasarlayıp üretmeye 
teşvik etmek amacıyla düzenlenen Shell Eco-marathon Türkiye'nin ödül töreni, 
Türkiye Inovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda gerçekleşti. 


SHELL Türkiye, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 

ve Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) 

iş birliğiyle düzenlenen 
yarışmada dereceye giren 
öğrencilere ödülleri, Türkiye 
İnovasyon ve Girişimcilik 
Haftası'nda, Shell Türkiye 
Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, OİB Başkan 
Yardımcısı Ömer Burhanoğlu 
ve Tahsin Öztiryaki 
tarafından verildi. Shell'in 32 
yıldır, tüm dünyadan gençleri 
enerji tasarruflu yenilikçi 


araçlar tasarlayıp üretmeleri 
için teşvik etmek amacıyla, 
global platformda düzenlediği 
“Shell Eco-marathon” 
yarışması, bu yıl üçüncü 
kez, “Shell Eco-marathon 
Türkiye” adıyla 22-24 Eylül 
tarihleri arasında İstanbul'da 
düzenlendi. Geleceğin 
mühendislerinin en az 
enerjiyle en uzun mesafeyi 
kat etmek için yarıştığı Shell 
Eco-marathon Türkiye'ye; 
Türkiye, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Slovakya'dan 
toplam 22 takım ve yaklaşık 
300 öğrenci katıldı. 


Yarışmada kazanan takımlar 
ödüllerini, Türkiye İnovasyon 
ve Girişimcilik Haftası'nın 
son gününde Shell Türkiye 
Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, OİB Başkan 
Yardımcısı Ömer Burhanoğlu 
ve Tahsin Öztiryaki'den 
aldılar. Shell Eco-marathon 
Türkiye'de, 3'ü pist içi ve 2'si 
pist dışı olmak üzere 5 farklı 
kategoride ödüller verildi. 
Prototip araçlar kategorisinde 
hidrojenle çalışan araçlar 
içerisinde en az enerjiyi 
harcayarak bitiş çizgisini 


görmeyi başaran takım, 
Anadolu Üniversitesi'nden 
“Hidroana” oldu, Hidroana 
356.42 km/m: sonucuyla 
birinciliği göğüsledi. Şehir 
konsepti kategorisinde, 
elektrikle çalışan araçlar 
arasında Çukurova 
Üniversitesi “Çukurova 
Elektromobil” takımı 

107,66 km/kWh'lik sonuçla 
şampiyon oldu. 

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, “İnovasyonun 
gücü gençlerin enerjisiyle 
birleştiğinde anlamı daha da 
artıyor. Genç nüfusa sahip 
ülkemizde Shell Eco-marathon 
Türkiye gibi projelerin 
geleneksel hale gelmesinin 
hem ülke ekonomisine hem 
de bilimsel gelişimimize 

ışık tutacağına inanıyoruz. 
Yarınlarımızı emanet ettiğimiz 
gençlerimizin inovasyon 
alanındaki çalışmalarının 
her geçen gün artan ivmeyle 
devam ettiğini görmek, bizleri 
çok mutlu ediyor” dedi. 


2018 Ocak Turkishtime 


Citroön C3 Aircross “Yılın 
Otomobili” finalisti oldu 


Yeni Citroân C3 Aircross, 
Avrupa'da “Yılın Otomobili 
2018” değerlendirmesinde 
zirveye aday gösterildi. 


BENZERSİZ gövde stili, geniş 
iç mekanı ve segmentinde 
tek elektrikli açılabilir 
panoramik cam tavan 
sunmasıyla dikkat çeken 
Yeni Citroön C3 Aircross, 
Avrupa'da “Yılın Otomobili 
2018” değerlendirmesinde 
(Car Of The Year-COTY 
2018) 37 otomobil arasından 
7 finalist arasında yer aldı. 
COTY 2018 Ödülleri 5 Mart 
2018'de Cenevre Otomobil 
Fuarı'nda açıklanacak. 
Kasım 2017'de Türkiye'de 
satışa sunulan Yeni Citroğn 
G3 Aircross, 1964 yılından 
günümüze, aralıksız olarak 
Avrupa'da Yılın Otomobilini 


seçen COTY'nin 23 Avrupa 
ülkesindeki 60 otomobil 
gazetecisinin 37 otomobil 
arasından finale bıraktığı 

7 otomobilden biri oldu. 
COTY'yi kazanmak için 
fiyat-kalite endeksi, tasarım, 
konfor, güvenlik, teknoloji 
ve çevreci performans 
konularında lider özellikler 
göstermek gerekiyor. COTY 
2018 finallerine katılmaya 
hak kazanan Yeni Citroğön 
G3 Aircross, markanın SUV 
pazarındaki global atağının 
en önemli temsilcilerinden 
birisi. Yeni Citroân C3 
Aircross'un kapsamlı 
güvenlik donanımları 

ve yolcu koruması, 2017 
Euro NCAP kriterlerinden 
5 yıldız alarak kendini 
kanıtladı. Yeni C3 Aircross, 
1.2 PureTech 110 HP benzinli 


ve 1.6 BlueHDi 100 HP dizel 
motorlarıyla düşük yakıt 
tüketimi sunuyor, motorların 
düşük emisyon seviyeleri 

ile de çevrecilik konusunda 
lider özelliklere sahip. 

Yeni C3 Aircross'un SUV 
karakterinin bir parçası olan 
Grip Kontrol opsiyonunda, 
ilave olarak segmentinde 
tek Yokuş İniş Desteği de 
sunuluyor. İç mekanında 
segmentinde referans baş 


Nissan Robot-Taksi yola çıkıyor 


Yapay zekâ, otonom sürüş, 
internet ve Nissan Intelligent 
Mobility özellikleriyle 
donatılan Easy Ride, Mart 
2018'den itibaren deneme 
sürüşlerine başlayacak. 


NISSAN, sürücüsüz taksi 
çözümü Easy Ride'ı tanıttı. 


Yapay zekâ, internet, otonom 


sürüş ve NISSAN Intelligent 
Mobility özellikleriyle 
donatılan Easy Ride, Mart 
2018'den itibaren deneme 
sürüşlerine başlayacak ve 


2020'den itibaren yollarda 
olacak. Otonom sürüş 
teknolojisinden faydalanan 
yeni bir mobilite hizmeti 
geliştirmek için iş birliği 
yapan şirketler, DeNa'nın 
internet ve yapay zekâ 
alanındaki deneyimlerini 


Testler Mart'ta 


ve diz mesafesi sunarak 
kullanıcılara konforlu bir 
sürüş imkanı veren Yeni C3 
Aircross, arka koltukları öne 
çekildiğinde 410 litreden 
520 litreye ulaşan bagajı 
hacmiyle segmentindeki 
en geniş kullanım alanını 
sunuyor. Yeni C3 Aircross, 

8 gövde rengi, 3 tavan rengi, 
5içambiyans seçeneği ve 

4 renk paketiyle 85 farklı 
kombinasyon özelliği var. — 


ve NISSAN”ın Inteligent 
Mobility vizyonu 
kapsamında yer alan 
otonom sürüş, elektrikli 
araç ve bağlanabilirlik gibi 
kavramlarını birleştirecek. 
Bu iş birliği kapsamında, 
“daha fazla hareket 
özgürlüğü” konseptiyle 
hareket eden Easy Ride, 
robot-taksi ile istediği yere 
dilediği zaman özgürce 
seyahat etmek isteyen 
herkese hitap ediyor. 
Sistem, kullanıcılara hedef 
belirlemekten, araç teminine 
ve ödemeye kadartüm 
süreçleri tek bir noktada 
toplayan bir mobil uygulama 
da sunuyor. Sistem ayrıca 
kullanıcılara ilgi alanlarına 
uygun yerel hedefler veya 
gezi rotaları önerebiliyor. 
Testler 5 Mart 2018 ile 18 
Mart 2018 tarihleri arasında 
Japonya'da gerçekleşecek. — 
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BİR KIŞ GECESİ 
RÜYASI: KIEV 


Konsept restoranları, butik otelleri ve 
eğlence dolu mekanlarıyla Kiev, bu kışın 
trend destinasyonlarından. Moskova 

ve St.Petersburg'un gölgesinde kalan 
Sovyetler'in bu üvey kızı artık Avrupa 
zenginlerinin yeni gözdesi. 


HER ne kadar savaş sonrası 
yoksul ve yeniliklerden uzak 
bir imaja sahipse de Kiev 
tarihi mekanları, konsept 
restoranları, butikleri, 
müzeleri ve eğlence dolu 
ortamıyla farklı bir kış 

tatili seçeneği. Kiev'in 
popülerliğini kaybetmeyen 
en konsept restoranı 
Kanapa, geleneksel Ukrayna 
mutfağını deneyimlemeniz 
için şehirdeki en doğru 
adres. Konsept işletmecilik 
adına birçok detay mevcut. 
Sizi kapıda geleneksel 
kıyafetlerle bir hostes 
karşılıyor. Tüm masaların 


Kiev'de Maidan 

Nezalezhnosti 

çevresindeki « 

restoranları” 

delisin 
f 


etrafında şık, bordo 
Chester tipi koltuklar var. 
Yemeğinizi mekana ismini 
veren bu kanepelerde 
yiyorsunuz. Masanıza ilk 
olarak iki büyük şamdana 
yerleştirilmiş mumlar 
konuluyor. Dekor amaçlı 
düşündüğünüz bu mumlar 
aslında küverin bir parçası. 
Sarımsaklı tereyağ olan 

bu mumları ekmeğinize 
sürüp yiyebiliyorsunuz. 

İçi oyulmuş ve közlenmiş 
lahanaların içinde gelen 
kremalı kestane çorbası bir 
harika. Ana yemeklerden 
ise geyik ve tavşan etien 


meşhurları. Eski döküm 
ütünün içine doldurulmuş 
korların üstünde etiniz 
masaya pişmiş olarak servis 
ediliyor. Andrevsky Yokuşu 
üzerindeki bu konsept 
restorana Kiev'deyseniz 
muhakkak uğrayın. Tabii 
rezervasyon yaptırdıktan 
sonra. İkinci önereceğim 
lokanta ise Nezalejnasti 
Meydanı'na yakın olan 
Whisky Corner. Etleri ve 
dünyanın dört bir köşesinden 
viskileri ile meşhur. Etnik 
lokantalardan ise Gürcü 
restoranı Shoti ve Fransız 
restoranı Tres Francais 
tavsiyem. Özellikle Shoti'nin 
mimarisi yemekleri kadar 
iddialı. İki katlı restoranın 
ortasındaki geleneksel 

odun fırını ve şömineli 

alan dikkat çekici. Tres 
Franscais ise Kiev'in en 
büyük meydanı olan Maidan 
Nezalezhnosti'de bulunuyor. 
Kurbağa bacağı tek kelimeyle 
enfes. Daha geleneksel 
İtalyan yemekleri tatmak 
isterseniz Monaco şehrin en 
prestijli restoranlarından. Art 
deco bir mimaride ağır bir 
dekorasyonu var. Her akşam 
canlı piyano performansı 
mevcut. Özellikle mekanın 
çıkışındaki peynir ve 
şarküteri reyonuna uğrayın. 
Pişman olmayacaksınız. 
Restoranlar dışında Kiev'de 
keyif alacağınız sayısız 

cafe bulunuyor. Andrevski 
Yokuşu üzerindeki Lviv 
Chocolate House bunlardan 
biri. Dantelli masa örtüleri 
ve eski gazete şeklinde 
sunulan menüleri sizi 
geçmişe götürüyor. 
Özellikle çalışanların 

fırfırlı kostümleri resmen 

17. yüzyıldaki gibi. En 
iddialı ürünleri narlı truffle 
ve ayakkabı şeklindeki 
beyaz çikolata. Hediyelik 
birçok alternatif var. Aynı 
yokuş üzerinde yaz kış 
demeden ressamların 

yağlı boya tablolarını nasıl 
yaptıklarını seyredebilir, 
hediyelik eşya tezgahlarını 


gezebilir, antikacılara 
uğrayıp Rus kristallerini ve 
porselenlerini inceleyebilir, 
sokak resamlarından tablo 
satın yapabilirsiniz. Sokaklar 
boyunca yüzlerce değil 
belki binlerce tablo mevcut. 
Ama eğer göz alıcı saatler, 
kristaller ve Rus işçiliğinin 
kanıtı nadide mücevherlerle 
eve geri dönmek isterseniz 
Dmitry Berdyansky'nin 
kurduğu Crystal Group 
Ukraine mağazasına 
uğrayım derim. Bu mağaza 
Ukraynalı zenginlerin 
mabedi durumunda. 
Kiev'deki otel arayışınızı ise 
butik seçeneklere bakarak 
sonlandırabilirsiniz. 

İlk önerim ünlü Rio gece 
kulübünün yanındaki 11 
Mirror Otel. Odalar modern 
bir mimariye, sade ama farklı 
tasarımlara sahip. Burası için 
Kiev'in W Otel'i diyebiliriz. 
Minimalist ama çarpıcı 
detaylar mevcut. Süet duvar 
kaplamalarına ve bakır 

kapı kolları özellikle dikkat 
çekici. Hemen kapı komşusu 
olan Rio Club ise Kiev'in en 
eski gece kulüplerinden biri. 
Bunun dışında daha tarihi bir 
yerde kalmak isterseniz Rus 
porselenlerinde kahvaltınızı 
edeceğiniz, antik küvetlerin 
tadını çıkaracağınız Opera 
Oteli tercih edebilirsiniz. 
Eğer Kiev'den bir müze 
görmeden geri dönmeyelim 
diyorsanız, Mikro 

Minyatür Müzesi doğru 
adres. Guinness rekorlar 
kitabına giren inanılmaz 
eserlerle dolu. Ukraynalı 
sanatçı Mykola Syadristy 
tarafından yapılan ve sadece 
mercek altında görülebilen 
heykellerin yer aldığı müze 
dünyada tek. Toplu iğnenin 
başındaki satranç takımı, 
saç teli üstünde gül motifi, 
iğne deliğinden geçen 
kervan gibi insanı hayretler 
içinde bırakan pek çok eser 
bulunmakta. Kısacası Kiev 
bildiğiniz gibi değil. Bir kış 
gecesi rüyası yaşamak için 
Kiev'i keşfedin. — 


BU AY DENEYİN 


Atelier Rebul Herby, Hangover 


* Atelier Rebul'un Pera serisi kolonyalarını 
* Herby “hangover" bitki çayını 
* Lassiette'in mangolu Panna Cotta'sını 


TREND NE? 


Özel Parfüm 


Dilara Koçak 


* Kişiye özgü parfüm yaptırmak 
* Dilara Koçak ile diyet yapmak 
* Kolajen shot içmek 


ÜÇ ŞEHRİN POPÜLERLERİ 


Uassiette The Ritz Carlton 
Restoran Otel 
» İstanbul: Lassiette, » İstanbul: The Ritz 


Gabbro, TOJ 

* Lizbon: Kanazawa, 
Feitoria, Galito 

* Roma:la Pergola, 
Imago, Aroma 


Grand Tarabya 
National Hotel, 


* Tokyo: Imperial, The 
Capitol, Hotel Okuro 


İŞ DÜNYASI NE ÖNERİYOR 


Shangri-La ie X i Le Royal Monceau il a 


Dr. Ender Saraç 
* Restoran: Lima 
Restoran / Peru / Paris 


Nuri Develi 


* Otel: Shangri-La 
/ Maldivler 


* Otel: Le Royal 
Monceau / Paris 


Carlton, Pera Palace, 


* Moskova: Savoy, Lotte, 


* Restoran: Pre Catelan 


.i 


İREM SERTBAŞ 


CAZ EŞLİĞİNDE 
BRUNCH KEYFİ 


Yöresel lezzetler, zengin şarküteri ürünleri ve 
demli bir bardak çay, caz ile buluşuyor. Hafta 
sonlarını mahalle sıcaklığı yaşatan keyifli bir 
ortamda geçirmek isteyenlerin yeni buluşma 
noktası: Borgo Kitchen Bar. 


© 


AKDENİZ mutfağından 
yöresel tatlara uzanan 

leziz yemekleri ve keyifli 
atmosferiyle mahalle 
sıcaklığını ve samimiyetini 
yaşatan Ulus'taki Borgo 
Kitchen * Bar, pazar günleri 
düzenlediği brunch'larla hem 
kulağa hem de damaklara 
hitap ediyor. Borgo'nun 
brunch menüsünde ala carte 
ve açık büfe seçenekleri 
misafirleri bekliyor. 

Açık büfede sayısız peynir 
çeşitleri, reçeller, taze ve kuru 
meyveler, yöresel lezzetler 
ve zengin şarküteri ürünleri 


GASTRO... 


ile kendinizi şımartabilir, 
Borgo'nun mutfağında 
hazırlanan ekmek, simit ve 
börek eşliğinde kahvaltınızı 
zenginleştirebilirsiniz. 
İsterseniz kahvaltıların 
vazgeçilmezi olan yumurta, 
Borgo'nun zengin çeşitleriyle 
masanıza gelebilir. 

Ayrılmaz ikili sucuklu 
yumurta, mantarlı veya taze 
otlu omletler, avokado ve 

lor peyniri ile harmanlanan 
Borgo scramble ve eggs 
benedict ile yerel lezzetlerden 
dünya mutfaklarına uzanan 
bir menü sizleri bekliyor 


olacak. Brunch keyfiniz 
yalnızca bu tatlar ile sınırlı 
kalmayacak. Borgo'nun 

her pazar saat 10.00-15.00 
arası düzenlenen brunch'ları 
canlı müzik eşliğinde 
gerçekleşiyor. saat 12.00'de 
başlayıp brunch sonuna 
kadar devam eden konserde, 
caz müzisyenleri sahne 
alıyor. Borgo'nun açık 

büfe kahvaltı menüsü 60 
TLye sunuluyor. Ala carte 
menüdeki lezzetler ise ayrı 
olarak fiyatlandırılıyor. 


* Ambarlıdere Cad. Lotus World 
No:6/7 Ulus / Istanbul 


Zorlu PSM'nin yeni mekanı: Cheers 


Sanatseverlerin buluşma noktası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin yeni mekanı 
CHEERS açıldı! Ziyaretçilerin etkinlik öncesi ve sonrasında keyifle vakit geçirebileceği mekan, 
şık dekorasyonunun yanı sıra özel kokteylleri ve bar&bar food mönüsü ile de dikkat çekiyor. 


Tadında 
Anadolu'dan 
yöresel kahvaltı 


Anadou'nun geleneksel lezzetlerini 
ve yöresel ürünlerini menüsünde 
bulunduran Tadında Anadolu, dört 
farklı peynir çeşidi, kaymak, kuru 
kayısı, zeytin çeşitleri, yumurta ve daha 
birçok seçenekle misafirlerini ağırlıyor. 
Seyahatlar dolayısıyla uzunca vakit 


geçirilen havalimanlarında ve hızlı feribot Sarelle 


iskelelerinde şubeleri bulunun Tadında 


Anadolu, ayrıca UNO İstanbul'da ve Türkiye'nin 


Capitol AVM de kahvaltı etmeden güne 


başlayamayanları bekliyor. süp er markası 
seçildi 


Uluslararası marka değerlendirme 
kuruluşu Superbrands'in, The Nielsen 
Company iş birliğiyle yaptığı araştırma 

sonucunda, Sarelle “Türkiye'nin 

Süper Markası" seçildi. Sarelle adına 
ödülü Sanset Gıda Pazarlama Müdürü 

Aslı Eren Şengezer aldı. Süpermarkalar, 
şirketlerin büyüklüğünün yanı sıra, 
teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, 
yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı 
yatırım ve marka devamlılığı, sosyal 
sorumluluk projelerine katkısı, çevre 
duyarlılığı, etik değerlere uyma gibi 

kriterler ile belirleniyor. 


Soğuk ve sert 
rüzgarlı günlerde 
sıkı giyinin. 


KIŞIN KALP SAĞLIĞINI 
TEHDİT EDEN 5 FAKTÖR 


280 bin kalp krizinin incelenmesi hava sıcaklığı sıfırın altına indiği 
günlerde kalp krizlerinin daha fazla olduğunu gözler önüne serdi. 
Prof. Dr. Gültekin Hobikoğlu'dan uyarılar... 


Medical Park Bahçelievler 
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Gültekin Hobikoğlu 


KALP krizi ve hastalıkları 
şikayetleri kış aylarında 
artış gösteriyor. Yapılan 
araştırmalar da özellikle 
kalp krizlerinin soğuk ve 
sert rüzgarlı günlerde, sıcak 
mevsim ve günlere göre 
daha sık meydana geldiğini 
ortaya koyuyor. Medical 
Park Bahçelievler Hastanesi 


Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 


Gültekin Hobikoğlu, kışın 
kalp sağlığını tehdit eden 
faktörler ve kalp sağlığını 


koruma yolları hakkında 
bilgi verdi. Prof. Dr. Gültekin 
Hobikoğlu'nun verdiği 
bilgilere göre geçtiğimiz 
aylarda Avrupa Kardiyoloji 
Kongresi'nde açıklanan 
önemli bir araştırmanın 
sonuçları, son 16 yılda 280 
bin kalp krizi incelendiğinde 
hava sıcaklığı sıfırın 

altına indiği günlerde kalp 
krizlerinin daha fazla 
olduğunu gözler önüne serdi. 
Kışın riski artıran 5 faktör: 


1- Fiziksel aktivitenin 
azalması: Basınç, rüzgar ve 
kötü hava şartları nedeniyle 
azalan fiziksel hareket, 

toplar damar tıkanıklığı 

ve akciğer embolilerinin 
artmasına neden olur. 

2- D vitamini yetersizliği: 

D vitamin düşüklüğü 
inflamasyon (yangı) ve 
pıhtılaşmayı artırmaktadır. 
Yaz aylarının gelmesiyle 
birlikte artan D vitamini 
alımı, kardiyovasküler 
hastalıklardan korunmaya 
yardımcı olmaktadır. 

3- Pıhtılaşma faktörleri: 

Pıhtı oluşumunda rol 
oynayan fibrinojen ve faktör 
VII düzeylerinin kış aylarında 
artırdığı çeşitli araştırmalarda 
saptanmıştır. Bu artışta kış 
aylarında artan solunum 
yolu enfeksiyonlarının etkisi 
olduğu düşünülmektedir. 

4- Hava kirliliği: Kış aylarında 
ısınma için kullanılan 
yakıtlara bağlı hava kirliliği 
artmaktadır. Yapılan 
araştırmalarda hem kısa 
hem uzun dönemde hava 
kirliliğine maruz kalmanın 
kardiyovasküler hastalıkları 
artırdığı gözlenmiştir. Artışa 
yol açan sebeplerin hava 
kirliliğinin tansiyonu ve 
kalp hızını yükseltmesi, 
pıhtılaşmayı artırması, yangı, 
damar duvarının hasar 
görmesi olduğu düşünülüyor. 
5- Enfeksiyonlar: Kışın artan 
kalp krizlerinin ve beyin 
felcinin (inme) en önemli 
sebebidir. Özellikler grip 

ve zatüreye bağlı yangı 

ve pıhtılaşma faktörleri 
artmakta, kalp damarları 
içindeki plaklarda aşınmaya 
neden olarak burada oluşan 
pıhtı iledamar tıkanması ve 
kalp krizleri oluşmaktadır. 
Ayrıca grip ve zatüreye 

bağlı solunum sıkıntısıyla 
birlikte artan kalp hızı ve 
kan basıncı da kalp krizlerini 
artırmaktadır. — 


Tansiyon hastalarına 
12 uçak yolculuğu tavsiyesi 


HEPİMİZ seyahat ederken 
uçağa biniyoruz. Ancak 
kan, kalp ve akciğer ile 

ilgili hastalığı olanlar 

için uçak yolculuğu bazı 
riskler taşıyabilir. Önlemler 
almak gerekir. Tansiyon 
hastalarının tamamına 
yakınının rahat bir 

şekilde uçak yolculuğu 
yapabileceğini söyleyen Liv 
Hospital Nefroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Tekin Akpolat, 
“Uçması sakıncalı tansiyon 
hasta sayısı çok azdır. 
Tansiyon hastaları pilot bile 
olabilir. Ancak tansiyonu 
çok yüksek veya tansiyon 
kontrolü kötü olan hastaların 
uçması doğru değildir” diyor. 
İster günü birlik ister daha 
uzun bir seyahat olsun 
tansiyon hastalarının 
ilaçlarını yanında 
bulundurması gerekir. 
Uçakta valizlerin taşındığı 
bagaj kısmında bir sorun 
olmazsa ilaçlar bozulmaz 
ancak valizlerin kaybolması, 
geç gelmesi sorun olabilir. 
Bu nedenle ilaçların kabin 
içinde taşınması daha doğru 
olur. Tansiyon aletlerinin 

de yanında, hatta kabin 
içinde taşınması gerekir. 


Günümüzde seyahat için 
tasarlanmış el çantasına 
sığan koldan ölçen küçük 
tansiyon alet modelleri 
vardır. Acil durumlarda 
uçakta bulunan tansiyon aleti 
de kullanılabilir. Doktorunuz 
kullanmanıza izin verdiyse 
acil durumlarda kullanmak 
üzere dilaltı ilacınızı da 
yanınıza alabilirsiniz. 

Dilaltı ilaçlarının tansiyon 
ölçmeden kullanılmasının 
sakıncalarını unutmamak 
gerekir. Çünkü, tansiyon 
düşüklüğü ve tansiyon 
yüksekliğinin belirtileri 


bazen karışabilir. Uçak 
korkusu da strese neden 
olarak, hatta panik atak 
yaparak tansiyonun 


yükselmesine neden olabilir. 


Bu konuda sakinleşmek için 
gerekirse profesyonel bir 
destek almak gerekebilir. 
Uçuş esnasında okumak, 
bulmaca çözmek, bir şeyle 
meşgul olmak, uçuştan önce 
sakinleştirici bir şey almak 
rahatlatabilir. 


Bu önerileri unutmayın 
* İlaçalma zamanını uçuş 
sırasında da aksatmayın. 


* Tuzlu gıdalar yemeyin. 

* Uçuş esnasında uyumak 
yararlı olabilir. 

* Kitap okumak da iyi bir 
alternatiftir. 

* Uzun uçuşlarda arada 
sırada dolaşmak gerekir. 

* Otururken yapılabilecek 
egzersizleri öğrenip 
uygulamanızda fayda var. 

* Havaalanına erken gidin, 
böylece hem uçağı kaçırma 
stresini azaltın hem de 
yürüyecek zaman yaratın. 

* Kısa süreli rötarlar, bagaj 
beklemek de yürümek için 
iyi bir fırsattır. 

* Grip aşısı olun, tüm 
hipertansiyon hastaları grip 
aşısı olmalıdır, sık seyahat 
edenlerde uçak seyahatleri 
ile grip riski artmıştır. Grip 
için kullanmak zorunda 
kalınan bazı burun damlaları, 
bazı ilaçlar kan basıncını 
yükseltebilir. 

* Uzun uçuşlarda menünüzü 
sağlıklı olacak şekilde seçin. 
s İlaçlarınız arasında idrar 
söktürücü var ise koridor 
kenarında oturun. 

* Migren diye düşündüğünüz 
baş ağrınızın nedeni yüksek 
tansiyon olabilir, baş ağrısı 
nedeni ile kullanacağınız 
bazı ağrı kesiciler tansiyonu 
daha da yükseltebilir, tatilde 
acil servise gitmek zorunda 
kalabilirsiniz. Bu nedenle baş 
ağrınız varsa kan basıncınızı 
mutlaka ölçtürün. — 


Bağışıklık için haftada iki kaşık tahin pekmez 


KIŞ aylarında kahvaltıların vazgeçilmezi, 
enerji verici ve besleyici özelliği ile tahin ve 
pekmez ikilisidir. İnsanın içini ısıttığı gibi, 
tatlı ihtiyacının da daha sağlıklı bir şekilde 
karşılanmasını sağlar. Ancak fazladan 
kalori ve kilo alımının önüne geçmek için 
bu geleneksel yiyeceğin kontrollü ve ölçülü 
tüketimi önemlidir. Memorial Ankara 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden 
Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, enerjisi oldukça 
yüksek olan tahin ve pekmezin tüketiminin 


sınırlandırılması, mümkünse iki tatlı 
kaşığının aşılmaması gerektiğini belirtiyor. 
Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu şöyle diyor: Tahin 
pekmez hazırlanırken amaç pekmez 
tüketimini artırmak olmalıdır, tahin sadece 
lezzet verici olarak düşünülmelidir. Bir çay 
bardağı pekmez için eklenecek tahin en 
fazla yarım çay bardağı olmalıdır. Bu oran 
enerji içeriğinin dengede olmasını sağlar. 
Her sağlıklı yiyeceğin fazlasının sağlığımız 
için tehlikeli olduğu unutulmamalıdır.” - 


108-109 


MERAL GÜNDOĞDU meralgundogdu & turkishtimedergi.com 


KİMLİĞİN BİR DÜZENEĞİ 


OLARAK PORTRE 


Pera Müzesi'ndeki portre sergisi “Bana Bak!”, modern sanatçıların 
portreyi temsil ve ifadenin bir aracı olarak değil, bizzat portrenin ifade 
ettiği kimliği yaratan bir düzenek olarak da ele aldıklarını gösteriyor. 


ANDY Warhol, “Herkes bir 
gün 15 dakikalığına şöhret 
olacak” derken çok erken bir 
kehanette bulundu. Warhol'u 
bile şaşırtacak şekilde sosyal 
medya çağında artık hepimiz 
potansiyel starlarız. Kimliği 
ifade etmenin ve kurmanın 
bir aracı olarak portre ve 
otoportre, selfie olarak yeni 
bir biçime kavuşmuş 


durumda. O nedenle Pera 
Müzesi'ndeki portre ağırlıklı 
serginin “Bana Bak!” şeklinde 
adlandırılması, hem geçmişte 
hem şimdi görülmek/ 
görmek, bakılmak/bakmak 
ve böylece kimliği ifade 
ederken onu yeniden kurmak 
gibi insanoğlunun toplumsal 
özü gereği izlediği çetrefilli 
yola dair çok sayıda düşünce 


çağrıştırıyor. Warhol, 
tüketim kültürünün sanatı 
yok ettiğini düşünüyordu ve 
bu süreçle mücadele etmek 
yerine, ironiyi kullanarak 
süreci sempatikleştirdi. 

Biz de bugün çılgınca 

teşhir kültürünün, kendini 
didik didik eden sanatçı 
eleştirelliğini rafa kaldırdığı 
yanılgısına düşebiliriz. 


Yıldızlaştıkça sıradanlaşmış, 
tüketim kültürüyle kimlik 
kazanacağım derken 
benliğini kaybetmiş kitle 
kültürü kurbanlarına 

bir saygı duruşu olarak 
Warhol'un Marylin Monroe 
portresi için kullandığı 
sıradan neon renkleri 

tüm selfish'lerin üzerine 
serpecek yeni bir dalga 
gelecektir yine de... Sınıfsal 
aidiyetin kimliğin ana 
unsurunu oluşturduğu 
geçmiş yüzyılların aksine 
modern dünya, toplumsal 
hiyerarşinin derinlere nüfuz 
etmiş sonuçlarıyla uğraşmak 
durumunda. Kadınlara 
yönelik ayrımcılık, ırk 
ayrımcılığı, milliyetçilik, 
fanatizm, köktendincilik, 
hayvanlara ve doğaya kötü 
muamele, vb. konularla 
mücalenin bir parçası olarak 
oluşan yeni kimlikler 70'li 
yıllardan bu yana sanatçılar 
tarafından da sahipleniliyor 
ve dahası sanat -tüm beden 
politikaları literatüründen 
de yararlanarak- 

incelmiş şiddetin bir tür 
yapısökümcüsü olarak 
önemli bir teşhirini sağlamış 
durumda. Sanatçının kendisi 
ile eseri arasındaki mesafeyi 
kaldırdığı, bedeni ve 
görüntüsü ile de işine dahil 
olduğu; sanatçı, aktivist ve 
performansçı olarak kendini 
de yeniden tanımladığı bir 
sanat ekolünden önemli 
örnekleri, 4 Mart'a kadar 
“Bana Bak / la Caixa Çağdaş 
Sanat Koleksiyonu'ndan 
Portreler ve Diğer 
Kurmacalar” sergisinde 
görebilirsiniz; herkes 

birgün 15 dakikalığına katil 
olmadan az önce... 


Pera Müzesi, Tepebaşı 

» Salı-Cumartesi, 10:00-19:00 
» Pazar, 12:00-18:00 

»* Cuma, 18:00-22:00 ücretsiz 


SANAT 
MERKEZİ 
MASLAK 


15 YIL önce, Maslak'taki 
plazalardan birinde çalışan 
bir arkadaşımız, ofisini 

bir sergi alanı olarak 
düzenlemişti. O zaman 
çalıştığım gazetede de 
bunu haber yapmıştık. 
Maslak, o yıllarda yükselen 
plazalara karşın sokakları 
olmayan, çıkıp bir kafede 
oturup arkadaşınızla sohbet 
edemeyeceğiniz plaza içine 
sıkışmış bir dünyaydı. Fakat 
böyle hayat geçmiyor. Semt 
parklarından İstanbullu 
çoktan vazgeçti, yine 

de günün yorgunluğunu 
atacak, iş yaşamının Zorlu, 
stresli temposunda ruhunu 
beslemek, küçük bir mola 
almak her şehirlinin ihtiyacı. 
O günden bugüne Maslak 
çok yol kat etti. Windowist 
içindeki Karbon Gallery, 


biraz daha ilerideki Elgiz 
Müzesi, hemen aşağıda 

42 Maslak içinde Art!Space 
Gallery, daha ilerde Unig 
Hall bölgede güzel bir 
sinerji oluşturdu. Beş yıla 
yakın zamandır Nişantaşı 
ve Taksim'deki galerileri 
konuk eden Art!Space 
Gallery, Maslaktaki binlerce 
çalışanın ziyaret edebileceği 
güncel bir sergi mekanı 
oldu. Art!SPACE Gallery bu 
güne kadar Marcus Graf, 
Ebru Yetişkin, Kerimcan 
Güleryüz, Pırıl Güleşci, 
Gökhan Karakuş, Ali Bakova, 
The Empire Gallery, PG 
Gallery, Mixer, Artsümer 
Gallery, Sanatorium, X-ist, 
Çağla Cabaoğlu Gallery, 
Daire Gallery, Gama Gallery 
olmak üzere pek çok galeri 
ve küratör ile işbirliğinde 
sergiler açtı. Bu işbirlikleri 
çerçevesinde aralarında 
Mehmet Güleryüz, Ara Güler, 
Viyana Oda Orkestrası, 
Ahmet Güneştekin, Komet, 
Mustafa Seven, Koray 
Erkaya, Tamer Yılmaz, 


Kaf Dağı'nın ardında 


Yılın en başarılı sergilerinden 
olan Canan'ın “Kaf Dağı'nın 
Ardında” sergisini, hala 
göremeyenler ve yeniden 
görmek isteyenler, 18 Şubat'a 
kadar ziyaret edebilir. Arter'in 
tüm katlarına yayılan “Kaf 
Dağı'nın Ardında” sergisi, 
Canan'ın bu sergi için ürettiği 
yeni yapıtlarla, bazıları daha 


önce sergilenmemiş erken 
dönem eserlerini bir araya 
getiriyor. Sergi, başlığını 
Arap ve Fars kozmolojisinin 
efsanevi Kaf Dağı'ndan 
alıyor. Heykel, fotoğraf, 
baskı, nakış, video, 
yerleştirme ve minyatür gibi 
çeşitli mecralarda üretilmiş 
eserlere yer veren sergi, 
sanatçının pratiğini Cennet, 
Araf ve Cehennem 
kavramlarıyla okumayı 
öneriyor. Küratörlüğünü 
Nazlı Gürlek'in yaptığı sergi 
çok boyutlu, çok bedenli, 
mistik, sembolik, şaşırtıcı ve 
oldukça cazibeli bir evren 
yaratmayı hedefliyor. 


Arter, Beyoğlu 
» Salı-Perşembe, 11.00-19.00 
»* Cuma-Pazar, 12.00-20.00 


Zeynel Abidin Ağagül, Merih 
Akoğul'un da bulunduğu 
yerli/yabancı pek çok 
sanatçıyı ağırladı. Kapılarını 
iki ay önce açan 42 Shops 
içinde Gama Gallery ve 
Çağla Cabaoğlu Galeri'nin 
sürekli alanı bulunuyor. 
Empire Project işbirliğiyle 
“Devrik Cümle”, Gama 


Gallery'nin “Nerden 

Geldik? Biz Kimiz? Nereye 
Gidiyoruz?” sergileri en son 
izleyiciyle buluştu. Artık 

bu bölgede ofislerin sergi 
salonu haline gelmesi 
gerekmiyor. Dahası sanat 
aktivitelerinin ortak bir 
platformu olarak ArtMaslak'ı 
takip edilebilir. 


2 a— 


Genç Yetenekler sahnede 


Çağdaş Eğitim Vakfı'nın üstün yetenekli müzisyenleri 
destekleyen Genç Yetenekler projesi kapsamında 30 genç 
müzisyen, dünyanın en iyi okullarında müzik eğitimi alırken 

Carnegie Hall gibi önemli salonlarda da konserler veriyor. 
Keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın sanat yönetimini üstlendiği 
Genç Yetenekler projesi çatısı altındaki gençler, şef İbrahim 
Yazıcı'nın yönetiminde Avrasya Filarmoni orkestrası eşliğinde 
sahne alacak. ONB Finansbank'ın sponsorluğundaki 
Genç Yetenekler'in Zorlu PSM'deki konserine sanatçı Halit 
Ergenç de katılırken keman sanatçısı Suna Kan da gençlere 

açılış konuşmasıyla destek verecek. 


» 15 Ocak 2018 Pazartesi, 20.00 * Biletler: (0212) 275 75 02 
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PROPA VİSTA'DAN EV 
ALANLAR PARIS'E UÇUYOR 


Kartal'da hayata 
geçirilen Propa 
Vista projesinden 
8-15 Aralık 2017 
tarihleri arasında ev 
satın alan 5 şanslı 
aile, Ocak ayında 
muhteşem bir Paris 
seyahati kazandı. 


MEVCUT konutların yüzde 
75'i satılan, Kartal'ın “en 
ayrıcalıklı” ve “yeni nesil” 
konut projesi Propa Vista, 
uygun ödeme koşullarının 
yanı sıra kampanyalarıyla 
da Vista'dan konut sahibi 
olmak isteyenlerin yüzünü 
güldürmeye devam ediyor. 
8-15 Aralık 2017 tarihleri 
arasında Propa Vista Kartal 
projesinden daire satın alan 
Saile, yapılacak çekilişle, 
Ocak ayında ETS Tur ile 
Paris seyahati kazandı. 


Propa'nın projelerinde artık 
görmeye alışık olduğumuz 
“Plus” yani “kullan-öde” 
sistemini Kartal'a taşıyan, 
E5 Karayolu'nun ve metro 
istasyonun hemen yanı 
başında yükselen Propa 
Vista, sunduğu ulaşım 
olanaklarıyla ve sürpriz 
hediyeleriyle konut sahibi 
olmak isteyenleri şaşırtmaya 
devam ediyor. 3 Aralık 
Pazar günü verdiği barbekü 
partisi ile hem Propa 

Vista sakinlerini hem de 


Propa CEO'su Can Özçiçek 


Vista'dan konut sahibi olmak 
isteyenleri mutlu eden Propa, 
Paris seyahati hediyesi ile 
sürprizlerini sürdürüyor. 
Propa CEO'su Can Özçiçek, 
Propa Vista projesinde 
sosyalleşmeye önem 
verdiklerini ve projelerini 

bu doğrultuda hayata 
geçirdiklerini belirterek, 
“İstanbul'da ve Kartal'da 

çok güzel meydanlar var. 
Yurt dışına çıktığımızda da 
hepimizin gördüğü, gezdiği 
kent meydanları vardır. 
İnsanlar bu meydanlarda 
buluşur, sosyalleşir. Bu 
meydanların çevresinde 
kafeler ve mağazalar vardır. 
Özellikle baharda ve yazın 
cıvıl cıvıl olur. İşte biz de bu 
güzellikten esinlendik ve 
neden bizim projemizde de 
böyle bir meydan olmasın 
dedik. Süs havuzları 
eşliğinde, çevresinde 

anfi tiyatronun, oturma 
alanlarının ve yeşil alanların 
olduğu bir meydan tasarladık. 
Sosyalleşmenin önemine 

bu denli vurgu yaptığımız 
Vista projemiz kapsamında, 
insanların seyahat etmelerini 
sağlamanın en güzel hediye 
olacağını düşündük. 

Bu yüzden de 8-15 Aralık 
tarihleri arasında Propa 

Vista projesinden konut 

satın alan 5 aileye koşulsuz 
şartsız Paris seyahati 
kazandırdık” diye konuştu. — 


Philips'ten sağlık inovasyonları 


SAĞLIK çözümlerine hasta, hasta 
yakınları ve sağlık profesyonelleri 
gözünden yaklaşan Philips, sağlık 
çözümlerinin kusursuz bir şekilde işlemesi 
için çalışmalarını sürdürüyor. Philips'in 
sağlık çözümlerine yönelik bakış açısını 
değerlendiren Philips Türkiye CEO'su 
Haluk Karabatak konuyla ilgili olarak 
şunları söylüyor: “İPSOS iş birliği ile 
“Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması'nı 
gerçekleştirerek Türkiye'deki sağlık 
durumunu araştırdık. Araştırmamızın 


sonuçlarına göre toplumun yüzde 78'i 
mevcut sağlık durumundan memnun 
olduğunu belirtirken yüzde 72'si sağlık 
durumunun hayat kalitesini olumlu 
etkilediğini düşünüyor; yüzde 86 ise 
sağlıklı olmak adına çaba gösteriyor. 
Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşınca 
toplumun yüzde 5/'inin hemen doktora 
gittiği görülürken, yüzde 17'lik bir kesimin 
hiç doktora gitmediği ortaya çıkıyor. Bu 
rakamlara baktığımızda Türkiye'de sağlık 
alanındaki riskleri kolayca görebiliyoruz. — 


PMP 


Philips Türkiye 
CEO'su Haluk 
Karabatak 


KOMBİ VE KAZANDA YÜZDE 


Termo Teknik 
Satış ve 
Pazarlama 
Müdürü Salim 
n 


100'DEN FAZLA BÜYÜDÜ 


TERMO Teknik, 2017'de iç 
piyasada panel radyatörde 
yüzde 23, kombi ve kazan 
grubunda ise yüzde 100'ü 
aşan büyüme gerçekleştirdi. 
Bu büyüme rakamları ile 
Termo Teknik'in iç piyasada 
yerini sağlamlaştırdığını 
belirten Satış ve Pazarlama 
Müdürü Salim Çetinkurşun, 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde aşamalı olarak 
uygulamaya konulan ERP 
(Energy Related Products 

- Enerji İlişkili Ürünler) 
Yönetmeliği'ne uygunluğu 
konusunda ise şu görüşleri 
dile getirdi: “Avrupa Birliği 
enerji tüketimi yapan 
cihazlarda 2013 yılından 
itibaren bir dizi standardı 
zorunlu hale getirdi. 2015 
yılında motorlar, fanlar, 
pompalar için de yönetmelik 


uygulanmaya başlandı. 
Türkiye'ye sunulan ısıtma 
sistemleri ürünleri için 

de 2018 yılı Nisan ayında 
ERP standartları devreye 
girecek. Uygulama 
kapsamında, belirlenmiş 
verimlilik standartlarını 
karşılayamayan ısıtma 
sistemleri ürünleri 
Türkiye'de satılamayacak. 
ERP yönetmeliği, enerji 
tüketimini ve karbondioksit 
salınımını azaltmayı 
amaçlıyor. Termo Teknik 
olarak bu yönetmeliği hem 
Türkiye'nin çevre bilincinin 
gelişmesi hem de her yıl 
bilinçsiz ve verimsiz enerji 
tüketimi nedeniyle oluşan 
ulusal maddi kaybımızın 
önlenmesi açısından çok 
değerli ve kıymetli bir adım 
olarak görüyoruz.” - 


Strateji 4.0 Zirvesi'nin 
programı netleşti 


Boğaziçi Eğitim ve OGroup iş birliği ile dünyanın farklı 
ülkelerinden 14 stratejist geleceği şekillendiren trendleri 
ve teknolojileri konuşmak için 8 Şubat'ta İstanbul'a 
geliyor. Zirvede büyük veri, T-İnsan, dijital dönüşüm, 
akıllı şehirler, otonom araçlar gibi konular ele alınacak. 
Açılış konuşmasını Londra'dan Amelia Kallman teknoloji 
öngörüleri, büyük veri ve fazlası hakkında yapacak. 
İsveç'ten Mikael Petersen, dijital dönüşümle ilgili son 
projelerini paylaşacak. Mevcut paradigmaların nasıl 
yetersiz kalacağını ve değişmesi gerkeceğini ele alacak. 
Amerika Birleşik Devletlerinden Dan Montgomery, 
strategy 4.0 için çelik inovasyon tekniklerini sunacak. 
OGroup kurucusu Ferhat Demir, kurumsal inovasyonu 
içeren yeni bir strateji olgunluk modeli tanıtacak. 
Ayrıca Şişecam Ar-Ge Müdürü Şener Oktik, tasarımın 
geleceğini; Siemens Chief Sustainable Officer'i Esra Kent 
Çakıroğlu, VR ve oyunlaştırmayı; Turkcell Chief Strategy 
Officer'i Murat Sunal, iletişim trendlerini ele alacak. — 


Etiler Marmaris'e yeni CEO 


GIDA sektörünün tanınmış ismi, 
eski Paşa Döner (Dönersan) ve 
Beşler Gıda CEO'su Cemal Tanyel 
1 Aralık 2017 tarihinde Etiler 
Marmaris CEO'luğu görevine 
getirildi. İş hayatına 1974 yılında 
İstanbul Canlı Hayvan Borsasında 
stajyer olarak başlayan Tanyel, 

43 yıllık meslek yaşamı boyunca 
Besicilik, Kırmızı Et, Tavukçuluk, 
Yem, Gıda Üretimi ve Perakende ile Hızlı Yiyecek 
Sektörlerinde çeşitli kademe görevlerinde bulundu. 
1993 yılından bu yana görev yaptığı şirketlerin tepe 
yöneticiliğini yapan Tanyel, son olarak Beşler Gıda 
Yatırımları A.Ş'de CEO'luk görevini yapıyordu. — 


2018 Ocak Turkishtime 


XX . #ŞENMİE 


GEO'YLA 


Turkishtime için ekipleriyle birlikte selfie çeken CEO'lar, 2018 yılında 
gündemlerinde olan projeleri anlattılar. 


Verifone Güney Doğu Avrupa, Türkiye ve Türki 
Gumhuriyetler'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 
Genel Müdürü Onur Altınbaş 


Türk ekonomisi her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam 
ediyor. 2023 Nakitsiz Toplum hedefine doğru hızla ilerliyor ve 
bunu destekliyoruz. Bizler de Verifone Türkiye olarak, bu nakitsiz 
geleceği şekillendirmekten ve bir parçası olmaktan dolayı gurur 

duyuyor, ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. 


ATALIAN Entegre Tesis Yönetimi CEO'su Uğur Oktar 


Tesis yönetiminde kalite ve verimlilik, bizim önceliklerimizden. 
ATALIAN satın alma ekibi ile birlikte, kullandığımız malzemelerin 
kalitesini, maliyetini ve sağladıkları müşteri memnuniyetini sık sık 
konuşuyoruz. İşte o anlardan biri. Bu karede de tüm tedarik zinciri 

boyunca daha iyi bir müşteri servisi için çalışıyoruz. Hedefimiz 

Türkiye'nin 1 numaralı entegre tesis yönetim firması olmak. 


Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Ortadoğu Avrupa Satış ve 
Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı Töre Birol 


1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Henkel'in Çamaşır ve Ev Bakım Orta 
Doğu Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak 
atandım ve Henkel'e katkıda bulunmaya oradan devam etmeye 
hazırlanıyorum. Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi'nde 

birlikte çalıştığım liderlik ekibimle bu görev değişikliği öncesi 
birbirimize başarılar dilemek üzere bir araya geldik. 


More Enstitü kurucusu Dr. Bülent Öz 


More Enstitü'nün kişilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla geliştirdiği Türkiye'nin en ünlü eğitim platformu 
www.unlulerdenegitim.com yayın hayatına başladı. Dr. Bülent Öz 
ve Dr. Oğuzhan Karagül tarafından 2 milyon TL yatırımla kurulan 
startup projesi www.unlulerdenegitim.com, yılların tecrübelerini ve 

deneyimleriyle kullanıcıların bir tık uzağına taşımayı amaçlıyor. 


ADINIZ 
SONSUZA DEK 
i YAŞASIN... e 


ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE 
UMUTLA BAKSIN. 


.. .. 


Mirasınızı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayarak, 
binlerce çocuğumuzun eğitimine destek olabilirsiniz. 
Miras bağışı uygulamalarımız ve TEGV hakkında 
daha ayrıntılı bilgi verebilmek için, karşılıklı görüşebilmeyi dileriz. 


Bilgi ve iletişim için: 0216 290 70 82 kaynakçtegv.org 


Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir. 


www.tegv.org f TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi W tegv G tegv 


So CHİC... 


CREATIVE DIAMOND 


PIRLANTA ETKİSİ... 


199... 


başlayan fiyatlarla 


Nano teknoloji ürünü 
So CHIC Creative Diamond ile 
yepyeni bir dönem başlıyor. 


Görünümü, pırlanta kesimi ve ışığı yansıtmasıyla üzerinizde pırlanta etkisi yaratacak 
So CHIC Creative Diamond ile kadınların artık ışıl ışıl bir dünyası var. 
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